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XIII. Yüzyıl 


1071 Malazgirt Savaşından sonra batıya açılan 
Türkmenler üç yıl sonra Bolu’ya yerleşirler. Artuk, Tutuk, Danişmend, Karatekin ve Saltuk Beyler Süleyman Şah’m emlinde İstanbul sınırına dayanırlar. Bu akınlar sırasında Bolu, Horasanlı Aslahaddin tarafından fethedilir. 

Aslahaddin (Seyyid Bin Ebubekir) Türbesi Aslahaddin Mahallesindedir. Asıl adı Hacı Hamza olup, bölgenin Türkleşmesinden çok sonra türbesi yapılmıştır (1570)'.Türbede bulunan kitabeye göre, Aslahaddin, on sekiz bin asker ile Horasan’dan gelip Bolu’yu fethetmiş ve burada şehit olmuştur. Burası daha çok hastalar tarafından dertlerine şifa bulmak amacıyla ziyaret edilmektedir. 

Halk arasında, Semerkant Mahallesindeki Semerkant Buhara Türbesinde medfun bulunan zatın da Aslahaddin ile birlikte gelerek burada şehit düştüğü anlatılır. Hazirede etrafına beton çerçeve yapılmış baş ve ayak taşlarının mevcut olduğu iki mezar bulunmaktadır. 


1 Erdinç Şahin. 1684 - 1686 YILLARI ARASINDA BOLU’DA 
EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT (835 Numaralı Bolu Şer’iye Siciline Göre). Yüksek Lisans Tezi. Selçuk 
Üniversitesi. Konya . 2008 
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Mezar taşları XX. yüzyılın başlarına aittir. Mezarlık alanı bir duvar ile çevrilmiştir. 

11. Yüzyıldan sonra Bizanslılar ile Anadolu Selçukluları arasında el değiştiren yöre 13. Yüzyılda Anadolu Selçuklularının, daha sonra İlhanlIların eline geçer. 

Şehir muhtemelen 1196’da, Anadolu Selçuklu Sultanı II. Rükneddin Süleyman zamanında Türk hakimiyetine girer 2 . Bunu takip eden yıllarda konargöçer Türk oymaklarının gelmesiyle bölge Türkleşir. Anadolu beyliklerinden Çandaroğulları’nm hakimiyeti bu durumu güçlendirir. 1330-1340 yılları arasında Bolu’yu ziyaret eden İbn Battûta eserinde, kasabada ahilerin büyük nüfuzundan, onlara ait zaviyelerin çokluğundan ve çevrenin Türkmenlerle meskûn olduğundan bahseder 3 . 


2 Bolu. Cengiz Oıhonlu. TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 6 

3 “Bolu'da ahi yiğitlerinden birinin tekkesinde konakladık.” 
İbn Battuta. Seyahatname I. Cilt. 
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XIV. Yüzyıl 

Bolu ve çevresinin Osmanlı hakimiyetine hangi tarihte geçtiği kesin olarak bilinmemektedir. Yöreye Osmanlı akını ilk kez Osman Gazi tarafından başlatılır 4 . 
Bölgenin tamamen fethedilmesi ise Orhan Gazi döneminin ilk yıllarına (1324-1326) rastlar. Aşıkpaşazade Konurapa, Mudurnu, Bolu ve yöresinin Orhan Gazi’nin kumandanlarından Konuralp tarafından ele geçirildiğini belirtmektedir 5 . Yıldırım Bayezid burada çifte minareli bir Ulucami ile 1391’de bir hamam inşa ettirir. 

Şehir merkezinde Büyükcami Mahallesi, Pamukçular ve Büyükcami Sokakları arasında yer alan ve Yıldırım Bayezid tarafından 1382 yılında yaptırılan Yıldırım Bayezid Camii, medrese ve kütüphaneden oluşan külliyenin merkezini oluşturur 6 . Bugün caminin medrese ve kütüphanesinden herhangi bir iz 


4 Bolu. Cengiz Orhonlu. TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 6 

5 “Konur Alp, Akyazı'yı ve Konrapa ilini ve Bolu'yla 
Mudurnu'yu ve oradaki yerleri fethedip idaresi altına alıp düzen verdi ve kendine döndürdü.” Aşıkpaşazade. Osmanoğııllarının 
Tarihi. K Kitaplığı. Sh. 88 

6 https://www.kulturportali.gov.tr/ 
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bulunmamaktadır. Muhtemelen ahşap olan bu cami 1891 
yılında yanmış ve 1899 yılında tek kubbeli olarak yeniden inşa edilmiştir. 1944 depreminde büyük hasar gören cami, onaranlarla son şeklini almıştır. Kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir. 1. katta dükkan ve depolar yer almakta, 2. kat ise, kare şeklinde bir ana mekan ve kuzeyde iki katlı mahfil ile son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yüksek beden duvarlarıyla çevrili olan ana mekanı, çokgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir. 
Son cemaat yerini de kaplayacak şekilde geniş tutulan mahfilin üzeri, iki sıra halinde kubbe ve tonozlarla örtülüdür. Kuzeybatı ve kuzeydoğu köşelerinde çok kenarlı minareleri yer almaktadır. 1999 depreminden sonra aslına uygun olarak restore edilmiştir. 

Külliyede cami ve medrese giderlerinin karşılanması amacıyla daha sonra bir hamam (bugünkü Orta Hamam) vakfedilmiştir. Buna göre müderrise 7, talebeye 5, cami imanıma 2, hafızlara 3, hatibe 1, mütevelli için de 2 akçe yevmiye tayin edilmiştir. Orta Hamam, soğukluk kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre 1388 yılında Çelebi Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Ömer İbni İbrahim’dir. 

XVII. yüzyılda bu hamamın suyu o zaman şehir dışında bulunan göl kenarındaki teraziden 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sağlanmaktaydı 7 . Ama, bu göl 1689'da harap olmuştu ve bu yüzden hamama kadar su gelmiyordu. Hamamın mütevellisi şehirde olmadığından kiracı olan Mehmet Çelebi mahkemeye başvurarak onarım için izin istemiş ve yapılacak masrafın kiraya sayılmasını önermişti. 
Mahkeme bu dileği yerinde bularak bilirkişi heyeti oluşturmuş ve onarım için karar almıştı. 

Burası 1908 yılında onarım görür. Moloz taştan inşa edilen hamam, çifte hamam niteliğinde olup, kadınlar ve erkekler kısmı ayrıdır. Yol seviyesinden üç basamak merdivenle inilen yuvarlak kemerli bir kapının açıldığı erkekler kısmının kare planlı soyunmalığı kubbe ile örtülmüştür. Batı kenarda bulunan soğukluğa, kademeli mukarnaslarla daralan ve büyük bir niş teşkil eden kapıdan girilmektedir. İçte, sivri kemerli bir kapıdan koridora, koridorun güney duvarındaki kapı ile de soğukluğa geçilir. Soğukluğun bitiminde yer alan kare planlı sıcaklık batı ve kuzey kenarlarındaki iki büyük Bursa kemerli niş ile genişletilmiştir. Doğu kenarında ve güneybatı köşede halvet hücreleri bulunmaktadır. Yakın tarihte onarım gören hamamın çatı ve kubbe kiremitleri tamamen yenilenmiştir. 


7 Yücel Özkaya. Bolu’da Vakıfların ve Eski Binaların 
Korunması 
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Lala Şahin Paşa (v. 1567) Bolu’da kendi şahsına ait olan Alpagut köyünün (günümüzde mahalle olup merkeze iki km. mesafededir) tamamını, evlada vakıf olarak 1392 tarihli vakfiye ile yine bu köyde kurduğu Şahin Bey Zaviyesine bağışlamıştır 8 . 


8 Fuat UÇAR. Osmanlı Döneminde Bolu da Paşa Vakıfları. 
Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu. 


2008 
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XV. Yüzyıl 


Bölge 1402’den sonra Fetret Devri’nde Çandaroğulları’nm hakimiyetine girse de Çelebi Sultan Mehmed tarafından tekrar Osmanlı idaresi altına alınır. 

Yıldırım Bayezid'in ölümü ile başlayan şehzadeler arasındaki mücadelelere Bolu, birçok kez sahne olur 9 . Bolu, Ankara Savaşı sonrası Timur’un talan ettiği bölgelerin dışında kaldığı gibi, bu tehlike bitinceye kadar, Osmanlı Devleti’nin II. kurucusu sayılan Çelebi Mehmet’i de Kızık Yaylasında barındıran belde olur. 
Çelebi Mehmet’in Osmanlı Devleti’nin birliğini sağlamasından sonra ise Bolu, düzenli bir yönetime kavuşur. Şehir, Fatih Sultan Mehmed zamanında Anadolu’da Cenevizliler’e ait Amasra, Çandaroğulları’na ait Sinop ve yöresine yapılan seferlerde serhat şehri hüviyetini kazanır. Fatih 1461’de Amasra’yı fethetmek için donanmayı denizden gönderirken kendisi de Akyazı-Bolu yoluyla karadan Amasra’ya ulaşmıştır. Ayrıca 


9 Orhonlu, agm 
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Sinop’un alınmasından sonra yöre Bolu sancağına dahil edilir ve Sinop Beyi Kızıl Ahmed Bey sancak beyliğine getirilir. 

Lala Şahin Paşanın oğlu Mehmed Paşa’nın 1442 
tarihli vakfı kurulduğu dönemin ihtiyaçlarına uygun bir hizmeti yüklenmiştir 10 . Vakıf, Gömüş köyünde inşa ettiği zaviyenin mesalihine ve zaviyenin gelip giden fukarasına vakfedilmiştir. 


10 Fuat UÇAR. Osmanlı Döneminde Bolıı da Paşa Vakıfları. 
Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu. 


2008 
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XVI. Yüzyıl 


Şehir XVI. yüzyılın başlarında Aslı Hatun, Gölyüzü, Veled-i Solak, Cami, Veled-i Turşucu, Hocabey, Hatib, Karaçayır, Veled-i Hacı İlyas, Akmescid, Debbağan, Naib Emed Karamanî adlarında on iki mahalleye sahiptir. Bu mahallelerde 262 hane, yirmi sekiz mücerred nüfus bulunmaktadır. Bunların dışında on bir imanı, yedi sermahfel, dokuz müezzin, dört sadat, bir muarrif, altı kethüda ve dokuz da pîr-i fani kaydedilmiştir. Buna göre, şehirde 2000’e yakın nüfus yaşamaktadır. 

Şehir merkezinde Ahi Ata Zaviyesi, Ahi Musa Zaviyesi, Emir Süleyman Çelebi Zaviyesi, Mehmed Beg Zaviyesi, Mihalıç Bey Zaviyesi, Nuh Zaviyesi, Şahin Beg Zaviyesi, Şarabdar Abdullah Beg Zaviyesi, Şeyh Bedreddin Zaviyesi ve Şeyh Mümin Zaviyesi bulunmaktadır 11 . 

Bolu Merkezinde günümüzde pek çoğu bulunmayan vakıfların hemen hemen hepsi XVI. 


11 Kenan Ziya TAŞ.16. Yüzyılda Bolu Sancağı'nda Zaviyeler 
ve Ulaşım Ağı 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yüzyılda yapılmıştı 12 . Bunların bir kı s mını şu şekilde belirtmek mümkündür. Akbaş Paşa vakıfları (Camisi, tekkesi, medresesi ile). Günümüzdeki Devlet Hastahanesinin batısında idi. Günümüzde buraya Hastahane yapılmıştır. Şerbetdar Abdullah Bey Vakfiyesi: Bolu beylerinden olup vakıf Karacaağaç Köyünde idi. 
Ahdurrahman oğlu Yusuf Vakfı. Şemsi Ahmet Paşa Vakfı ve camisi ve misafirhanesi: vakıf tarihi 971 (1564). 
Akçakadı Vakfı: Sazak Karamanlar Köyünde. Çıracı Ali Ağa Vakfı (Karaköy Köyünde). Ali Efendi Vakfı (Vakıf Geçitveren Köyünde). Asa-dar Hüseyin Dede Vakfı (Karaağaç Köyünde). Aslahaddin Vakfı (Yerine yeni bir vakıf kuruldu). Semerkantü’l-Ali Vakfı: Semerkant Cami ve türbesi. Ayşe Hatun Vakfı Akpmar Mahallesindedir. 
Ataullah Vakfı (Pamişgeçitveren Köyündedir). Ağdacı Vakfı ve camisi (İhsaniye Mahallesindedir). Tabak Ahmed Ağa Vakfı ve camisi (Tabaklar Mahallesindedir). 
Burada söz edilenlerden yalnız Şemsi Ah med Paşa’nm eserleri ayakta kalmıştır. 

1324 - 1692 yılları arasında Bolu, 36 kazası olan 
bir sancak beyliğidir. Şehir XVI. Yüzyılda ikinci derece Şehzade sancaklarından biri olur. 11. Bayezid döneminde Şehzade Süleyman (Kanuni) buraya atanır. 


12 Yücel Özkaya. Bolu’da Vakıfların ve Eski Binaların 
Korunması 
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Bu yüzyılda inşa edilmiş olan camiler arasında Karaköy Cuma Camii (1562), Kadı Camii, İmaret Camii ve Ilıca Camii yer alır. 

Şehrin Ilıca mevkiinde bulunan Ilıca Musa Paşa 
Camii, şehir merkezine beş kilometre mesafededir. 1510 
yılında Musa Paşa’nm isteğiyle inşa edilen caminin kitabesi günümüze kadar ulaşmış ve camiyle ilgili birçok bilgi bu kitabeden öğrenilmiştir. İsfendiyar oğullarından Kızıl Ahmed Bey’in torunu ve Mirza Paşa’nm oğlu olan Musa Paşa’nm Bolu’nun Karacasu köyünden olduğu ve en üst seviyede dini eğitimi buradaki kurumlardan aldığı görülür. Musa Paşa Vakfının inşa ettiği iki caminin akıbeti hakkında daha fazla bilgi olmaması, camilerin sicillere yansıyacak önemli bir sorunla karşılaşmadıklarını düşündürmektedir 13 . 

İmaret Camii Büyükcami Mahallesinde, Saraçhane Camisinin güney doğusundadır 14 . Vakıf kayıtlarına göre, Kızıl Ahmed Bey soyundan gelen Şemsi Ahmet Paşa tarafından XVI. yüzyılda yaptırıldığı anlaşılan cami, zamanla gördüğü onaranlar sebebiyle 


13 Fuat UÇAR. Osmanlı Döneminde Bolu da Paşa Vakıfları. 
Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu. 
2008 

14 https://www.kulturportali.gov.tr/ 
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orijinalliğini büyük ölçüde yitirmiştir 15 . 11. Abdülhamid döneminden kalma üzeri nakışlı ahşap bir tavanı vardır. 
Dikdörtgen planlı caminin beden duvarları, dört sıra tuğla ve bir sıra taş almaşığı ile örülmüştür. Yatay tuğla sıralarının yanı sıra taşlar arasına dikey olarak da tuğlalar konularak taşlar tuğla kasetler içine alınmıştır. Kuzey cephesinin ortasında sonradan kapatıldığı anlaşılan bir giriş mekanı yer alır. Altta dikdörtgen çerçeveli, taş söveli ve sağır kemerli, üstte sivri kemerli ve alçı şebekeli olmak üzere iki katlı pencere düzenlemesine sahiptir. Dikdörtgen planlı caminin cümle kapısı üzerinde, üst üste iki kartuş içerisinde sülüs yazı ile kitabelerde sıkça rastlanan “Ya müfettih-el-ebvab, iftah lena hayrel bab” (Ey kapıları açan, bize hayrın kapısını aç), duası yazılmıştır. Kuzeybatı köşede tuğla minaresi bulunmaktadır. Dıştan kırma çatı ile örtülüdür ve kirpi saçaklıdır. 

Bolu Merkez Büyükcami Mahallesinde yer alan Kadı Camii mimari özelliklerine göre XVI. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bolu Livası Salnamesine göre eser, Demirtaş Paşazade Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. 
Bir süre kütüphane olarak kullanılan yapı, bitişiğinde 


15 Şemsi Ahmed Paşa (v.1580) İsfendiyar oğullarından Kızıl 
Ahmed Bey in torunu ve Mirza Paşa'nın oğludur. Bolu yu merkeze alan bir vakıf kurmuştur. 
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kadılık bulunmasından dolayı Kadı Camii ismini almıştır. 
Kadı Camii, 1914-1918 yılları arasındaki I. Dünya Savaşı yılları ve 1919-1922 yılları arasındaki Kurtuluş Savaşı sırasında ve 1939-1945 yılları arasındaki 11. 
Dünya Savaşı yıllarında Depboy; silah, cephane, erzak saklama deposu olarak değerlendirilmiştir. 1949 yılından itibaren, onarımı devlet eliyle yapılmak koşulu ile, kıymetli resmi evrakların, kütüphane demirbaşlarının bulundurulduğu kitaplık olarak kullanılmıştır 16 . O zamanlar Bolu'daki bu kütüphane Türkiye'nin üçüncü büyük kütüphanesidir 17 . 

Dikdörtgen planlı caminin mihrap bölümü beş kenarlı olarak dışa taşkındır. Kubbeli olarak inşa edilen yapı, depremler dolayısıyla daha sonra düz ahşap tavanlı olarak yeniden yapılmıştır 18 . Caminin ilk şeklinin, kubbe örtülü bir ana mekan ve üç bölümlü son cemaat yerinden oluştuğu, kalan izlerden anlaşılmaktadır. Pencereleri dikdörtgen formlu, taş söveli ve demir parmaklıklıdır. 
Caminin eyvan şeklinde, sivri kemerli ve iki tarafı mihrabiyeli bir taç kapısı vardır. Basık kemerli cümle 


16 http://www.bolugimdem.com/ 

17 Yücel Özkaya. Bolu’da Vakıfların ve Eski Binaların 
Korunması 

18 Mustafa Y. Güneş. Bolu’nun Tarihçesi, Kültürel ve Doğal 
Varlıkları 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kapısının ahşap kanatları Osmanlı kündekari işçiliğinin güzel örneklerinden birisini teşkil etmektedir. Mukamaslı mihrabı ve minberi taştan yapılmıştır. Kuzeybatı köşesinde 16 kenarlı minaresi bulunmaktadır. 

Kadı Camii 1940, 1944, 1957, 1999 

depremlerinde önemli hasarlar görmüş olup, 1944 ve 
1999 depremlerinde minaresi, şerefe üstüyle yıkılmış ve 
onarım görmüştür. 1999 depremi sonrası onarım görmüş ve minaresi yenilenmiştir. 

Bolu Şeriyye Sicillerinde adı Tavil Mehmed Paşa ve Mehmed Paşa şeklinde zikredilen vakıf, vakfiyesinde ise Şehit Mehmet Paşa olarak tanıtılmaktadır 19 . Ancak en 


19 “..Devlet idaresinde sıkıntılar içerisinde iken bir gün 
konağında ikindi divanına gelen bir derviş Sokııllu Mehmed Paşa’ya arzuhal verecekmiş gibi yapıp koynıından bir hançer çıkararak kalbine sapladı. Ağır yaralanan yaşlı sadrazam kısa bir süre sonra öldü (20 Şaban 987 / 12 Ekim 1579). Sokııllu’yu öldüren kişi görünüşte timarınm azaltılmasından şikayetçi olan bir Boşnak’tı. Ancak bazı araştırmacılar suikastta Hamzavîleı’in rolü olduğu üzerinde dururlar. Tarikatın şeyhi Hamza Balî suikasttan yıllar önce İstanbul’da idam edilmişti. 
Dervişin şeyhin intikamını almak için Sokullu’yu öldürdüğü söylenir. Ayrıca çok kuvvetli olmasa da sadrazamdan kurtulmak isteyen III. Murad’ın da suikastın arkasında olduğu iddiaları vardır (Schweigger, s. 99-100). Türbesi Eyüp’tedir. 
TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 37 
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bilmen adı Sokullu Mehmed Paşa şeklindedir 20 . Vakfın Bolu'daki şubesine baktığımızda ise, bir cami, bir muallimhane, bir hamam ve dü kk anlardan meydana gelen bir vakıf eserleri topluluğu görülür. Mehmed Paşa, Bolu'da inşa ettiği caminin mürtezikalarmm giderleri ile aydınlatma için gerekli olan kandillerin karşılanabilmesi için çeşitli mülklerini vakfetmiştir. 

Tabaklar Hamamı Tabaklar Mahallesinde bulunmaktadır. XVI. yüzyılda Tavil Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilen hamam, çifte hamam tarzında inşa edilmiştir 21 . Yapı, 16. yüzyıldan bugüne kadar çeşitli onaranlardan geçmiştir. En eski onarım tarihi 1815’tir. 1963’teki yangında hamamın soyunmalık kısmı tamamen yanmıştır. 1965 yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılarak tekrar faaliyete geçmiştir 22 . 

Kadınlar kısmı erkekler kısmına oranla oldukça küçüktür. Bütün duvarları moloz taş kullanılarak örülen hamamın saçakları taş silmelidir. Hamamın soyunmalık kısmı geçmiş dönemde yapılan bir yol çalışmasında 


20 Fııat UÇAR. Osmanlı Döneminde Bolu da Paşa Vakıfları. 
Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu. 
2008 

21 Bolu Kültür ve Turizm Rehberi, 2010, Bolu Valiliği 

22 Bolu Tabaklar Hamamı Restitiiyon Denemesi. M. Emin 
Yılmaz. Haşan Fevzi Çiigen 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yıkılmıştır. Bugün sadece soğukluk ve sıcaklık kısmını muhafaza etmektedir. Bütün duvarları moloz taş kullanılarak örülmüştür ve saçakları taş silmelidir. 
Soğukluk ve abdesthane bölümleri tonozla, sıcaklıklar ise kubbe ile örtülüdür. Köşelerde bir küçük hücre yer almaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından işyeri ve kafeterya olarak kiraya verilmiştir. 

Mustafa Paşa İsfendiyar oğullarından Kı z ıl Ahmed Bey'in torunu ve Mirza Paşanın oğludur. 
Enderun'da kapıcıbaşılık ve mirahorluk yapmıştır 23 . 
1564'de Arafat’da iken vefat etmiştir. 1574 tarihli vakfiye vakıfın ölümünden sonra, muhtemelen çocukları ve kardeşi Şemsi Ahmed Paşa tarafından tescil ettirilmiştir. Mustafa Paşa’nm Bolu’da inşa ettirdiği yapılar ise, Taşköprü’de bir cami, Hendek’te bir imaret, Darıyeri’nde bir kervansaray ve yanında da bir camidir. 
Bolu merkezinde ise, bir medrese ve mektebin yanında, kaplıcada bir çeşme ve şadırvan inşa ettirmiştir. 

Halveti şeyhi Hayreddin Tokadi (ö. 1530’dan sonra)’nin hayatına dair yeterli bilgi yoktur 24 . Hayreddin Efendi, Halvetiyye tarikatının dört ana kolundan 


23 Fuat UÇAR. Osmanlı Döneminde Bolu da Paşa Vakıfları. 
Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu. 
2008 

24 Tokadi, Hayreddin. Kerim Kara. TDV İslam Ansiklopedisi. 
Cilt. 41 
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Cemaliyye’nin pîri, Çelebi Halîfe diye bilinen Cemal-i Halvetî’nin yanında yetişmiştir. Pîrdaşı Sünbül Sinan Efendi, Cemal-i Halvetî’den sonra İstanbul’da Koca Mustafa Paşa Dergahı’nda posta oturduğunda Hayreddin Efendi’nin dergahta bir müddet vazife gördüğü belirtilmektedir. Ardından Bolu’ya gönderilmiştir. İrşad faaliyetini Bolu’da ve Düzce Pazar’da sürdüren Hayreddin Efendi, Halvetiyye-Şabaniyye’nin kurucusu Şaban-ı Velî’nin mürşididir. Onun yanı sıra Muslihuddîn- i Konrapavî ve Mahmüd-i Kürevî gibi halifeler yetiştirmiştir. Bolu’ya 13 km. mesafedeki Elmalık köyünde bir tepe üzerinde Hayreddin Efendi’ye nisbet edilen bir mezar bulunmaktadır. Her yıl yaz mevsiminde burada çok geniş bir katılımla Tokad-i Hayreddin Hazretlerini anma programı yapılmaktadır. 
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XVII. Yüzyıl 


XVII. yüzyılda şehir bazı değişikliklere sahne olur. Katip Çelebi şehrin surlarının harap olduğunu, içinde de üç hamam ile Şemsi Paşa Camii, Kara Çayır Mahallesi Camii, Debbağlar Camii ve Göl Mahallesi Camii adlarında dört cami bulunduğunu belirtir. Evliya Çelebi ise şehirde otuz dört mahalle olduğunu, yine otuz dört mihraplı mescidi ile 3000 ahşap güzel evin mevcut bulunduğunu yazar 25 . Ayrıca zenginlerin evlerini ve hanlarını kiremit örtülü yaptırdıklarını belirttikten sonra Paşa Sarayı, Şemsi Paşa Sarayı, Zülfıkar Ağa Sarayı gibi yapılarla Mimar Sinan yapısı olduğu bildirilen Mustafa Paşa Camii ile Ferhad Paşa Camii’ni şehrin ilgi çekici binaları olarak tarif eder. “Bazı zenginlerin evleri ve hanları kiremit örtülüdür. Camilerin en güzeli çarşı içindeki Mustafa Paşa Camii’dir ki, gayet kalabalık cemaatleri olur. Ferhat Paşa Camii de gayet mamurdur; 
hepsi Süleyman Hanın, koca Mimar Sinan’ın işidir. 400 
kadar mamur süslü dükkanı vardır. 70 kadar mektebi vardır. 200’den fazla hafızı vardır. Bilginleri pek çoktur.” 


25 Seyahatname. Evliya Çelebi. Cilt 2. Kitap 1. Sh. 202 
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Şehrin adını taşıyan sancak XVI. yüzyılda Anadolu eyaletine bağlıdır. 1519 tarihinde sancak, merkezden başka Çağa, Kıbrıs, Mengen, Gerede, Viranşehir, Taraklu, Borlu, Yenice, Yedi Divan, Ulus ve Amasra, On iki Divan, Hızır Bey ili, Ereğli, Konurapa ve Mudurnu kazaları ile Dodurga nahiyesinden teşekkül etmektedir. 1528 yılında ise sancakta evkafa ait olduğu belirtilen bir cami, bir medrese, iki mescid, beş zaviye, iki hamam, bir kervansaray, bir bezzazistan, 113 dükkan, 
yirmi dört değirmen yer almaktadır. Ayrıca, sancakta 120 
köy bulunmaktadır ki, burada yaşayanlarla birlikte sancağın toplam nüfusu yaklaşık 30.000 civarındadır. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Bolu sancağı on altı idari birime ayrılmıştır. Bunlar merkez nahiye, Çağa, Mengen, Gerede, Viranşehir, Taraklu, Borlu, Ulus ve Amasra, Oniki Divan, Yedi Divan, Yenice, Hızır Bey ili ve Çarşamba, Bendereğli, Konurapa, Dodurga, Mudurnu ve Kıbrıs nahiyeleridir. XVII. yüzyılda ise Bolu 
sancağının kazaları daha da artarak, otuzu geçer. 1692 
yılma kadar Anadolu eyaleti içerisinde yer alan sancak bu tarihten itibaren voyvodalık ile idare edilmeye başlanır. 
1864 vilayet nizamnamesiyle de merkezi Kastamonu olan 
vilayet bir mutasarrıflık haline gelir. Bu statü içerisinde sancağın nüfusu 1870 salnamesine göre 61.338 
Müslüman ve 1547 Hristiyan olmak üzere toplam 62.885’dir. Cuinet de 1891 ’de sancağın sekiz kaza, beş 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nahiye ve 1131 köyden meydana geldiğini, sancakta 321.645 Müslüman ile 3.655 Hristiyan’m yaşadığını kaydederek ahalinin büyük çoğunluğunun Osmanlı soyundan geldiğini belirtir 26 . 1914’te Bolu’ya bağlı köylerde 120 cami ile on üç mescid bulunmaktadır. 

XIX. yüzyıl sonlarında nüfusu 9.642’si Müslüman olmak üzere 10.796’ya yükselen Bolu şehri Cumhuriyet devrinde vilayet merkezi olur. Bu devirde eski önemini hayli kaybettiği anlaşılan Bolu’nun 1927’de 7.215 olan nüfusu 1955 yılma kadar hep 10.000’in altında kalmış, 1955 sayımında ise 12.271’e ulaşmıştır. 
Daha sonraları çok işlek bir yol üzerinde (E-5) bulunması sebebiyle hızlı bir şekilde gelişir. 


26 V. Cııinet. La Turquie D’Asie Geographie 
Administrative. Cilt 4 
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XVIII. Yüzyıl 


XVIII. yüzyılda vakıflara mütevelliler gerektiği gibi bakmamışlar, vakıflarda sık sık yolsuzluklar ortaya çıkmış, bu yolsuzluklar artınca da buralara teftiş için müfettişler gönderilmiştir. Ama, yakınmaların ve 
yolsuzlukların önü alınamamıştır. 27 

Bu yüzyılda Saraçhane Camii (1750) inşa edilir. 
Kitabesine göre 1750 yılında Silahtar Mustafa Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır 28 . Dikdörtgen planlı ve ahşap çatılı olan caminin doğu ve güney cephe duvarlarında sivri kemerli çeşmeleri vardır. 

Bolu İli, Merkez İlçe, Büyükcami Mahallesinde bulunan Aşağı Taşharı'm yapılış tarihi ise pek çok yeri 
Ermenice yazılmış bir kitabeden Aşağı Taşhan 1165 
(1751-1752) olarak tespit edilmektedir. Aşağı Taşhan bir şahsa ait olup, onun tarafından kullanılmaktadır 29 . Aşağı Taşhan eşraftan Emin Ağa tarafından yaptırılır. Kesme taştan inşa edilmiş olan iki katlı avlulu hanın güney 


27 Yücel Özkaya. Bolu’da Vakıfların ve Eski Binaların 
Korunması 

28 http://www.boliikiiltiirturizm.gov.tr/ 

29 Özkaya. agm 
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cephesinde ortada yuvarlak kemerli giriş kapısı vardır. 
Bunun üzerinde iki büyük konsol çıkıntısı ile dışa taşırılmış giriş mekanı dikdörtgen şeklinde olup, üzeri beşik tonozla örtülüdür. Güney cephesi her iki köşeden pahlanmıştır. Eyvan şeklindeki giriş mekanı içinde, doğu ve batı duvarlarmda ufak birer niş bulunmaktadır. 
Arkadaki dikdörtgen mekan ise, köşeleri pahlanmış bir ufak avlu çevresindeki dükkanlardan oluşmaktadır. 
Günümüzde ortadaki ufak avlu üzeri düz tavanla örtülmüştür. Handa küçük kare biçimli ve yuvarlak kemerli mazgal pencereler kullanılmıştır. Han, zamanla onarımlar geçirerek kısmen değişikliğe uğrar. 
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XIX. Yüzyıl 


Vakıflar bünyesinde şehirde inşa edilen cami, han, hamam, çarşı, kervansaray, imaret, dükkan gibi kurumlar Bolu’nun gelişmesine katkıda bulundukları gibi, bu kurumlarda istihdam edilen çok sayıda kişi ile de işsizliğin azalmasına önemli katkı sağlamıştır 30 . Ne var ki, Bolu'da uzunca bir süre paşa vakfı kurulmamış, iki yüzyıllık sürede; yani 1600-1800 yılları arasında yalnızca bir vakıf kurulmuştur. Kurulan bu vakıfda ancak 1700'lü yılların son çeyreğindedir. Vakıf müessesesinin Bolu'daki en büyük değişimi ve dönüşümü 19. yüzyılda olmuştur. 

Şehir 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan 
dolayı muhacir iskanına maruz kalır. Nitekim 1878 
Salnamesine göre kasabanın nütiısu 16.778’e yükselmiştir. Osmanlı yol sisteminin sol kolu üzerinde bulunması da Bolu’nun İktisadî hayatında önemli derecede etkili olmuştur. İstanbul ile Ankara’yı birleştiren Bolu yolları, XIX. yüzyılın ilk yarısında 


30 Fuat Uçar. Osmanlı Döneminde Bolu’da Paşa Vakıfları 
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Hüsrev Paşa’nın Bolu mutasarrıflığı sırasmda yeniden düzenlenir 31 . 

19. Yüzyılda Bolu’daki son paşa vakfı Seyyid Paşa tarafından kurulmuştur. Bu vakfın tek hayır kurumu bir camidir 32 . Cami hem bulunduğu Seyyid köyünün hem de çevre köylerin ahalisinin Cuma ve bayram namazlarında bir araya geldiği bir mekan olmuştur. 

Akpmar Mahallesinde bulunan Akpınar {Keçeci Mehmet) Camiimn 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Dikdörtgen planlı, düz ahşap tavanlı caminin kuzeyinde ahşap direklerle taşman geniş saçaklı açık bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Temeli taş olan caminin duvarları kerpiç olup aralarında ahşap hatıllar vardır. Kuzeyinde ahşap kadınlar mahfili yer almaktadır. 
Silindirik gövdeli ahşap minaresi çatı üzerinden yükselmektedir. Avlusunda Ahi Babazade Seyyid Muhammed’in 1835 tarihli kabri yer almaktadır. 


31 Bolu’da II. Mutasarrıflık Döneminin (1811-1864) ilk 
Mutasarrıfı olan Hüsrev Paşa dır. Hüsrev Paşa, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın amansız düşmanlarındandır. 
1811 yılında Bolu Sancağı'na mutasarrıf olarak tayin edilmiştir. 
Hüsrev Paşa’ya M. Zekaî Konrapa'nın "Bolu Tarihi" adlı kitabında yer verilir. 

32 Uçar, agt 
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Tabaklar Camii kitabesine göre H. 1315 (M. 
1897) tarihinde yapılmıştır 33 . Dikdörtgen planlı ve kubbe ile örtülü caminin revak kısmı yol açma çalışmaları esnasında kaldırılmıştır. Caminin kuzeyde ana cadde tarafına çıkıntı teşkil eden iki sütunlu ve aynalı tonoz ile örtülü revağa açılan cümle kapısı yer almaktadır. Kapı üzerinde kitabesi mevcuttur. Caminin ilk sıra pencereleri yuvarlak kemerli ve taş söveli; ikinci sıra pencereleri basık kemerli, taş söveli ve alçı şebekelidir. Kuzeyinde kadınlar mahfili yer almaktadır. Kıble duvarındaki kavisli bir niş şeklinde olan mihrap ve alınlığı çini kaplıdır. Kuzeybatı kenarında silindirik gövdeli bir minaresi bulunmaktadır. 

Somuncu Camii, mimari özellikleri ve benzer yapılar ile karşılaştırıldığında 19. yüzyıl sonlarına tarihlendirilebilir. Yapı, günümüze özgün niteliklerini yitirerek ve geç dönem onaranları ile gelebilmiştir. 

Karamanlı Camii kitabesine göre H. 1310-1315 (M. 1897) yılında yapılmıştır. Dikdörtgen planlı ve düz ahşap tavanlıdır. Kuzeyinde iki sütunlu ve aynalı tonoz ile örtülü cümle kapısı yer almaktadır. Ahşap giriş kapısı çift kanatlıdır. 

Yukarı Taşhan il merkezinde, Büyükcami Mahallesi, Pamukçular Sokak’ta bulunmaktadır. Cümle 
kapısı üzerinde yer alan kitabede Yukarı Taşhanm, 1804 


33 https://www.kultui'portali. gov.tr/ 
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tarihinde Serbevvab Hacı Abdullah Ağa tarafından yaptırıldığı kaydedilmektedir. Kesme taştan yapılmış olan iki katlı, açık avlulu, revaklı bir handır. Batıda yer alan beşik tonozla örtülü giriş kapısı, beden duvarlarından dışa çıkıntılıdır ve büyük bir eyvan şeklindedir. Cümle kapısı yuvarlak kemerli olup giriş eyvanına açılmaktadır. Giriş eyvanında, kuzey ve güney duvarda sivri kemerli birer niş ile ikinci kata çıkan merdiven, sağda ise bir kapı bulunmaktadır. Giriş cephesinin güneyinde iki, kapı üzerinde üç, kuzeyinde bir dikdörtgen pencere vardır. Güneyde kemerli birimlerden oluşan iki de dükkan bulunmaktadır. Bu giriş cephesinden sonra köşeleri pahlanmış kare avlunun etrafını saran kaim kare payeler, yuvarlak kemerli revaklar çapraz tonozla örtülüdür. Alt katta kenarlarda beş, köşelerde ise birer hücre vardır. Hücreler aynalı tonozla örtülü olup, her birinde ikişer ufak niş bulunmaktadır. 

Köprü, Merkez Camii, Merkez Camii Haziresi ilçe sınırları içerisinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarından bir kısmıdır 34 . 

Aktaş Türbesi Merkez İlçe, Semerkant Mahallesinde bulunmaktadır. Caminin sol yan cephesine bitişik, kare planlı olup önüne ve sağ tarafına tonozla örtülü ekler yapılmıştır. Çatısında üç adet bronz alem 


34 Bolu İli Kültür Envanter Listesi 
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mevcuttur. Türbe içinde beş sanduka yer almaktadır. 
Sandukalar, Anadolu evliyalarından Şabaniyye Tarikatine mensup Aktaş Camisi Dergahı Şıhı Şeyh Hacı Mustafa Safıyüddin Efendi (1784-1846), oğlu Şeyh Hacı Nasrullah Efendi ve müritleri Şair Mehmet Faik Efendi, Samuncu Şıhı ile Kalaycı Şıh’a aittirler. Diyarbakırlı Mustafa Safî Efendi, menakıpnameye göre, Diyarbakır Müftüsü Hacı Salih Efendi (Ö.1236/1820-21)’nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir 35 . Derviş İbrahim Hilmi Bey (Ö.1879)’in menakıpnamede Mustafa Safî Efendi’nin 
1846 yılında 63 yaşında iken vefat ettiğini bildirmesi, 
doğum tarihi ha kk ında fikir verir. Mustafa Safî Efendi’nin ilk eğitimine doğduğu yer olan Diyarbakır’da başlamış olduğu görülmektedir. Dokuz yaşında iken Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip hafız olmuştur. Henüz daha bu yaşlarda iken Arapça ve Farsça’da temayüz ettiği, yazmış olduğu Farsça gazellerden anlaşılmaktadır. Aziz Safî Efendi, babası Salih Efendi’nin ruhsatıyla geldiği İstanbul’da Akşehirli Hoca Hacı Ömer Efendi’den ilim tahsil etmeye devam etmiştir. Aziz Safî Efendi zahirî ve 
batini ilimlerde olgunlaştıktan sonra 1807 yılında 24 
yaşında iken icazetnamesini almıştır. Daha sonra Diyarbakır’a dönmek üzere yola düşmüştür. Yolculuk 


35 Selçuk Kiirşad Koca. Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme 
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esnasında Aziz Safî Efendi, yol üstünde bulunan Safranbolu Sancağı’na uğramış, Çerkeş kasabasında postnişîn-i irşad olarak bulunan Şeyh Mustafa Çerkeşî Efendi’ye tabi olmuştur. Çerkeşî Efendi’den bir müddet batini ilimlere dair dersler aldıktan sonra onun ölümü üzerine bu sefer de talebesi Geredeli Aziz Halil Efendi’ye tabi olmuştur. Mustafa Safî üç sene de Gerede’de halvet üzerine çile çıkardıktan sonra icazetini alarak Bolu’ya gelmiş ve burada kalmıştır. Aziz Safî Efendi önceleri Bolu merkezdeki Semerkand camisinin hemen yanındaki Semerkand Medresesi’nde iskan edilmiş olsa da çok geçmeden kendisine ait olan dergahını ve camisini Aktaş denilen mahallede yaptırarak hizmetine burada devam etmiştir. Ölene kadar da bu mahalden ayrılmamıştır. 
Menakıbname-i Mustafa Safî-i amedî adlı yazma eser, Mustafa Safî Efendi’nin Bolu merkezdeki 33 yıllık irşad hayatını ve onun çeşitli menakıplarmı konu edinmektedir. 
Menakıbnamenin yazarı Derviş İbrahim Hilmi Bey (ö. 1879), Mustafa Safî Efendi’ye 16 yıl boyunca tabi olmuş ve hizmetinde bulunmuş Arnavut kökenli bir 
Halveti dervişidir. Menakıbname tek nüsha ve 34 
varaktan oluşmaktadır. Arapça ve yer yer de Farsça kelimeler, tamlamalar, hadîs-i şerifler ve ayetler menakıbnamenin anlaşılmasını ve okunmasını oldukça güçleştirmiştir. Aziz Safî Efendi bir zamanlar Diyarbakır’da evlendiğinde o evlilikten anlaşıldığına göre bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Fazla bir zaman 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geçmeden Safî Efendi eşini kaybedince öksüz kalan kızını Diyarbakır’daki babasına bırakmış İstanbul’a geçmiştir. Bu kız ise dedesinin refakatinde büyümüş ve evlenmiştir. Bu evlilikten de iki erkek torunu dünyaya gelmiştir. Kızları da daha sonra vefat edince torunlar Akif ve Reşid Efendiler, Bolu’ya getirtilmiş ve Akif Efendi Bolu’da evlenip kalmıştır. Reşid Efendi ise menakıpnameye göre, Şeyhzade Nasrullah Sırrı Efendi’ye damat olmuştur. Mezar taşlarının kitabelerine göre akif Efendi 1895 yılında vefat ederken Muhammed Reşid Efendi ise 1904 tarihinde vefat etmiş görünmektedir. Kitapta toplam yirmi dokuz adet me nk ıbe bulunmaktadır. Bu menkıbelerin çoğu Mustafa Safî Efendi ile alakalıdır. Bunların dışında eserde otuz adet gazel ve koşma şeklinde ilahi, iki adet gazel şeklinde tarih, bir adet tahmis, iki adet na‘t-ı şerife, bir adet muhammes, bir adet kıta, bir adet şarkı ve bir adet de terkîb-i bend bulunmaktadır. Bolu kaymakamı Mîr-i Miran Tahir Paşa da onun sevenlerindendi. Tahir Paşa vefatından sonra onun kabri üzerine bir türbe yaptırmıştır. 
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XX. Yüzyıl 


Bolu’da Tanzimat Döneminden Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar merkez ilçesi ve günümüz sınırları içerisinde yer alan ilçelerinde Cumhuriyet öncesi zaman dilimine ait 10 sıbyan (iptidai), 4 rüşdiye, 1 idadi (sultani), 27 medrese, Erken Cumhuriyet Döneminde ise bir erkek orta mektebi, bir kız sanayi mektebi, bir imam ve hatip mektebi, iki erkek ilk mektebi, 2 kız ilk mektebi ile kaza ve köylerinde 33 ilk mektep bulunmaktaydı 36 . Bu okullarda 228 öğretmen, medreselerde ise 29 müderris görev yapmıştı. 

1914 yılma ait Bolu Salnamesine göre şehirde 
yirmi iki cami, birçok tekke ve on iki medrese vardır. 
Bugün bunlardan tarihî nitelik taşıyanları arasında Demirtaş Paşa oğlu Mehmed Bey tarafından yaptırılan Kadı Camii, Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen çifte minareli Ulucami (Büyük Cami), İlıcalar civarında 1510’da İsfendiyaroğulları’na mensup Kızıl Ahmed Bey’in oğlu Musa Paşa tarafından yaptırılmış olan Musa Paşa (İlıca) Camii, Musa Paşa’nm oğlu Mehmed Bey’in annesinin şehre beş km. mesafede 1562’de inşa ettirdiği Karaköy Camii, yine aynı aileden Şemsi Paşa’nm yaptırdığı cami, medrese ve imaret, 1391’de Yıldırım 


36 Fahri Kılıç-Murat Tarhan. Tanzimattan Cumhuriyete 
Bolu’da Eğitim Uygulamaları 


30 



Bayezid tarafından inşa ettirilen Orta Hamam, Sokullu Mehmed Paşa tarafından yaptırıldığı rivayet edilen Tabaklar veya Vakıflar Hamamı, Gölyüzü Mahallesinde Sokullu’ya ait tekke, 1811 yılında inşa ettirilen ve hükümet konağı olan Tabaklar (Debbağlar) Mahallesindeki Paşa Sarayı sayılabilir. 

Şehirdeki bazı eserler Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan imar faaliyetleri sırasında yıkılmış ve tahrip edilmiştir. Bunlardan birçok tarihî şahsiyete ait mezarların yer aldığı Taşmektep Mezarlığı ortadan kaldırılarak yerine otopark inşa edilmiştir. Aynı şekilde 1776’da Hacı Ahmed Ağa tarafından yaptırılan Çarşıbaşı Çeşmesi ’yle yakınında yer alan yatır da yıktırılmıştır. 

Bolu’da ilk medresenin Yıldırım Beyazıt tarafından 1382 yılında yaptırıldığı bilinmektedir. Burası medrese, cami, hamam ve kütüphaneden oluşan bir külliyedir. Bu külliyeye cami ve medrese giderlerini karşılamak amacıyla bir hamam (Orta Hamamı) vakfedilmiştir. Buna göre külliyede müderrise 7, talebeye 
5, cami imanıma 2, hafızlara 3, hatibe 1 ve mütevelliye 2 
akçe yevmiye verilmesi uygun görülmüştür. Bolu merkezde daha sonraki yıllarda açılmış olan diğer medreseler ise, Hamza Ağa Medresesi, Kalaycılar Medresesi, Debbağlar Medresesi, Alaybey Medresesi, Semerkant Medresesi, İmaret Medresesi, Bedesten Medresesi, Oturak Medresesi, Mustafa Paşa Medresesi, 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Akpmar Medresesi, Şemsi Ahmet Paşa Medresesi, Semerkant Medresesi olmak üzere 13 medrese bulunmaktadır. 

Akhocazade Medresesinin Leylekler Camii civarında olabileceği ileri sürülür 37 . 

Bu eğitim kurumlan, eğitim öğretim faaliyetlerini Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar sürdürmüşlerdir. Bolu medreselerini bitirenlerin, daha yükseğini okumak üzere İstanbul’daki Çorlulu Ali Paşa Medresesine, Gerede’ye bağlı Danişmendler köyünde bulunan 700-800 mevcutlu medreseden icazet alanların ise Mısır’a El-Ezher Medresesine gittiği nakledilmektedir. 

Bolu merkez kazasında, 19. yüzyılın sonları ve 
20. yüzyılın başlarında. Yıldırım Beyazıt, Şemsi Ahmet Paşa, Alaybeyi, Müftü Hacı Emin Efendi, Duhanizade Zeki Efendi, Rüştü Efendi, Hüsnü Efendi, Tayyip Efendi, Mehmet Ali Hoca, Akhoca, Davut Hoca, Tebbetçi Hoca, Kalaycılar, Tabaklar, Hamzalar, Süreyya Efendi Medresesi ve Bolu Medresesi adında medreseler 

ÎO 

mevcuttu . 


37 Boludaki Osmanlı Dönemi Mezarlıkları ve Mezartaşları 

38 Metin Kazan. OsmanlI’dan Cumhuriyet’e Bolu Merkezde 
Eğitim Kurumlan. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi. Bolu. 2009 
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Şemsi Ahmet Paşa Medresesi Kanuni Sultan Süleyman’ın son dönemlerinde Bolu’da valilik yapan Şemsi Ahmet Paşa’mn yaptırdığı medresedir. Şemsi Ahmet Paşa da bu medresenin yanma bir camii, bir de imaret inşa ettirir. 

Süreyya Efendi Medresesi Kadı Camii’nin 
yanında özel idare binasının bulunduğu yerde 1910 
yılında, eğitim hayatına başlamıştır 39 . Asri medreseler adıyla tanınan Süreyya Efendi Medresesi, birkaç yıllık eğitimden sonra 1914-1915 ders yılında binasını Daru’l Muallimin’e devretmiştir. Aynı yerde daha sonra Bolu Medresesi eğitime başlamıştır. Cumhuriyetten sonra medreseler kapatıldığından, bu eğitim kurumunun adı Gazipaşa İlkokulu olarak geçmiş ve bu okul günümüze kadar eğitim faaliyetini sürdürmüştür. 

Asri medreseler adıyla tanınan diğer bir medrese de 25 Eylül 1916 tarihinde açılan Bolu Medresesi' diı A0 . 
İttihat ve Terakki döneminde Şeyhülislam ve Evkaf Nazırı Hayri Bey’in çabaları ile eski medreselerin modernleştirilmesi veya zamanına daha uygun bir duruma getirilmesi için bu medrese açılmıştır. Daha önce Süreyya Efendi Medresesi olarak açılan bina, geçici olarak Daru’l Muallimin’e tahsis edilmiştir. Bir yıl sonra 


39 Kazan, agt 

40 Kazan, agt 
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da Daru’l Muallimin lağvedilerek öğrencisi İstanbul’a gönderilmiş böylece boşalan binada Bolu Medresesi eğitime başlamıştır. Müdürlüğe Müftüzade Hafız Ahmet Tayyar Efendi tayin edilmiştir. İstanbul Daru’l Fünun’u İlahiyat Fakültesi mezunu olan Tayyar Bey, iyi bir eğitim kadrosu ile işe başlamıştır. Müstakil Bolu Sancağı Salnamesinde (1916), Bolu Medresesinin adı Darü’l Hilafeti’1 Aliye Medresesi olarak geçmektedir. 

1925 Salnamesinde bu medreselerden Yıldırım 
Bayezid, Mustafa Paşa, Hacı Emin, Zeki Efendi, Kalaycılar ve Alaybeyi medreseleri sağlam, diğerlerinin ise yıkılmaya yüz tutmuş bir vaziyette olduğu görülmektedir 41 . Yıldırım Bayezid Medresesi müderrisliğinin senede 6800 kuruş, Kalaycılar Medresesinin ise 5000 kuruş geliri ya da ödeneği olmakla birlikte diğer medreselerin geliri yoktu. Bu medreseler gerek sağlam, gerek harap vaziyette olsun hiçbirinde eğitim yapılmıştır. Sadece Şer’iye Vekaletinin bir genelgesi doğrultusunda Bolu Müftülüğü'ne bağlı Encümen-i Alî gözetiminde ve özel bir programla Kalaycılar Medresesinde Medrese-i İlmiye açılmıştır. 

Bolu Halkevi, bütün Bolu Halkının katılımıyla 26 
Şubat 1932 yılında Bolu’nun ‘Hıdırlık Tepesi’nde açılmıştır 42 . Hıdırlık Tepesi’nde yapılan bu binayı hem 


41 Kazan, agt 

42 Kazan, agt 
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Cumhuriyet Halk Fırkası hem de Halkevi kullanmıştır. 
Onun için Hıdırlık Tepesine “Fırka Tepesi” de denilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk 17 Temmuz 1934’te Bolu’ya gelmiş ve bir gece Bolu Halkevi’nde kalmıştır. 
1951 yılında çıkarılan bir yasa ile diğer Halkevleri gibi 
Bolu Halkevi de kapatılır. 

1683-1792 yılları arasında Bolu, Voyvodalıkla yönetilir. 11. Mahmut zamanında ise Mutasarrıflığa dönüştürülür (1811). Tanzimat sonrasında Bolu Kastamonu eyaletine bağlanır (1864). 1909 yılında ise tekrar Mutasarrıflığa dönüştürülür. 

Bolu, 1692'de sancak beyleri yerine atanan voyvodalar tarafından yönetilir. 1811 'de II. Mahnnıd voyvodalığı kaldırınca, Bolu Viranşehir adıyla yeniden sancak olur. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile Bolu Sancağı Kastamonu Vilayetine bağlanır. II. Meşrutiyet ilan edildiğinde (1908) Bolu Kastamonu’ya bağlı olduğundan, ilk Bolu Mebusları Kastamonu mebusları arasında yer almıştır. II. Meşrutiyetten Cumhuriyet dönemine kadar bağımsız sancak olarak yönetilir. Bolu, 10 Ekim 1923'de vilayet haline getirilir. 

İl merkezi ve köylerinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarından bir kısmı şunlardır 43 . Adliye Binası, Ağda Camii, Aktaş Camii, türbesi ve Şadırvanı, Aşağı Taşhan, Atatürk Ortaokulu, Eski Han, Eski Polisevi, Halıhisar 


43 Bolu İli Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri 
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Kalesi, Hıdırlık Tabyası, Hükümet Konağı, İmaret Camii, Kadı Camii, Karamanlı Camii, Keçeci Mehmet Camii, Roma dönemine ait köprü, Mezarlar, Musa Bey Camii (İlıca), Orta Hamam, Özel Hamam, Saat Kulesi, Saraçhane Camii, Semerkant Camii, Semerkant Buhara Türbesi ve Haziresi, Sultan Hamamı, Sultanzade (Somuncu) Camii, Süreyya Oteli, Şehitler Anıtı, Şehitlik, Tabaklar Camii, Tabaklar Hamamı, Ticaret Lisesi, Yukarı Taşhan’dır. 

Bolu’daki Taş Mektep, Uğurlu Naib, Hıdırlık, Akhocazade Medresesi, Alaybeyizade Silahşor, Şeyh Bedreddin Tekkesi mezarlıklarından hiçbiri günümüze ulaşamaz 44 . Bunlardan Taş Mektep Mezarlığının eski belediye binası civarında, Kadı Camiinin karşısında yer aldığı bilinmektedir. Mezarlığın XIX. Yüzyılın ortalarında kullanılmakta olduğu görülür. 

Uğurlu Naib Mezarlığı Uğurlu Naib Tepesinde bulunan tekkenin batı yamacında, günümüzdeki çocuk hastanesinin olduğu yerdedir. Burası XIX. Yüzyılın sonuna kadar olmak üzere 140 yıl boyunca kullanılır. 
Halveti şeyhi Hafız Ahmed Efendi ile Uğurlu Naib Dergahı şeyhi Mehmed Efendi ve yine aynı dergahın şeyhlerinden üçünün; Şeyh Mustafa Efendi (v. 1860), 


44 Yasa Azize Aktaş-Yazar Turgay-Yiğit Bilge Kaya. 
Bolu’daki Osmanlı Dönemi Mezarlıkları ve Mezar taşları 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Şeyh Rıfat Efendi (v. 1862) ve şeyh Abdullah Efendi (v. 
1885)’nin burada medfun olduğu görülür. Bu mezar taşlarından dördü müzede, biri de Şehitler Mezarlığmdadır. 

Vezir rütbesiyle Bolu Mutasarrıfı olan Abbas Paşa’nm 1814 tarihli vakfiyesinden, Uğurlu Naib diye bilinen zatın türbesini de tamir ettirdikten sonra çevresine de bir samanhane, bir şeyh odası, suffe, mutfak kileri inşa ettirilerek kurulmuş olduğu zaviyeye bağışlanmış olduğu anlaşılmaktadır 45 . Nakşibendiye tarikatından eş-Şeyh es-Seyyid Mehmed Efendi ibn Şaban Efendi’nin de türbe bitişiğindeki Nakşibendi te kk esine gelerek şeyhlik yapması istenir. Bu hizmetten dolayı da kendisine kırk akçe ücret ödenecektir. 

Hıdırlık Mezarlığı' nın Kültür Sitesinin bulunduğu Fırka Tepesi üzerinde olduğu, Akhocazade Medresesi Mezarlığının ise Leylekler Camii civarında olabileceği ifade edilir. Hacı Hüseyin Ağa, Seyyid Ahmet Ağa ve Seyyid Muhammed Arif Efendi’nin mezar taşlarının Akhocazade Medresesi Mezarlığından 


45 Fuat UÇAR. Osmanlı Döneminde Bolu da Paşa Vakıfları. 
Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolıı. 


2008 
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Şehitliğe, buradan da 1999’da Müzeye nakledilmiş olduğu belirtilir 46 . 

Somuncu Camii Mezarlığından günümüzde hiçbir iz kalmamıştır. 

es-Seyyid Mehmed Said Galip Paşa tarafından 1814'de kurulan vakfın mütevelliliğine Hz. Bedreddin'in türbedarı olan es-Seyyid Mehmed Efendi bin Süleyman atanmıştır 47 . Bedreddin Tekkesi Mezarlığından günümüze kalan tek mezar taşı ise 1725 tarihli Tokat Mevlevihanesi şeyhi Mehmet Efendi’ye aittir 48 . Mezar taşı Şehitliğe ve bilahare Müzeye nakledilmiştir 49 . 

Türk Ocakları’nm Anadolu’nun birçok yerinde şubelerinin açılmasına paralel olarak, Türk Ocağı’nm 


46 Yasa Azize Aktaş-Yazar Turgay-Yiğit Bilge Kaya. 

Bolu’daki Osmanlı Dönemi Mezarlıkları ve Mezar taşları 

47 Uçar, agt. 

48 Halbuki, Danişzade şeyh Mehmet Efendi hakkında 
Kocat epe Üniversitesi yayınlarından ‘Sultan Dîvanî Ve Afyonkarahisar’da Mevlevîlik’ isimli esere dayanarak 
Evliyalar Şehri Tokat’ta verilen bilgilere göre, vefatı 1718 
yılında Tokat olarak gösterilmektedir. 

49 Yasa Azize Aktaş-Yazar Tıırgay-Yiğit Bilge Kaya. 

Bolu’daki Osmanlı Dönemi Mezarlıkları ve Mezar taşları 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Bolu’da ilk kez 1914 yılında açıldığı kabul edilir 50 , ilk yıllarında Bolu Türk Ocağı eski belediye binasında faaliyetlerini sürdürmüştür. Ocağın kuruluşunda Bolulu bürokratlar, özellikle İttihat Terakki Partisinin Bolu mesul müdürü Mithat Kemal Bey’in önemli katkılarının olduğu görülmektedir. Ocak İttihat Terakki Partisinin de desteğiyle halkı bilinçlendirmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti belediye başkanı, mutasarrıf, doktor, öğretmen, eşraf gibi şehrin ileri gelenlerinin öncülüğünde Milli Mücadeleye destek sağlamaya yönelik önemli faaliyetlerde bulunur 51 . 

Ermeniler, Bolu’ya 17. yüzyılın başlarında Ağrı, Van, Nahcivan ve Erivan bölgelerinden gelmiştir 52 . 
1844/45 yılına ait temettuat defterlerinden şehirde Ermeniyan-ı Atik ve Ermeniyan-ı Cedit isimlerinde iki mahallenin de bulunduğu anlaşılmaktadır 53 . Burada 


50 Bolu Türk Ocağı’mn Faaliyetlerinden Bir Kesit. Mehmet 
SOLAK. Murat TARHAN. Fahri KILIÇ 

51 Nuray Özdemir. Milli Mücadele Döneminde Bolu Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti 

52 Bolu’da Yaşayan Ermeniler (1840-1920). Mehmet Siime- 
Cemal SEZER 

53 Bolu Temettuat Defterleri (1844/1845). Mehmet Süme 
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genellikle ticaret ve zanaatla geçimlerini sürdürmüşlerdir. 
Bolu, Ermeni cemiyetlerinin faaliyetlerini yürüttükleri önemli yerlerden birisi olmuştur. Ülke genelinde olduğu gibi bunların da bir kısmı, zaman içerisinde İstanbul’a bir kısmı ise ABD ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç etmişlerdir. 

Milli Mücadele yıllarında T.B.M.M. Hükümetine karşı 13 Nisan-31 Mayıs 1920 tarihleri arasında gerçekleşen Düzce ve Bolu ayaklanmalarında, isyanları bastırmak için görevlendirilen Arif Bey kumandasındaki Kuvay-i Milliye birlikleri, Beypazarı çevresinde, güneybatıdan gelen isyancıları yenilgiye uğratmıştır. 
Kıbrısçık çevresine gelen Arif Bey komutasındaki birlikler buradan güç alarak kuzeye doğru yürümüş ve buralarda bulunan isyancıları temizleyerek İlıca (Karacasu) tarafından Bolu'ya girmişlerdir. İsyancılar Bolu'da tutuklanarak Hiyanet-i Vataniye Kanunu uygulanmıştır 54 . 

Bolu bölgesinde Kuva-yı Milliye’ye ve TBMM’ye karşı başlatılan ayaklanma hareketinde bir kısım Çerkez ve Abazalar öncü rol oynarlar 55 . Dinî 


54 http://www.kibriscik.gov.tr/ 

55 Erol Evcin. Bolu Basınında Milli Mücadele 
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hassasiyetleri yüksek olan bölge halkı bir yandan da Kuva-yı Milliye’nin “dinsiz”, “çapulcu”, “Bolşevik” olduğu yolundaki propagandalar ile tahrik edilir. Bolu, İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti’nin politikaları arasında sıkışmıştır. Şehir önceleri Kuva-yı Milliye’ye katılmış ancak daha sonra, İstanbul Hükümeti’nin desteklediği isyancılar şehri ele geçirmiştir (18 Nisan 1920). İstanbul Hükümeti, halifeliği ve dini kullanarak Bolu’yu isyanın içine sürüklemiştir. 13 Nisan’da Düzce’de başlayan isyan kısa süre de Bolu, Gerede, Hendek, Mudurnu, Nallıhan Beypazarı ve Zağferanbolu (Safranbolu)’ya yayılmıştır. A nk ara Hükümeti de bu durum karşısında Yarbay Arif Bey Komutasındaki Karahisar Kuva-yı Milliye Kuvvetleri’ni Bolu’ya sevk ederek, Bolu’ya bakim olur (2 Mayıs 1920). 

Halis Duman ‘Anılarım 1908-1929’ isimli kitabında o günleri şu şekilde anlatır; “1920 Mayısında bina milli kuvvetler tarafından işgal edilmiştir 56 . 


56 II. Abdiilhamid döneminde “Mekteb-i İdadi” adıyla inşa 
edilen binanın temeli Bolu Mutasarrıfı İsmail Kemal Bey 
tarafından Hisartepesi’nin doğusunda 1884 yılında atılır. 1886 
yılında bu binada bir rüştiye açılmış üç dört ay sonrada idadi olmuştur. O zaman yapılan bina iki katlı, içi ahşap kagir bir bina idi. 1911 yılında çatı arasından çıkan ve su tesisatı olmadığından söndiirülemeyen bir yangınla okul binası tamamen yanar. Bunun üzerine okul önce Maarif Hanı’na, beş ay sonra Hocabey Mahallesi’nde Lütfullah Bey’in evine kiraya 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Kaymakam Bay Arif müfrezesine bağlı Binbaşı İ hs an kumandasındaki bu kuvvet birkaç gün sonra padişahçılarm hücumuna uğramış ve elindeki mitralyözlerle Çığırtkanlar’da, hastane yanındaki tepede, saat kulesi yakınında okulun bahçesinde ve içinde kahramanca müdafaa yapmıştır.” 

18 Nisan 1920’de Düzce isyanını başlatan asiler, 
Bolu’yu ele geçirir. Düzce’deki isyanın Bolu’ya sıçraması, şehrin felaketi olur. Bu ortamda Bolu’da başıbozukluk ve asayişsizlik baş gösterir. Bolu’da bu gelişmeler yaşanırken 2 Mayıs’da, ansızın Arif Bey komutasındaki Karahisar Kuva-yı Milliyesi Bolu’yu işgal eder. Arif Bey Bolu’da, beyannameler yayınlatır, tellallar 


taşınır. Bir bııçıık sene sonra da o dönemki Belediye Binası’na geçerek orada bir sene kalır. Yanan binanın yeniden yapılmasına 1913 yılında başlamr. Bu sefer okul üç kat üzerine kurulmuş, cihanniima (çatı taraçası) yeni katın üzerine çıkarılmıştır. Bu sırada okula Ağaççılar Köylünden su da getirilmiştir. Yapı, 1914 Temmuzunda bitmiş ve İdadi Okulu buraya 1914’te Mekteb-i Sultani adı ile taşınmıştır. İdadi adıyla son mezunlarını eski belediye binasında vermiştir. 1914-1915 ders yılı içinde arka taraftaki abdesthanelerle, mutfak, çamaşırhane ve bakkal kısımları yaptırılmış; ertesi sene okul yatılı olmuştur. 1924 - 1925 Ders yılı başında Sultani Lise adını almıştır. Bugün Hisartepesi’nde bulunan Bolu Lisesi 
1884 yılında yapılmış, 1911 yılında yangın geçirmiş ve 1 kat 
ilave edilerek 3 katlı olarak 1914 yılında yeniden eğitime başlamıştır. 1944 depreminden sonra hasar alan yapı tamamen yıkılarak 1945 yılında bugünkü lise yapılmıştır. 
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bağırtır, Hıyanet-i Vataniye Kanun metnini duvarlara astırarak, çok sert tedbirler uygular. Yarbay Arif Bey, Karakeçili Müfrezesinin 300 atlısı ile Bolu bölgesindeki isyanları bastırmak için, TBMM tarafından meclisin açıldığı günlerde Afyon’dan Bolu’ya sevk edilir. Arif Bey 4 Mayıs 1920’de isyancıların Bolu’ya saldırması üzerine geriye çekilir ve Kızılcahamam bölgesinde 11-12 Mayıs 1920 gecesi çadırında faili meçhul bir saldırıda şehit edilir. 

4 Mayıs 1920’de şehirde çok kanlı çarpışmalar 
yaşanır. Bolu’da zulmün, vahşetin, canavarlığın hatır ve hayale gelmedik şekli, isyancılar tarafından gerçekleştirilir. Çarpışma neticesinde oluşan asayişsizlik ve kargaşa ortamı isyancılar için fırsat olur. Bu ortamda üç yüzü aşkın ev asiler tarafından soyulur. Asiler şehri soyarken, “Padişah fetvası ile bunlar bize helaldir” diyerek yağmayı gerçekleştirirler. Bu olaylar üzerine bir rivayete göre ise Arif Bey, Bolu için şunları söyler. “Bir daha Bolu’ya gitmek nasip olursa Bolu namını yeryüzünden kaldırmazsam bana da Arif demesinler.” 

TBMM, Bolu ve Düzce bölgesindeki ayaklanmaları bastırmak için, Çerkez Ethem Kuva-yı Seyyaresi ile Refet Bey kuvvetlerini bölgeye göndermiş ve Çerkez Ethem Kuvvetleri, Düzce’ye olaysız şekilde girmiştir. 
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“Firariler Hakkında Kanun”a dayanılarak kurulan ve “İstiklal Mahkemeleri” olarak bilinen mahkemeler Bolu ilinde kurulmamıştır 57 . Ekim 1920’de Kastamonu’da kurulan İstiklal Mahkemesi, Bolu, Çankırı, Zonguldak ve Sinop illerini de kapsayan bir görev yapmıştır. Kastamonu İstiklal Mahkemesi kapatıldıktan bir süre sonra tekrar açılarak iki aşamalı bir çalışma gerçekleştirir. 

Kastamonu İstiklal Mahkemesi, 16 Ekim 1920’den 2 Mart 1921 tarihine kadar görev yapmış ve 
244 davayı karara bağlamış ve 420 kişi hakkında ceza 
vermiştir. Bunlardan 4‘ü şaki, 2’si casus, 5’i de asker kaçağı olan 11 kişi hakkında ise idam cezası vermiştir. 
İdam cezası verilenler arasında Yunan Ordusuna katılarak Milli Orduya karşı silah kullanan Sinop doğumlu Kosti oğlu Yani ve para karşılığı İngilizlere casusluk eden Mülazım-i Sani Haşan Tahsin Efendi de vardır. 


İstiklal Mahkemelerinin etkisiyle 33.927 firari ve bakaya askerden 9.933 ü teslim olarak askerlik hizmetine başlamıştır. Sakarya Savaşı’nm ilk anlarında yaşanan moral bozukluğu sebebiyle asker kaçağı sayısının hızla artarak 48.335 olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Fevzi 


57 Faruk Güçlü. İstiklal Mahkemeleri Ve Bolu 
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Çakmak 23 Temmuz 1921’de Meclis’te konuşma yaparak İstiklal Mahkemelerinin yeniden kurulması gerektiğini beyan etmiştir. Bu nedenle daha önce kapatılan Kastamonu, Konya ve Samsun’da yeniden istiklal Mahkemesi kurulmasına karar verilmiştir. 

İkinci kez kurulan Kastamonu İstiklal Mahkemesi yetki alanına bu kez Bolu, Adapazarı, Zonguldak, İzmit, Sinop ve Çankırı illeri dahil olmuştur. 
Mahkeme bu kez 7/8 Ağustos 1921 de kabul edilen “Tekalif-i Milliye” emirlerine uymayanları yargılamakla görevlendirilmiştir. 

Mahkeme heyetinin 22 Eylül 1921/29 Eylül 1921 
arasında Gerede’de görev yaptığı anlaşılmaktadır. 
Gerede’de yapılan yargılamalar sonucu Jandarma Mehmet’in katili Çukurcalı Hüseyin oğlu Sadık ile Gökçesuyun Mahallesinden Haşan oğlu Ali ve Viranşehir’in Ahurtaş Köyünden Ahmet oğlu Kel Sadık’m idamına karar verildiği görülmektedir. 

Aybars kitabında Bolu’yla ilgili şunları kaydeder 58 . “Bolu'ya gelen Kastamonu İstiklal Mahkemesi, burada padişah ordusuyla savaşmamak için kaçan 200 kişiyi toplu olarak yargıladı. Başkan Mustafa Necati Bey Hükümet Meydanında kaçaklara Milli 


58 Ergiin Aybars. İstiklal Mahkemeleri. Bilgi Yayınevi. 1975 
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Mücadelenin önemini anlattıktan sonra, nasihat edip kaçaklara hitaben, —«Kaçacak mısınız?» diye sordu. 
Kaçaklar cevap vermeyince aynı soruyu üç kez tekrarladı. Yine cevap alınmadı. Bunun üzerine Mustafa Necati Bey, “O halde cezanız idamdır”, diye mahkemenin kararmı bildirdi. Kaçakların susmasındaki sebep padişahçıların propagandalarının yaptığı etki idi. 
Ertesi gün asılması gereken bu kaçaklar, Talat Bey ve bazı eşrafın, bu insanların suçsuz olduklarmı ve onları ikna etmek için mahkemeden izin alması sonucu idamdan kurtuldular. Eşrafın kaçaklarla görüşmesinden sonra, amacı zaten bu insanları kazanmak olan İstiklal Mahkemesi aynı soruyu tekrarladı. Kaçaklar «kaçmayacağız» dedikten sonra hep bir ağızdan, «Padişahımız çok yaşa» diye bağırdılar. Bu durum bu insanların gerçekten saflığını gösteriyordu. Sonradan yine eşrafın telkini ile «Kahrolsun padişah!» diye bağıran kaçaklara 60'ar değnek vurulup cepheye gönderildiler.” 

İslam kisvesiyle İngiliz casusu olan Ermeni kadını Bolu’ya getiren Düzceli Seyit Efendi ve Şaki Raif Çetesi liderlerinden Geredeli “Amcaoğlu” lakaplı Haşan’m idamına karar verilmiştir. 

Daha çok asker kaçakları, casuslar ve savaşı fırsat bilerek halkı soyan çetelerin yargılandığı Kastamonu İstiklal Mahkemesinin birinci döneminde 21, ikinci döneminde ise 76 Bolulunun yargılandığı tespit 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edilmiştir. Mahkemenin 2 Ağustos 1922’de faaliyetlerine son verdiği anlaşılmaktadır. 

Bolu Hilal-i Ahmer Cemiyeti de 31 Aralık 1920’de yeniden bir oluşuma giderek faaliyet göstermeye başlamıştır 59 . Gerede, Mudurnu, Düzce gibi ilçelerde de örgülenmeye gidilerek şubeler açılmıştır. Kadın ve erkek şubeleri ayrı ayrı faaliyet gösterirken kadınlar Bolu Hilal- i Ahmer Hanımlar Şubesi adı altında düzenlediği yardım kampanyalarıyla öne çıkmışlardır. Bolu Hilal-i Ahmer Cemiyeti dini toplantılar, müsamereler, konserler düzenleyerek hem halkı bilinçlendirmiş hem de topladığı bağışlarla Milli Mücadeleye önemli bir destek sunmuştur. 

Merkezi Sivas olan ve Anadolu’nun pek çok şehrinde, şubeleri açılan Anadolu Kadınları Müdafaa-ı Vatan Cemiyeti Milli Mücadele döneminin en önemli kadın hareketi olmuştur 60 . 1920 yılı temmuz ayında “Bolu Miidafaa-ı Vatan Gazi Kadınlar Cemiyeti” adıyla Bolu şubesi de kuruluşunu tamamlar. 

Bolu livası, İtilaf Devletleri’nin Mondros Mütarekesi’nin akabinde Anadolu’da başlattıkları işgal, 


59 Nuray Özdemir. Milli Mücadele Döneminde Bolu Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti 

60Mİ11İ Mücadelede Kadın Desteği: Bolu Müdafaa-ı Vatan Gazi Kadınlar Cemiyeti. Nuray Özdemir 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mezalim ve katliam hareketlerine tepkisiz kalmamıştır 61 . 
Bolu halkının düzenlediği mitingler, ihtifaller ve tezahürat vasıtasıyla bu menfur olaylar protesto edilmiş, Türk milletinin birlik ve beraberliği, bağımsızlık azim ve kararı, Misak-ı Milli konusundaki hassasiyeti dile getirilmiş, işgal bölgelerindeki halka ve cephelerdeki askerlere destek ve moral verilmiştir. 

Muhammed Muhyiddin Efendi Hazretleri (1871-1976), Bolu’da dünyaya gelir. Çocukluğu, Rufailiğin yaygın olduğu bir ortamda geçer. Babasının adı Muharrem Efendi, annesinin adı ise Ayşe Hanım’dır. 
Tarikata ilk intisabı, 1871 yılında Mudurnu’da doğup, 
1925 yılında Akçakoca’da vefat eden Muhammed Haki 
Hazretlerinedir. Bu zat, Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi Hazretlerinin halifesidir. Daha sonra da şeyhi ile birlikte Muhammed Es’ad Efendi hazretlerinin ziyaretine giderek birlikte teslim olup inabe alırlar. Muhammed Muhyiddin Efendi hazretleri, seyr-i sülükünü Erbilli Muhammed Es’ad Efendi Hazretlerinden tamamlar 62 . 
Menemen olayı patlak vermiş, Es'ad Efendi Hazretleri ile birlikte derdest edilerek İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilmiş, önce idama mahkûm edilmiş ise de daha sonra 


61 Milli Mücadele Döneminde Bolu Livasında Düzenlenen 
Mitingler, İhtifaller ve Tezahürat. Erol EVCİN 

62 Esad Erbil hk. Evliyalar Şehri İzmir’e bkn. Sh. 28-35 


48 




bu hüküm on senelik hapis cezasına indirilmiştir. 
Muhammed Muhyiddin Efendi Hazretleri mahkûmiyetini tamamlamak üzere bir müddet sonra Ankara'ya nakledilmiş, Ankara cezaevinde, romatizmadan muzdarip hale gelmiştir. Daha sonra da cezasının geriye kalan kısmını tamamlamak üzere Bolu'ya nakledilmiştir. 
Cumhuriyetin onuncu yılında çıkarılan umumî aftan yararlanarak tahliye edilir. Muhyiddin Efendi Hazretleri, talebeleri ile birlikte katıldığı Balkan Savaşı'nda bacağından yaralanmış, yaralı olarak trenle Selanik'e gönderilmiş, oradan da İzmir'e gelmiştir. Bu sırada yakalandığı hastalık hayatının sonuna kadar rahatsızlığında önemli rol oynamıştır. Bolu'da Hayreddin Tokadi Hazretlerinin ayakuçlarmda medfun bulunmaktadır. 

1940’lı yıllarda Pazar meydanının karşısında Fariğ Emine ismiyle bilinen bir türbe vardır 63 . Ahşap kepenkli, yeşil boyalı türbenin üzerinde sacdan yapılma bir rüzgar horozu alem olarak dururdu. Gariplerin, yetimlerin, evinde dirlik düzenlik isteyenlerin, derdine deva hastalığına şifa dileyenlerin ziyaretgahı olan türbe, belediyenin yol genişletme çalışmaları sırasında kaldırılır ve buradaki mezar, Garipler Mezarlığına nakledilir. Halk arasında 1908 yangınının bu türbenin önüne geldiğinde kendiliğinden söndüğü anlatılır. 


63 Fariğ Emine Efsanesi. Mehmet Tunçkol 
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Ve Diğerleri 


Anlatılır ki, 17. yüzyılda yaşamış ayakkabı tamirciliği yapan Eskici Baba, cemaat Büyük Camide namaz kılarken, o kendi halinde işyerinde ayakkabı tamiratıyla uğraşırmış. Cemaat zamanın kadısına, ayakkabıcının namaz kılmadığına yönelik şikayette bulunmuş. Bunun üzerine Kadı, Eskici Baba’nm huzuruna getirilmesini emreder. Eskici Baba’ya giden iki zaptiye, durumu kendisine anlatırlar. Eskici Baba neden namaz kılmadığını anlatmak için, zaptiyelerden gözlerini kapatmasını ister. Gözlerini açtıklarında kendilerini Mekke-i Mükerreme’de Kabe’nin yanında bulurlar. 
Şaşıran zaptiyelere bunun bir keramet olduğunu ve kimseye anlatmamalarını söyler. Zaptiyeler, tekrar gözlerini kapatırlar ve geriye dönerler. Zaptiyeler, Kadı’ya giderler, neden Eskici Baba’yı getirmediklerini bir türlü izah edemezler. Sonunda da gerçeği anlatmak zorunda kalırlar. Kadı efendi böyle muhterem bir kişiden haberi olmadığı için çok üzülür. İki zaptiye ile Eskici Baba’yı ziyaret eder. Sırrı ortaya çıkan Eskici Baba ve iki zaptiye Ha kk ’ın rahmetine kavuşurlar. Dükkanın arkasında şu anda bulunduğu yere Sebilci Mehmed Vakfı arsasına gömülür. 
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Yozgat Baba Tekkesi Ilıca yakınında Çamyayla köyündedir 64 . Bolu’ya 7-8 km. mesafede bulunan Yozgat (Çamyayla) köyü yakınında mezarlık içerisindeki bu türbenin de ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Küçük bir tepe üzerinde bulunan türbe altıgen planlıdır. Kaide kısmı blok kesme taşlardan yapılmış, üzeri kubbe ile örtülmüştür. Girişin solunda ve karşısındaki duvarda yer alan iki pencere ile aydınlatılmıştır. Türbenin doğu cephesindeki giriş kapısı ana duvarlardan girintili ve niş halindedir. Yay kemerli kapısının üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Türbe içerisinde yatan Kasım Dede’nin kim olduğu bilinmemektedir. 

Ümmi Kemal Efendi Hazretleri, yöreyi İslamlaştırmak için Buhara’dan gelen Alperenlerin büyüklerinden ve İmam-ı Ali (k.v.) evlatlarından bir zat olup nesebi Kerbela Şehidi Hazret-i Hüseyin (r.a.)’e dayandığı için “Seyyid”dir. Gerede ulemasından meşhur Hacı Emin Efendi’nin de yedinci batından büyük dedesidir. Asıl adının İsmail olduğu anlaşılmaktadır. 
Diğer Horasan Alperenleri gibi, o da görevli olarak Anadolu’ya fetih ve irşad için gönderilmiş ve bilahare Bolu’nun Işıklar köyüne yerleşmiştir. Yöre halkı, halen devam etmekte olan tasarruf ve kerametlerinden söz etmektedirler. Ünmıî Kemal Hazretleri’nin maiyyetinde Bolu’ya gelen Seyyide ve muhterem ablası Şeyh 


64 Evliya Çelebi. Seyahatname. Cilt 2. Sh. 203 
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Şehriban Hanımefendi Hazretleri’nin de bu yörede Çal köyüne yerleştiği anlaşılmaktadır. Seyyid Ümmî Kemal Hazretleri’nin, merkeze 40 km mesafede bulunan (Tekke) İşıklar köyündeki türbesinin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemekle beraber, eski türbenin çatısının, 
1944 yılında meydana gelen zelzeleden yıkıldığı ve o 
tarihte yöre halkı tarafından onarıldığı ifade edilmektedir. 

Altı köşeli olan türbe kesme taştan olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Girişin sol tarafındaki bir pencere ile aydınlatılmıştır. Son yıllarda yapılan onaranlarla orijinalliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır. 

Her yıl Tekke-lşıklar Köyü’nde, Temmuz ayının ilk Cuma günü, “Ümmî Kemal Hazretleri Günü” yapılarak bölge halkı ve çevreden gelenlerle coşkulu bir gün yaşanmakta, türbe ziyaretiyle birlikte Mevlid-i Şerif kıraati, vaaz ve nasihat, çeşitli dinî ve kültürel hizmetlerle devam edilmekte, köylülerin misafirlerine yemek ikramıyla tören son bulmaktadır. 

Yaşadığı ve öldüğü yer hakkmdaki bilgilerin birbirini tutmadığı Kemal Ümmî’nin adına da birçok makamın izafe edildiği görülmektedir 65 . Şeyh Mehmed Bedreddin’in dervişlerinden ve Cemal-i Halveti’nin tekke arkadaşlarından olduğu rivayet edilen Kemal Ümmi’nin Divanındaki bir şiirinden Halveti tarikatına mensubiyeti 


65 İsmail Ün ver. Kemal Ümmi. TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 
25 


52 



ve şeyhinin Ubeydullah Hamid olduğu öğrenilmektedir. 
Kemal Ümmî, Anadolu’ya gelince Bolu çevresindeki Aladağ ve Bozarmut civarında yaşamış, Bolu halkını irşada çalışmış, Hacı Bayram-ı Velî’nin sevgi ve ilgisine mazhar olmuştur. Aşık Ahmed, Kemal Ümmî’nin Bolu’da medfun bulunduğunu ve üç oğlu olduğunu bildirerek bunlardan Cemal ve Sinan ile alakalı hikayeler de anlatmıştır. Seyyid Ümmî Kemal’in Türkçe bir Divan’inin bulunduğu, şiirlerinin, Yunus Emre’nin şiirlerine benzerlik arz ettiği, divanın bir takım istinsahlarının tespit edildiği, ne var ki bulunan nüshalar arasında bir takım farklılıklar bulunduğu, divanın bir nüshasının, İstanbul-Beyazıt Umumî Kütüphanesi’nde kayıtlı olduğu görülmektedir. 

Nerede, ne zaman vefat ettiği de bilinmeyen Aşık Ahmed’in Kemal Ümmî hakkında yazmış olduğu bir Menakıbname vardır 66 . 

Çivril Mahallesinin yukarı kesiminde ba lk ın İmam Kurtubi ve Kurt Baba diye isimlendirdiği zatın türbesi bulunmaktadır. 

Bu tekkeleri şöyle sıralayabiliriz: Ümmi Kemal Tekkesi, şehre altı saat mesafededir. Hayreddin Tokadî Te kk esi şehre iki saat mesafededir. Uğurlu Naib Tekkesi, 


66 Ramazan Sarıçiçek. Menakıb-ı Kemal Ümmî and Bolıı 
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Bolu Valisi Abbas Paşa tarafından müceddeden inşa edilmiştir. Öksüz Tekke şehre yarım saat mesafededir. 
Lala Şahin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Şeyh Bedreddin Tekkesi, Fatih Sultan Mehmed zamanında inşa edilmiştir. 
Aslahaddin Tekkesi, 1570’de Aslahaddin tarafından inşa edilmiştir. Aktaş Tekkesi, Aktaş’ta Diyarbakırlı Mustafa Safî Efendi tarafından yaptırılmıştır. 

Bolu’da Gölyüzü türbesi de ne zaman yapıldığı bilinmese de içerisinde yatan şahıslar Halveti/Şabanî’dir. 
Bunlar Şeyh Haramani, Şeyh Tahir ve Şeyh Kamili’dir 67 . 
Gölyüzü Tekkesi Gölyüzü mahallesinde Sokullu Mehmed Paşa tarafından. Kabadayı Te kk esi de, Gölyüzü Mahallesinde Kabadayızade Şeyh İbrahim Efendi tarafından yaptırılmıştır. 

İl merkezine bağlı Sarıcalar köyünde Sünnice Erenler türbesi bulunmaktadır. Şeyh Kamil Efendi ve Uamdi Baba türbeleri Gölyüzü Mahallesinde olup bu türbeler daha çok öğrenciler tarafından sınıf geçmek amacıyla ziyaret edilmektedir. 


67 Sabih Erken, Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler II, 
Vakıflar Genel Müd. Yay. 1977, s. 331. 


54 




Dörtdivan Evliyaları 

Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya gelen Oğuz Türklerinin Kayı Boyundan bir bölümü Dörtdivan ve çevresine yerleşir ve bu yerlere Oğuz boylarına özgü isimler verirler. Bu durumu ilçe köylerinin isimlerinde görmek mümkündür. (Adakmık, Dülger, Bünüş, Çalköy, Cemaller, Çardak, Göbüler, Gücükler vb.) Dörtdivan’m bir yerleşim birimi olarak kurulmasının 1. Alaeddin Keykubat (1188-1237) zamanında olduğu tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi Seyahatname’s inde, Sultan 1. 
Alaeddin Keykubat’m Bolu Beyi iken fethettiği dağlarda Divan kösü çaldırdığını, bu nedenle de bu yerlere ‘Divan’ denildiğini yazmaktadır 68 . Bu yerlerin önce yedi adet olduğu, fakat bunlardan üçünün küçük olduğu için kapatılıp dördünün kaldığı ve bu yüzden de adının “Dörtdivan” olduğu belirtilir. Daha sonraları, Ankara Savaşı’nda Timur’un ordusu tarafından takip edilen Osmanlı ordusunun geri çekilmesi sırasında, Gerede ve Dörtdivan halkının Osmanlı askerlerinin yeniden toparlanmasında önemli rol oynamış olduğu nakledilir. 


68 Seyahatname. Evliya Çelebi. Cilt 2. Kitap 1. Sh. 204 
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Halk şairi Köroğlu, ilçenin Aşağısayık köyü Hesinler Mahallesi'nde doğmuştur. Köroğlu adına ilişkin ilk bilgiler, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesine dayanmaktadır. Seyahatnameye göre Yeniçeri Ocağında çöğür çalıp söylemekle ün yapmış Köroğlu adlı bir ozan, bir de dağlarda yol kesmiş olan eşkıya Köroğlu karşımıza çıkar. 111. Murat (1546-1595) zamanında, Osmanlı ordusuyla İran savaşlarına katılmış olan şair Köroğlu ile yiğitlik ve iyilikseverliğiyle destanlaşan eşkıya Köroğlu halk muhayyilesinde birbiriyle kaynaşır. 

Dörtdivan, Bolu’nun bağımsız mutasarrıflık olduğu dönemde 39 kazadan biridir. Daha sonra Gerede’ye bağlı bir nahiye olur. Bu durum 1990 yılma kadar sürer. 1990 tarihinde ilçe olur. 

İlçenin Yağbaşlar köyünün Mürseller Mahallesinde Bizans kale kalıntıları vardır. Yukarısayık ve Sorkun köyleri arasındaki bir tepede Himmet Dede Türbesi, Kılıçlar köyünde Kırklar Türbesi, Çalköy 'de Şehriban Nine Türbesi, Merkez Camii yanında Secamehmet Dede Türbesi bulunmaktadır. Ayrıca Yağbaşlar Köyü Mürseller mahallesinde Ayvadibi Şifalı Suyu vardır. 

Merkezde yer alan cami, 1874 tarihinde Bayram Ağazade Hafız Seyit Ahmet tarafından vakıf yoluyla 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yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin harem kısmı, iki sıra ahşap direklerle üç bölüme ayrılmıştır. Daha geniş olan orta sahm üç sıra kubbe ile diğer kısımlar ise düz ahşap tavan ile örtülüdür. Kuzeyde yer alan kadınlar mahfili ahşap direklerle taşınmıştır. Harem içerisinde, kadınlar mahfilinin altında ahşap korkuluklarla çevrilen alanda bir sanduka yer almaktadır. Caminin duvarları, kubbeleri, mihrap ile pencere kenarları kalem işiyle bezenmiştir. Cami, dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Minare gövdesi ve külahı sac ile kaplanmıştır. 

Himmet Dede Bayramiyye tarikatının kollarından biri olan Himmetiyye tarikatının kurucusudur. Himmet Dede XVII. yüzyılda yaşamış olmakla birlikte doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir 69 . Türbe Aşağıdüğer, Sorkun ve Yukarısayık köylerinin sınırlarının ortasındaki Türbetepe Mevkiinde bulunmaktadır. Türbe taştan yapılmış olup tabanı tahta ve çatısı kiremitle örtülüdür. Tek odası bulunan türbenin içinde sanduka şeklinde bir mezar vardır. Himmet Dede türbesinin arka tarafında "örenler" denilen yerde taşlarla örülmüş iki adet ermiş mezarı bulunmaktadır. Türbenin duvarları Düğerli Salih Efendi tarafından beyitlerle ve motiflerle süslenmiş ve türbe 


69 http://www.dortdivan.bel.tr/ 
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çevresi ağaçlandırılmıştır. İl içinden ve dışından birçok kişi türbeyi ziyaret etmektedir. 

“Kendisi muhtaç-ı Himmet Dede 
Gayriye nasıl himmet ede" 

Hoca Ahmet Yesevi’nin talebelerinden birisinin yatırının yer aldığı rivayet edilen türbe Kılıçlar köyü Kuzköy Mahallesinin üstünde yer almaktadır. Bu yatıra "Kırklar" ya da "Erenler" de denilir. Kırklar’da geçmişte kırk adet kuyunun olduğundan söz edilir. Günümüzde sadece iki kuyu bulunmaktadır. Kuyu içindeki su sürekli aynı seviyede olup ilk bakıldığında 10-15 litre gibi görünse de, ne kadar tüketilirse tüketilsin hiç azalmadığı dikkati çeker. Bunun için yöre halkı suya ayrı bir önem verir ve suyu üç yudumda kıbleye dönerek içmeyi adet haline getirmişlerdir. Rivayete göre, kuyularda su hiç tükenmemiş ve sadece 1974 yılında yapılan Kıbrıs savaşında kuyulardaki su çekilmiş ve kuyular kurumuş, savaş sonrasında ise su tekrar eski seviyesine gelmiştir. 
Türbenin bulunduğu alanın bir başka özelliği de, türbe çevresinde yer alan taşların farklı olmasıdır. Burada bulunan taşlar kaya kütlesi şeklinde değil yassı ve ince bir şekildedir. 

Geçmiş yıllarda arzularının gerçekleşmesini isteyenler, özellikle de çocuğu olmayıp çocuk sahibi olmak isteyenler bu türbeye gidip adak adarlar, türbeye çocuk elbisesi bırakıp dilediklerinin gerçekleşeceğine inanırlardı. Günümüzde bu tür inançlara artık 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rastlanılmamaktadır. Bölgede hacca gidecek olan kişilerin ziyaret yeri haline gelen türbede ayrıca kurak geçen yaz aylarında yağmur duası da yapılmaktadır. 

Dörtdivan ilçesinde kararlaştırılan gün Kırklara gidilir ve alana köy köy yerleşilir. Yanlarında getirmiş oldukları kurbanlık hayvanlar kesilir, etli pilav pişirilir. 
Pilav yendikten sonra, ellerinin avuç içleri yere bakacak biçimde aşağı doğru sallayan erkekler ve çocuklar Kırklar kaynağının bulunduğu Kırklar türbesinin etrafını dolaşırlar, bu arada taş toplarlar. Toplanan kırık taşlar cemaatle beraber bulunan hocalar tarafından okunarak çuvallara doldurulur. Daha sonra Kuzköy'deki gölette bulunan suyun dibine dökülür. Taşların içinden suyun dibine batmayan taş varsa batırılmaya çalışılır. Bütün çabalara rağmen taşlar suyun dibine batmıyorsa duaların kabul olduğu şeklinde algılanır. Bu güne kadar yapılan bütün yağmur dualarının kabul olduğuna inanılır ve “duaya çıkan insanların oradan ayrılmadan yağmur yağması, türbenin önemini daha da artırmaktadır”, denilir. 

Dörtdivan sınırları içinde ve çevresinde üç türbe bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Dörtdivan sınırları içinde yer almadığı halde en sık gidilen Te kk e köyü sınırları içindeki yöresel söyleyiş biçimiyle “Ünımü Kemal” adını taşıyan türbedir. Kemal-i Ümmî, ömrünün çoğunu Niğde'de geçirmiş, rivayete göre Bolu civarında bulunmuştur. Herhangi bir arzusunun gerçekleşmesini 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isteyenler, özellikle de çocuk sahibi olamayanlar bu türbeye giderek dua eder ve adak adarlar. Ayrıca bazı akıl hastalarının şifa bulması amacıyla bu türbeye götürülerek türbe ortasındaki bir direğe bağlandıkları, orada birkaç saat yalnız bırakıldıkları, hastayı geri almak üzere tekrar içeri girildiğinde ipin çözülmüş olduğunu gördüklerinde bunu, hastamn iyileşeceğine dair bir belirti saydıkları söylenir. 

Hacc’a gidecek olan kişilerin de bu türbeye topluca gelerek kurban kesmeleri yaygın bir uygulama biçimidir. 

Yöredeki ikinci adak yeri Sayık köyünün üzerindeki bir tepede bulunan ve yörede yaşayanlarca “Himmet Dede” "Himmet Şıh” ,”Ümmeş Dede” ve en sık olarak ise “Ümmet Dede” adıyla bilinen türbedir. 

Ayrıca, Çalköy 'de adı bilinmeyen, yöre halkı tarafından “Çalköydeki türbe” diye anılan bir türbe vardır. Bunlara da tıpkı “Ümmü Kemal türbesi” gibi dua etmek ve adak adamak amacıyla gidilir. 

Halk arasında bu üç ulu zatın yöreye dışarıdan gelmiş üç kardeş oldukları, üç türbenin arasında karlar eridiğinde görülebilen çimenli bir yol olduğu, bu dedelerin zaman zaman bu yoldan birbirlerine gidip geldikleri konusunda bazı söylentilerin ve inançların bulunduğu görülür. 

Merkezde yer alan Büyük Cami, halk deyişiyle “Cuma Camii’nin içinde de ermiş bir kişi olduğuna 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inanılan, ancak adı ve kimliği ha kk ında kesin bir bilgi bulunmayan bir yatır bulunmakta, hastalıklarda ve adaklarda bu ermiş sayılan kişiden de yardım umulmaktadır. 

Adakınık köyü sınırlarında, orman içinde Karapınar yaylası adıyla anılan yerde de, “bir ermiş kişinin yattığı, bu yatırın çevresindeki ormandan odun kesenlerin başına türlü felaketler geleceği”, şeklinde yaygın bir inanç vardır. 
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Gerede Evliyaları 


Gerede Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul Patrikhanesine bağlı bir piskoposluk merkezidir 70 . Orta çağda Müslüman Türklerin eline geçmeden önce şehir merkezinin Keçi Kalesi diye bilinen yerde olduğu bilinmektedir. 

Daha sonra bugünkü yerinde bir uç beyliği şeklinde yeniden kurularak Oğuz Türkleri ile iskan edilmiştir (1197). Günümüzde Kayı ön adlı köyleri hala varlıklarını devam ettirmektedirler (Kayı, Kayıkiraz, Kayısopran, Salur, Afşar, Kösreli gibi). Uç beyliği döneminde yarı bağımsız bir şekilde, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, İlhanlIlara bağlı olarak, Osmanlılara geçmeden önce de bir müddet müstakil beylik olarak yaşadı. l.Alaaddin Keykubat (1219-1237) zamanında Gerede Anadolu Selçuklu Devletini meydana getiren 21 eyaletten biri idi. 

Yıldırım Beyazıt Kastamonu'ya ilerlerken Gerede'yi Osmanlı topraklarına kattı (1395). O devirde Yıldırım Beyazıt tarafından Gerede'ye bir cami, bir hamam ve iki medrese yaptırılmıştır. Köprülüler devrinde de iki kervansarayın varlığı bilinmektedir. 1692 yılında 


70 http://www.gerkav.org.tr/ 
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Gerede, Bolu Sancağına bağlı subaşılık haline getirildi. 
1812 yılında 19 kazanın birleştirilmesiyle Bolu- 
Safranbolu birleşerek mutasarrıflık kurulmuş ve Gerede 
bu yönetim içinde kaza merkezi olarak yer almıştır. 1864 
yılından 1870 yılma kadar nahiyelik dönemi yaşadı. 1870 
yılında Bolu Sancağına bağlı kurulan beş kazadan biri de Gerede'dir. Nahiyeleri de Mengen ve Çağa'dır. 

İbn-i Batuta Seyahatnamesinde Gerede'yi şöyle anlatır 71 . "Burası bir yayla eteğinde güzel ve büyük bir şehirdir. Çarşı ve caddeleri geniştir. Dünyanın en soğuk yerlerinden biridir. Ayrı ayrı mahallelere bölünmüş olup, her mahalle halkı kendi aralarında yaşar, öteki mahallelerle bir yakınlık kurmaya çalışmaz." 

Evliya Çelebi XVll.yüzyılda Gerede'den geçmiş ve Seyahatnamesinde Gerede'yi şöyle anlatmıştır. 
"Gerede, Bolu sancağı hakinde subaşılıktır. 150 akçelik kazadur. Yeniçeri serdarı vardır. Şehir bir vasi ova içinde olup 100 adet tahta ve kiremit örtülü tarzı kaim hanesi vardır. 9 mahallesi, 10 mihrabı var. Çarşı içindeki cami 
güzeldir. 3 tekke, 1 hamam, 3 han, 200 dükkan, 7 
kahvehanesi vardır. Cümle esnafından ziyade debbağ ve bıçakçısı vardır. Gerede göni ve sahtiyanı meşhurdur. 
Abu havası latif yayla yerdir. Ahalisi gayet tendürüttür. 
Halkı ekseriya softa ve talebedir. Soğuğu pek çoktur. 
Efvah-ı nasta soğuk anılsa; Erzurum soğuğu beni 


71 İbn Battuta. Seyahatname 
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Geredede bulun demiş, deyu darbumesel söylerler. Halkı zinde, mücessem, seci Türk taifesidir. 4 çevresi, cenubu Kenkırı şehrine varıncaya kadar mamur nahiyelerdir. 40- 
50 bin Etrak taifesi vardır." 

1810 yılında Morier isimli bir seyyah Gerede'ye 
uğramış ve "İran'a, Ermenistan'a, Anadolu'ya ve İstanbul'a Seyahat" isimli eserinde şunları yazmıştır. 
"Gerede büyük bir şehirdir, girişinde fazla miktarda deri fabrikaları (tabakhane) görülüyor. Dükkanlar ve pazarlar iyi görünüşlü Türklerle dolu." 

İlçe sınırları içerisinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarından bir kısmı şunlardır 72 . Tüccar Hanı (Kilise Hanı), Aşağı Tekke Camii, Aşağı Tekke Türbesi, Çayören köyü Camii, Güneydemirciler köyü Camii, Hacı Emin Efendi Camii, Hazire alanı, İnköy Camii, Köprü, Yıldırım Beyazıt Camii, Yukarı Hamam’dır. 

13 Nisan 1920 de Düzce'de başlayan ayaklanma 
21 Nisanda Gerede'ye sıçramış, Ankara Hükümetinin 
Bolu Mebusu Şükrü Bey ve Hüsrev Beylerin müfrezelerinden oluşan iyi niyet kurulu Gerede yolunda ayaklanan köylülerce yakalanarak Bolu ve Düzce'ye götürülmüştür. Bunun üzerine bölgeye gönderilen Rafet Bey 31 Mayısta Gerede isyanını bastırmıştır. 


72 Bolu İli Kültür Envanter Listesi 
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Mondros Mütarekesi’nin yürürlüğe girmesi ve İzmir’in işgal edilmesinin ardından Bolu yöresinde ilk Miidafa-i Hukuk Cemiyeti Gerede’de örgütlenir. 

Ahi Dede Mescidi Bolu sancağında Gerede kazasının Çağanahiye köyündeydi. Banisi ve kurulduğu tarih belli değildir. Mescidin Ahi Dede adına sonraki dönemde kurulduğu anlaşılıyor. XIX. yüzyılda faal olup 
1880 yılında mütevellisi Şeyh Mehmed Efendi idi. Ahi 
Dede Mescidi, zaviye işlevini de gören bir yapıydı. 
1880’de tamiri yapılan mescidin vakıf gelirlerinin bir kısmı gelen giden misafirlerin yeme ve içmeleri ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına sarf ediliyordu. 

Bolu’nun Gerede kazasına bağlı Dörtdivan köyünde kurulan Ahi Timur Zaviyesi’nin erken tarihçesi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 1874’te zaviye mutasarrıfı Mehmed bin Mahnnıd idi. Vakfın senelik aşar geliri ve imamet gideri ise 3020 kuruştu. 

1900 Tarihli Salname-i Nezaret-i Maarif-i 
Umûmiye’de Gerede ve civarında Medrese-i Atik, Medrese-i Cedîd, Debbağhane, Danişmendler, Dörtdivan, Hoşad ve Çağa isimli yedi adet medrese bulunduğu belirtilmektedir. 1918 Tarihli Bolu Salnamesi’nde ise isimleri zikredilmeksizin dokuz adet medrese bulunduğu, bunlardan her birinin 20-25 odaya sahip olduğu ve Müezzin Ali Efendi Medresesi, Debbağhane Medresesi ve Medrese-i Cedîd’in Gerede’nin merkezinde yer aldığı kaydedilir. Ayrıca köylerde ve Gerede’de eğitimöğretime devam eden bu medreselerin her biri vakfiyeye de sahipti. Gerede’de 1877 yılında vakfedilerek tesis edilen ve 500 kadar Arapça ağırlıklı kitaba sahip Debbağhane Camii ve Medresesi, bitişiğinde bir adet de kütüphane mevcuttu. 

Danişmendler köyü müderrislerinden 
Muhammed Emin Efendi Musluoğullarmdan Abdullah Ağa'nm oğludur 73 . 1810 yılında Danışmatlar köyünde doğmuştur. İlk tahsilini köy mektebinde gördükten sonra tahsil için İstanbul'a gitmiş ve tahsilini tamamlayarak icazet aldıktan sonra 1854’te memleketine dönmüştür. 
1857 yılında gayret ve çalışmaları sonucunda çevre köy 
halkının da katkılarıyla Danışmatlar köyünde bir medrese tesis etmeye muvaffak olmuştur. 1880 yılma kadar 22 yıl boyunca bu medresede müderris olarak eğitime devam etmiş ve birçok talebe yetiştirmiştir. Vefatında henüz icazet almamış olan oğlu Hafız Ahmed Ataullah Efendi bir müddet sonra icazet alarak Muhammed Emin Efendi'den boşalan yeri doldurmuş, müderris olarak medresede eğitime devam etmiştir. Muhammed Emin Efendi, Danışmatlar köyünde ikamet ettiği evlerinde 


73 http://www.gerede.net/ Adem Akyol. Danişmendler Köyü 
Medresesi 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vefat etmiş, sonrasında köyün umumi kabristanına defnedilmiştir. 

Hafız Ahmed Ataullah Efendi müderris olan Muhammed Emin Efendi'nin oğludur. 1836 yılında doğmuştur. Arabi ilimlerin başlangıcını babasından tahsil ederek onun vefatı üzerine müderris olan Hacı Ali Efendi'den tahsiline devam ederek icazet almış ve onun vefatı üzerine, babasının kurulmasına vesile olduğu medreseye müderris olmuş ve babası gibi pek çok talebe yetiştirmiştir. Kendisi alim, muktedir, tab'an sert bir zat idi. 1927 tarihinde vefat etmiştir. Babası Muhammed Emin Efendi gibi köyün umumi kabristanına defnedilmiştir. 

Hafız Ahmet Ataullah Efendi'nin vefatından sonra Danışmatlar köyü medresesinde eğitim oğulları Hacı M. Emin (Emin Hoca) ve Hafız Abdullah tarafından medreselerin kapatılmasına kadar devam ettirilmiştir. 
Hafız Abdullah Efendi askerlik görevi sırasında Yozgat Akdağmadeni'nde Ermeniler tarafından şehit edilmiştir. 

700-800 mevcutlu bu medreseden icazet alanların Mısır’a El-Ezher Medresesine gittiği nakledilir. 

Medreselerin kapatılmasıyla görevlerine son verilen müderrislerin bir kısmı Maarif Vekaleti’ne bağlı okullarda öğretmen olarak istihdam edilmiş olmakla birlikte, bazıları da vaiz olarak görevlendirilmişlerdir. 
Gerede’deki ilmiye sınıfının medreselerin kapatılmasından sonra Müftülüğe bağlı olarak maaş 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almaya devam ettikleri bilinmektedir. Türkiye genelinde ve Gerede’de sadece medreseler kapatılmamış, aynı şekilde Kur’an Kursları da kapatılmıştır. Fakat daha sonra 1936’da Türkiye’de üç tane olan Kur’an kursunun biri de Gerede’de açılır. Kursun hocası Hafız Muharrem Gündüz o tarihlerde ve sonrasında çok sayıda hafız 
yetiştirir. 1946 yılında Yeni Camii Kur’an Kursu, 1948 
yılında da Yusuf Şengönül Hocaefendi tarafından Aşağı Te kk e’de Kur’an Kursu açılmıştır. 1944 yılındaki depremde Gerede’de tüm camiler yıkılmış olup, 8 adet cami ahşap olarak tekrar inşa edilmiştir. 

Gerede’de 1939 yılında Hükümet Meydam’nda büyük bir bina olarak Halkevi inşa edilir. İçerisinde toplantı salonu, sahnesi, zengin kitaplığı ve çeşitli odaları bulunmaktadır. Esentepe’deki halka açık sinema sahnesinden başka Gerede Halkevi’nde de umumi sinema olarak da kullanılabilen bir salonu ve aynı zamanda tiyatro oyunlarının sergilenebileceği bir sahne bulunmaktaydı. 

Gerede’ye elektrik ise 1937 yılında Demirciler Mahallesinde Belediye Başkanı İhsan Yalçın zamanında Almanlar tarafından elektrik santralinin yapılmasıyla gelmiştir 74 . 


74 İhsan Yalçın (d. 1899, Gerede, Bolu) - (ö. 5 Mart 1966), 
Türk siyasetçi. Lise mezunudur. Serbest Ticaret, Gerede Türk Ocağı Kuruculuğu ve Başkanlığı, Bolu Vilayeti Umûmî Meclis 


68 



1920’li yıllarda Gerede’de resmi kuruluşların yanında, Hilal-i Ahmer, Himaye-i Etfal ve Türk Ocağı gibi cemiyetlerin varlığı kazada sosyal örgütlenmelerin de kuvvetli bir şekilde varlığını göstermektedir. 1940’h yıllarda Gerede’de hastane binası yoktu. Bunun yerine beş yataklı Muayene ve Tedavi Evi bulunmaktaydı. Daha önce bir adet eczane açılmasına rağmen daha sonra kapatılarak Bolu’ya taşınmıştı. Bununla birlikte devlet memurluğu kadrosunda çalışan hükümet tabibi, gezici sağlık memuru ve tedavi sağlık memurları bulunmaktaydı. İlaveten Belediye kadrosunda çalışan bir sağlık memuru ve ebesi de istihdam edilmişti. 

Ahmed Muhtar Paşa 1856 tarihli vakfiyesiyle, Gerede kasabasındaki Halvetiye tarikatının Ruşeniye şubesinin Şabaniyye kolunun merhum şeyhi eş-Şeyh es-Seyyid el-Hac Halili'1-kürdi'nin inşa ettiği zaviyenin dahilinde olan kabirlerinin üzerine moloz taştan, köşeleri pahlı, kare planlı bir türbe inşa eder ve türbedarma ücret 


Azalığı ve 2. Reisliği, Gerede Evkaf Memurluğu, Gerede Belediye Başkanlığı, Halkevi Başkanlığı, Tayyare, Kızılay Cemiyetleri ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlıkları, Askerî Posta Müdürlüğü, TBMM VII. Dönem Elazığ, VIII. Dönem Bolu Milletvekilliği yapmıştır. İstiklal Madalyası sahibidir. 
Evli ve beş çocuk babasıdır. 
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tahsis eder 75 . Geredeli Şeyh Hacı Halil Efendinin kabri Selviler Camii yanındadır. 

Halvetî-Şabanî şeyhi Geredeli Halil Efendi (1786-1843) ilçenin Ali Fakih ( Balcılar ) köyünde doğdu 76 . Halk arasında ‘Geredeli Aziz’ olarak bilinir. 
Gençlik yıllarında bir arkadaşıyla birlikte çıktığı seyahat esnasında gördüğü bir rüyanın etkisiyle Ankara’nın Çubuk ilçesinde arkadaşından ayrılarak Çerkeş’e gider ve Şabaniyye tarikatının Çerkeşiyye kolunun piri Çerkeşî Mustafa Efendi’ye intisap eder. 1811 ’de seyrü sülûkünü tamamlayıp hilafet alır. Kaynaklarda şöhretinin İstanbul’a kadar ulaştığı, Sultan 11. Mahmud’un davetine uyarak geldiği sarayda ümmî olduğu halde vüzera ve ulema huzurunda “Ameller niyetlere göredir” hadisine yaptığı yorumlarla herkesi şaşırttığı rivayet edilmektedir 77 . Gerede’de açtığı tekkede otuz altı yıl irşad faaliyetinde bulunan Halil Efendi Gerede’de vefat eder ve tekkenin hazîresine defnedilir. Küçük oğlu Mustafa Rûmî bir mersiyesinde babasını “kutb-ı a‘zam, gavs-ı ekber, merd-i kamil, kavl-i sadık” diye öven beyitlerinin 


75 Fuat UÇAR. Osmanlı Döneminde Bolu da Paşa Vakıfları. 
Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu. 
2008 

76 Geredeli Halil Efendi. Hür Mahmut Yiicer. TDV İslam 
Ansiklopedisi. Cilt Ek-I 

77 Sefıne-i evliya. Hüseyin Vassaf. Kitabevi. 4. Cilt. Sh. 91 
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ardından onun on iki tarikatın piri olduğunu ve faziletiyle Halvetiyye tarikatını Gerede’den yaydığına işaret eder, ancak babası veya babasının soyu ha kk ında başka bilgi vermez. Maliye Nazırı Gazi Ah rned Muhtar Paşa, Halil Efendi için bir türbe yaptırmış, tekkeye iki ocaklı bir su değirmeni vakfetmiştir. Onun vefatına Mehmed Rifat bugün türbe kitabesinde yer alan, “Cinana döndü makâm- ı Halil Efendi” mısraını tarih düşürmüştür. 

Halil Efendi’nin vefatından sonra oğulları Şeyh Mesud Efendi, Hacı Osman Efendi, en küçük oğlu divan sahibi şair Şeyh Mustafa Rûmî Efendi ve Şeyh Yakub Sıdkı Efendi dergahın meşihatında bulunmuşlardır. 
Hüseyin Vassaf onun tesis ettiği şubeye Halîliyye-i Şa‘baniyye adı verildiğini, Sadık Vicdanî de onunla devam eden silsileye Şabanîlerce “orta kol” denildiğini ve kendisinin bir kolun kurucusu olarak kabul edildiğini nakletmektedir. Halil Efendi’nin en büyük halifesi Yazıköylü Mehmed Emin Şükrü Efendi’ dir. Bazı halifeleri İstanbul’a gidip irşad faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bunlardan en tanınmışı olan Ömer Fuadî-Sani (ö. 1857), Aksaray/Sofiılar’daki Ekmel 

Tekkesi’ni Şabanî Te kk esi’ne dönüştürmüştür. 

Halil Efendi’nin diğer halifesi Şalcı Ali Efendi (ö. 1842) Eğrikapı dışındaki Cemaleddin Uşşaki 

Tekkesi’ni Şabaniyye’ye bağlamıştır. Mustafa Hulûsi Efendi, Müştak Mehmed Efendi, Mehmed Necib Efendi, 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Ahmed TaPatî Efendi, Kütahyalı Şeyh Salih Efendi, Çerkeşî Mustafa Efendi’ye intisap edip şeyhin vefatı üzerine hilafetini ancak üç yıl sonra Halil Efendi’den alan Diyarbekirli Elacı Mustafa Safî Efendi, (Bolu’da açtığı Aktaş Dergahı’nda irşad faaliyetinde bulunmuştur), Nevrekoplu Ahmed Rifat Efendi, Nevrekoplu Süleyman Sırrı Efendi, Çerkeşli Elvanzade Mustafa Elulûsi Efendi, Geredeli Elacı Yûsuf Efendi, Geredeli Halil Efendi’nin yetiştirdiği halifeler arasında sayılabilir. 

Kendisi de babası Halil Efendi gibi bir Halveti şeyhi olan Mustafa Rııuıi Efendi (1814-1877)’nin şeyh sıfatı, aynı zamanda irfan tahsil ettiğini ve hilafet sahibi bir mutasavvıf olduğunu gösterir 78 . Mahallî imkanlar çerçevesinde tahsil ettiği ilim ve irfan sayesinde, hem aruz, hem de hece vezni ile şiirler kaleme almış ve bunları bir divanda toplamayı başarmıştır. Şiirleri, tasavvufî umdeleri ihtiva etmekte olup aşıkanedir. Kabri babasının kabrinin yanındadır. 

Gerede’ye Nakşibendiliği ilk defa getiren zat Abdurrahman Fevzi Efendi’dir 79 . 1737 tarihinde Gerede’nin Yenecik Köyü’nde doğan Fevzi Efendi, ilk dini bilgilerini kendi köyünde almış, daha sonra İstanbul’a giderek 1809’da Beypazarlı Osman Efendi’den 


78 Bilge Kaya Yiğit. Bolulu Divan ve Tasavvuf Şairleri 

79 Yiicer, agm 
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icazet almış, buradan Mısır’a giderek hadis tahsil etmiş, Şam’da bulunduğu esnada Mevlana Halid Bağdadî’den tarikat icazeti almıştır. Gerede’ye döndükten sonra Yıldırım Bayezid Camii yanında Müezzin Ali Efendi Medresesini donatarak ders vermiş, onunla birlikte Gerede’de ilim havzası ve edebiyat meclisleri kurulmaya başlamıştır. Fevzi Efendi’nin oğlu Müftü Mehmed Sadeddin Efendi’de babasının yolunu takip etmiş, dini ilimleri babasından tahsil edip icazet almış, 1841’de Gerede müftüsü olmuş, Yeni Cami bitişiğindeki medresede uzun yıllar müderrislik yapmış, halk arasında ‘ayaklı kütüphane’ olarak bilinmiş, yetiştirdiği talebeleri ile uzun süre Gerede halkın a hizmet etmiştir. Sa’deddin Efendi’nin Şerh-i Kasîde-i Bıirde, Risale-i Nefs-i Emmare isimli basılmamış risaleleri bulunmaktadır. 
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Göynük Evliyaları 


İlçede yer alan taşınmaz kültür varlıklarından bazıları şunlardır 80 . Akşemseddin Hazretleri türbesi, Çarşı (Mahmut Efendi) Camii, Çeşme Camii, Eski Halk Eğitim Merkezi, Eski Han, Gazi Süleyman Paşa Camii, Gazi Süleyman Paşa Ham a mı ve Bahçesi, Hacı Abdi Camii, Hacı Kadın Camii, Hazireler, Hükümet Konağı Binası, Kep kebir Camii, Osmanlı Mezarlığı, Ömer Sı kk in Hazretleri Türbesi, Saat (Zafer) Kulesi, Solu Ali Camii, Tabak Dede türbesi, Yayabaşı Camii’dir. 

Kitabesine göre 1890 yılında Göynük kaymakamı Kami Efendi tarafından dönemin padişahı Abdülhamid Han’a armağan olarak yaptırılan Hükümet Konağı, Eski Halk Eğitim Merkezi binası, Tekel Müdürlüğü Binası ve Zafer Kulesi ilçenin tescilli sivil mimari örnekleridir 81 . 

1923 yılında Sakarya Meydan Muharebesi 
zaferini temsilen yapılmış olan Zafer Kulesi, zarif mimarisiyle şehrin sembolleri arasında yer alır. Kule, Cumhuriyetin ilk yıllarında şehrin o zamanki kaymakamı Hurşit Bey tarafından yaptırılmıştır. Göynük’ün ahşap 


80 Bolu İli Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri 

81 Azize Aktaş Yasa. Kültürel Zenginlikleri ile Göynük 
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mimarisine uygun olarak tasarlanan kule, sekizgen bir temel üzerine kuruludur ve 1960’da orijinal yapısı bozulmadan restore edilmiştir. 

Gazi Süleyman Paşa Cami, 1331-1335 yılları arasında Gazi Süleyman Paşa adına yapılan ilk camidir 82 . 
1875 yılında bir sel baskınında yıkılan cami, 1878 yılında 
11. Abdülhamid tarafından tekrar inşa ettirilmiştir. Bu nedenle cami günümüzde orijinal mimarisini değil, Osmanlı mimarisini yansıtmakta ve dış mimarisiyle olduğu kadar iç mimarisiyle de beğeni toplamaktadır. 
1999 yılında geçirdiği yangın sonrasında tüm ahşap 
elemanlar yanınca orijinaline uygun olarak 2000 yılında tekrar restore edilir. 

Akşemseddin Türbesi’nin yakınında yer alan Gazi Süleyman Paşa Hamamı cami ile birlikte yaptırılmıştır. Erkekler ve kadınlar bölümü olmak üzere çifte hamam olarak kesme taştan inşa edilmiştir. Her iki bölüm de kubbe ile örtülü soğukluk, ılıklık ve sıcaklık kısımlarından oluşmaktadır. 1950 yılından sonra yapılan esaslı bir onarım ile cephe taşlarının çoğu ve kat silmeleri değiştirilmiştir. Üst örtü, oluklu kiremit ile örtülüdür. 


82 Bolu Kültür ve Turizm Rehberi, 2010, Bolu Valiliği 
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Süleyman Paşa Vakfı Osmanlı tarihinin ilk kurulan vakıfları arasındadır 83 . Vakıf Süleyman Paşa’nm ölümünden sonra, onun adına babası Orhan Gazi tarafından tescil ettirilmiştir. Vakfa ait gelirler toplandıktan sonra öncelikle vakfın gelir getiren mallarının tamiri ve bayındırlığına harcanacaktır. Bu giderlerden sonra artan gelirler en başta gelip gidenlere, muhtaçlara, alimlerden ve iyi hallilerden ve tarika-i salik şeyhlerden, zahitlerden ve abidlerden muhtaç olanlar ile sair fukara ve miskine harcanacaktır. 

Bursa, Yenişehir, Göynük, Geyve, Akyazı, İzmit, İznik ve Gelibolu'da imaret, cami medrese, kervansaray, mektep ve mescit gibi eserler inşa ettirmiş olan Gazi Süleyman Paşa (1317-1360)’nm türbesi Çanakkale/Bolayır’da bulunmaktadır 84 . 

XIX. yüzyıl ve XX. Yüzyıl başlarında Göynük’te ise Hüseyin Ağa Medresesi, Hacı Terzi Mustafa Ağa Medresesi, Hacı Mehmet Ağa Medresesi, Tahir Efendi Medresesi bulunmaktadır 85 . 


83 Fııat UÇAR. Osmanlı Döneminde Bolu da Paşa Vakıfları. 
Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu. 
2008 

84 Geniş bilgi için Evliyalar Şehri Çanakkale’ye bkn. 

85 Fahri Kılıç-Murat Tarhan. Tanzimattan Cumhuriyete 
Bolu’da Eğitim Uygulamaları 
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Fatih’in hocası, mutasavvıf, alim-tabip ve şair Akşemseddin (1390-1459)’in asıl adı Şemseddin Muhamnıed b. Hamza’dır 86 . Ancak Akşemseddin veya kısaca Akşeyh adıyla şöhret bulmuştur. Avarifü’l-maarif isimli eserin sahibi Şeyh Şehabeddin Sühreverdî’nin (ö. 
1234) torunlarından Şeyh Hamza’nın oğludur 87 . Baba tarafından nesebi Hz. Ebû Bekir’e kadar uzanmaktadır. 
Yedi yaşlarında babasıyla birlikte Anadolu’ya gelerek Amasya’ya yerleşirler (1396-97). Kur’an’ı ezberleyip kuvvetli bir dinî tahsil gördükten sonra Osmancık Medresesi’ne müderris olur. Yine bu arada iyi bir tıp tahsili yaptığı da anlaşılmaktadır. Yirmi beş yaşlarında iken kendisine bir mürşid aramak üzere Fars ve Maveraünnehir’e doğru yola çıkar; ancak arzusunu gerçekleştiremeden geri döner. Bazı tavsiyeler üzerine Hacı Bayram-ı Velî’ye intisap etmeyi düşünürse de vazgeçer ve şöhreti Anadolu’ya kadar yayılmış bulunan Zeynüddin el-Hafî’ye intisap için Halep’e gider. Fakat bir gece rüyasında, boynuna takılı bir zincirin Hacı Bayram’m elinde olduğunu görünce Ankara’ya döner. 
İntisap tarihi belli olmayan Akşemseddin sıkı bir riyazet ve mücahededen sonra kısa zamanda hilafet alır. 
Akşemseddin’in içinde çileye girdiği hücre bugün de 


86 Akşemseddin. ORHAN F. KÖPRÜLÜ, MUSTAFA UZUN. 
TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt. 2 

87 Şeyh Hamza hakkında Evliyalar Şehri Amasya’ya bkn. 
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Ankara Hacıbayram Camii bodrumunda mevcuttur ve şeyhin adıyla anılmaktadır. Daha sonra şeyhinin yanından ayrılarak Beypazarı’na gider, burada bir mescid ve değirmen inşa ettirir. Fakat halkın büyük rağbet gösterip etrafına toplanması üzerine günümüzde Çorum’a bağlı olan İskilip kazasında Kösedağı civarındaki Evlek köyüne çekilir. Bir süre sonra buradan da ayrılarak Göynük’e yerleşir ve orada da yine bir mescidle değirmen yaptırır. Bir yandan çocuklarının, diğer yandan da dervişlerinin talim ve terbiyeleriyle meşgul olur; bu arada hacca gider. Şeyhi Flacı Bayram-ı Velî’nin vefatından sonra onun yerine irşad makamına geçer (1429-30). 

Akşemseddin, şeyhi Hacı Bayram’m II. Murad’la münasebetlerinde hemen daima yanında olduğundan oğlu II. Mehmed ile de tanışmış ve tahta çıktıktan sonra da onunla görüşmeye devam etmiştir. 

Fatih'in Akşemseddin'e büyük saygısı olduğu, onu görünce ayağa kalkıp elini öptüğü, bu davranışının sebebini soran vezir Mahmud Paşa'ya "Benim bu zata hürmetim nihayetsizdir. Diğerleri yanıma geldikte elleri ditrer, benimse Akşemseddin'i görünce ellerim ditrer" dediği rivayet olunur 88 . 


88 Miijgan Cumbul'. Akşemseddin ve Göynük 
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Tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber İstanbul’un fethinden önce iki defa Fatih’in yanma Edirne’ye giden Akşemseddin, ilkinde 11. Murad’m kazaskeri Çandarlıoğlu Süleyman Çelebi’yi, öbür defasında da Fatih’in kızlarından birini tedavi ederek iyileştirmiş, Fatih’in kızı da kendisine Beypazarı’ndaki pirinç mezraalarmı vermiştir. Fatih 1453 yılı baharında İstanbul’u muhasara etmek üzere ordusuyla Edirne’den yola çıkınca Akşemseddin, Akbıyık Sultan ve devrin diğer tanınmış şeyhleri de yüzlerce müridleriyle ona katılırlar. Akşemseddin kuşatmanın en sıkıntılı anlarında gerek padişahın gerekse ordunun manevî gücünün yükseltilmesine yardımcı olur. Fetihten sonra Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazında hutbeyi Akşemseddin okuduğu gibi, İslam ordularının daha önceki kuşatmalarından birinde şehid düşmüş olan sahabeden Ebû Eyyûb el Ensarî’nin kabrini de Fatih’in isteği üzerine yine o keşfeder. Fatih tarafından kiliseden çevrildikten sonra Fatih medreseleri yapılıncaya kadar önce medrese olarak kullanılan Zeyrek Camii’nin güney ihata duvarında pencere üstündeki bir kitabeden, Akşemseddin’in İstanbul’da bulunduğu yıllarda burada oturduğu ve ders verdiği anlaşılmaktadır. Fetihten sonra padişahın taç ve tahtını terk edip bütünüyle şeyhe bağlanmak ve ondan tarikat ahkamını öğrenmek istemesi üzerine Akşemseddin büyük bir dirayet göstererek Fatih’in bu arzusuna engel olmaya çalışır. Bunu 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başaramayacağını anlayınca Gelibolu üzerinden Anadolu yakasına geçerek Göynük’e döner. Sultanın, gönlünü almak üzere arkasından gönderdiği hediyeleri geri çevirdiği gibi Göynük’te yaptırmak istediği cami ve tekkeyi de kabul etmeyerek sadece bir çeşme yapılmasına razı olur. 

Hayatının son yıllarını Göynük’te geçirdiği tahmin edilen Akşemseddin, burada vefat eder. 
Akşemseddin’in türbesi, ölümünün beşinci yılında 1464 
yılında Göynük Kasabası’mn doğusundaki meydanda, Rumeli fatihi olarak bilinen Gazi Süleyman Paşa (ö. 
1357) Camisinin avlusunda, cami ile dere arasında, Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılır. Sandukası üzerindeki yazı da oğullarından Mehmed Sadullah’a aittir. Evlatlarından Mehmed Sadullah ve Nûrullah da bu türbede yatmaktadır. Şehirde 1988’den beri her yıl genellikle Mayıs ayında olmak üzere Akşemseddin’i anma törenleri yapılır. 

Kaynaklarda aynı zamanda “tabîb-i ebdan” olduğu, devrinin iyi bir hekimi sıfatıyla da şöhret kazandığı ve tıbba dair eserleri bulunduğu belirtilen Akşemseddin’in, tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya atmak ve hastalıkların bu yolla bulaştığı fikrini öne sürmekle, bu alanda kesin bilgiler veren Fracastor 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adlı İtalyan hekimden en az 100 yıl önce bu konuya ilk temas eden tabip olduğu kabul edilmektedir 89 . 

Akşemseddin’in üç kızının adı ve ölüm tarihleri şu şekildedir 90 . Mahbûbe (ö. 1448), Fahrunnisa (ö. 1448) ve Zeynep (ö. 1448). 

Akşemseddin’in yedi oğlu olmuştur. Bunlar sırasıyla Sadullah, Fazlullah, Nûrullah, Emrullah, Nasrullah, Nûrülhüda ve Hamdullah Hamdi adlarını taşımaktadır. Bunlardan küçük oğlu Hamdullah Hamdi (ö. 1503) hey’et, nücûm ve mûsikide iyi derecede bilgi sahibi olup aynı zamanda devrinin önde gelen şairleri arasında da yer almıştır. 

Akşemseddin’in en büyük oğlu Sadullah (v. 
1484)’tır. Sadullah babası gibi zamanında okutulan ilimleri okumuş ve büyük bir alim olmuştur. Fakat babasının ısrarla istemesine rağmen, tasavvuf yoluna girmeyi reddetmiştir. Edirne’de uzun zaman kalmış, kendisine Behaveleddinzade hocalık etmiştir. 


89 Giıolamo Fracastoro (1478-1553) Italyan hekim, 
akademisyen. Matematik, coğrafya, astronomi, şiir ve atom felsefesi alanlarında çalışmıştır. Tıp tarihinde ilk kez salgın hastalıklara küçük mikroorganizmaların sebep olduğunu söylemiştir. 

90 Muhammed Ali Yıldız. Flacı Bayram Velî Ve En Meşhur 
Halifesi Akşemseddin 
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Akşemseddin’in soyu oğlu Sadullah ile devam etmiştir. 
Kabri Göynük’tedir. 

İkinci oğlu Fazlullah (v. 1543)’tır. Babasının tarikatını devam ettiren halifelerinden biridir ve hakkında pek çok keramet anlatılır. 

Akşemseddin’in üçüncü oğlu Nurullah’tır 91 . 

Akşemseddin’in dördüncü oğlu Emrullah (v. 
1506) vakıf mütevellisi olarak Bursa ve Göynük kasabasında bulunmuş ve Molla Hayalî’nin öğrencisi olmuştur. Sultan Murat’ın imaretinde idareci olarak görev yapmıştır. Bursa’da Molla Efendi civarında oğlu Şeyh Ömer’e yakın bir yerde gömülüdür, fakat kabrinin Bursa’da Kırk Çeşmesi bölgesinde olduğu da söylenmektedir. 

Akşemseddin’in beşinci oğlu Nasrullah’tır. 
Hakkında Menakıb’da çok az bilgi mevcuttur. 

Akşemseddin’in altıncı oğlu Nurul Hûda’dır. 
Akşemseddin’in bu oğlunun gerek doğum ve gerek ölüm tarihi hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Menakıb’da paraya, altına ve dünya malına değer vermediği anlatılır. 
Mezarı İskilip’e bağlı Evlek köyündedir. 


91 “Akşemseddin oğlu Şeyh Nunıllah: Babasından yüz çevirip 
Bıırsa'ya marifet öğrenmek için gitmişti. Odasında kalem-tıraş ile kalem yontarken kalem-tıraş karnına batınca rahat uykusuna yatıp cennet diyarına gitti. Kabri, Zeyniler yakınındadır.” 
Evliya Çelebi. Seyahatname. 2. Cilt. 1. Kitap. Sh. 68 
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Akşemseddin’in yedinci ve en küçük olan oğlu Hamdullah’tır. Mesnevileriyle tanınan mutasavvıf şair Hamdullah Hamdi (1449-1503) Göynük’te dünyaya gelir 92 . On iki yaşında babasını kaybeden Hamdi Çelebi, Yûsuf u Züleyha mesnevisinin “sebeb-i te’lîf ’ bölümünde ağabeylerinden himaye görmediğini, çok eziyet çektiğini, bu yüzden Hz. Yûsufun sıkıntılarını daha iyi anladığını ve kendisini birçok yönden ona benzettiğini söyler. Enîsî, onun Bursa’da Çelebi Sultan Mehmed Medresesi’nde müderrislik yaptığını, devrin tanınmış alimlerinden Molla Hayalî ile İlmî tartışmalarda bulunduğunu, rüyasında babasının, zahirî ilimleri bırakarak halifelerinden İbrahim Tennûrî’den manen faydalanmasını tavsiye etmesi üzerine Kayseri’ye gidip İbrahim Tennûrî’ye intisap ettiğini ve hilafet aldıktan sonra Göynük’e döndüğünü bildirir. 

Yûsuf u Züleyha mesnevisini 11. Bayezid’e sunan, fakat bir iltifat göremeyince padişahı övdüğü kısmı çıkararak yerine kötü talihinden şikayet eden yeni bir bölüm koyan Hamdi Çelebi, Leyla vü Mecnûn mesnevisinin baş tarafı ile Kıyafetname’sinin sonunda sanatkara ve sanat eserlerine pek değer verilmediğini belirterek yaşadığı devirden şikayette bulunmuş, Nizamî- i Gencevî Hamse’sini, Firdevsî Şahname’sini bu 


92 Hamdullah Hamdi. ZEHRA ÖZTÜRK. TDV İslam 
Ansiklopedisi. Cilt 15 
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dönemde yazmış olsaydı bunlara bile itibar 

edilmeyeceğini söylemekten kendini alamamıştır. 

Kmalızade, Hamdi Çelebi’nin hiçbir gelirinin olmadığını ve zaman zaman Yûsuf u Züleyha’sım yazıp satmak suretiyle geçimini sağladığını nakleder. Bütün bunlardan hayatının maddî sıkıntılar içinde geçtiği anlaşılmaktadır. 
Göynük’te vefat eden Hamdullah Hamdi babasının kabri yanma gömülür. Oğlu Zeynüddin Çelebi (ö. 977/1570) devrin önemli hattatlarmdandır. 

Hamdullah Hamdi, XV. yüzyılın ikinci yarısındaki edebî anlayış ve zevkin dışına çıkmamış ve bu dönemde Türk şiirine hakim olan Camı tesirinden kurtulamamıştır. Hamdi Çelebi’nin Yûsuf u 

Züleyha’smm o zamana kadar bu konuda yazılanların en mükemmeli olduğunda bütün tezkireciler birleşmektedir. 

Akşemseddin’in kurduğu Bayramiyye’nin Şemsiyye kolu kendisinden sonra Göynük’te oğlu Fazlullah, Kayseri’de İbrahim Tennûrî, İskilip’te Attaroğlu Muslihuddin, Ankara ve civarında ise Hamza eş-Şamî tarafından devam ettirilmiştir. 

Akşemseddin’in eserlerinin büyük bir kı s mı tasavvufa dair olup başlıcaları şunlardır. Risaletü’nnûriyye. Sadece Nûriyye olarak da anılan bu Arapça eser, devrinde şöhreti çok yaygınlaşan ve bu sebeple hakkında bazı dedikodular çıkarılan Hacı Bayram-ı Velî ve 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dervişlerini savunma maksadıyla yazılmıştır. Def'u meta"ini’ş-şûfıyye. Bu kitap bazı kaynaklarda Hall-i Müşkilat olarak zikredilmektedir. 1452 yılında kaleme alman bu Arapça eser Muhyiddin İbnü’l-Arabi ve benzeri bazı büyük mutasavvıfların küfür ve ilhadla itham edilmelerine karşı onların sözleriyle Kuşeyrî, Gazzalî, Cüneyd-i Bağdadî, Necmeddîn-i Kübra gibi tanınmış ulema ve meşayihin sözleri arasında bir fark olmadığım, İkincilerin eserlerinden nakiller yaparak göstermekte ve hepsinin aynı yolda bulunduklarını ispata çalışmakta ve ithamları reddetmektedir. Makamat-ı Evliya, “Mürşid kimdir, makam-ı velayet nedir ve dereceleri nelerdir” gibi tasavvufi konuları işleyen Türkçe bir eserdir. 

Bayramî Melamîliğinin pîri Ömer Dede Sikkini (Ö.1475)’nin hayatı hakkmdaki bilgiler oldukça sınırlıdır 93 . Onun nereli olduğu konusunda da kesin bilgi yoktur. Ömer Dede’nin ilk tasavvuf terbiyesini Bursa’da iken Somuncu Baha’dan (Hamîdüddin Aksarayî) aldığı rivayet edilmektedir. Şeyhinin ölümünden sonra halifesi Hacı Bayram-ı Velî’ye intisap etmiş, seyr ü sülûkünü onun yanında tamamlamıştır. 

Hacı Bayram-ı Velî’nin ölümünün ardından Göynük’e yerleşir. Gerek Ömer Dede gerekse onun 


93 Ömer Dede Sikkînî. Haşim Şahin. TDV İslam 
Ansiklopedisi. Cilt 34 
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yolundan gidenler hırka ve taç gibi özel sembollerle ifade edilen bir tarikat anlayışını reddetmişler, adab ve erkan şekilciliğinin yerine sohbetin olgunlaştırıcı özelliğini ön plana çıkarmışlardır. “Cezbe ve hal ehli, kayıtlardan azade bir derviş” olan Ömer Sekkin, insanların eşitliğini benimseyen Melami tarikatına bağlıdır 94 . 

Bundan sonraki hayatı ha kk ında kaynaklarda bilgi bulunmayan Ömer Dede’nin mezarı Göynük’tedir. 
Bayramî-Melamî silsilesi kendisinden sonra Bünyamin Ayaşî vasıtasıyla devam etmiştir. 

Ömer Dede’nin türbesi, ilçe merkezindedir. 
Yüksek bir platform üzerine tamamen kesme taştan inşa edilmiştir. Sekizgen planlı türbe, kubbe ile örtülüdür. 
Giriş kapısı önünde iki sütuna oturan, kubbeli bir revak yer almaktadır. Türbe cephelerinde bir atlamalı olarak sivri kemer almlıklı, dikdörtgen çerçeveli pencerelere yer verilmiştir. Giriş kapısı sivri kemer almlıklı ve basık kemerlidir. Kemer üzerinde boş bir kitabe kartuşu yer almaktadır. Türbe içerisinde Ömer Dede’ye ait bir sanduka bulunmaktadır. 

Göynük’te Cuma Mahallesi'nde Gazi Süleyman Paşa Camisi yakınında bulunan iki katlı, 12 odalı Hacı Hüseyin Medresesi vardır. 


94 Azize Aktaş. Kültürel Zenginlikleri ile Göynük 
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Hacı Abdi Mahallesinde Tabak Dede türbesi bulunmaktadır 95 . Ne zaman doğduğu ve öldüğü bilinmeyen Tabak Dede (Debbağ Dede)’nin hayatı ile ilgili bilgiler me nk ıbelere dayanmaktadır. Mesleği deri tabakçılığı olan Tabak Dede, anlatılanlara göre ermişlikte yüksek bir mertebeye ulaşmıştır. Dikdörtgen planlı türbe kubbe ile örtülüdür. Ön cephede düzgün kesme taşlar kullanılmıştır. Deveyolu Sokaktan merdivenlerle ulaşılan giriş kapısı ve yanında iki dikdörtgen pencere yer almaktadır. 

Geyikli Baba Türbesi Göynük Hacılar mevkiinde bulunmaktadır. Burası halk arasında oldukça rağbet gören bir türbedir. Türbenin çevresinde oturan kişiler sıra ile türbeyi temizler ve her akşam Geyikli Baba’nm abdest alabilmesi için türbeye bir ıbrıkla su bırakırlar. Akşam bırakılan bu suyun sabah azaldığı ifade edilmektedir. Türbede ayrıca yağmur duası da yapılmakta ve hatta bu dualara Geyikli Baba’nm da katıldığı söylenmektedir. Bu kerametlerin bir göstergesi olarak Türbede üç tane geyik boynuzu özenle saklanmaktadır. 


95 https://www.kulturportali.gov.tr/ 
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Kıbrısçık Evliyaları 


Bolu Sancağı'na bağlı bir kaza olarak yer alan ve adı da “Kıbrus" olarak geçen ilçe, eski bir yerleşim yeri olup, iki köy Kızık adıyla bir köy de Yuva (Yıva) adıyla, vergi nüfusları ise Kızık (74), Kızık (11), Yuva (18) vergi nüfusuna sahiptir 96 . Bu bilgiler Kıbrısçık'ta Oğuz Türklerinin (Türkmenlerin) varlığının çok eskilere uzandığını göstermektedir. 1869 yılma kadar Bolu Sancağı'na bağlı bir nahiye durumunda olan Kıbrısçık, 
1869 yılma ait Bolu Salnamesinde belirtilen 31 kazadan 
birisidir. 

İkinci Meşrutiyetten sonra Bolu müstakil bir Mutasarrıflık haline gelir. İlk kez 1908'de Bolu'nun mutasarrıflık olması ile birlikte bucak teşkilatı kurulur. 
1918 Bolu Salnamesine göre Kıbrısçık Bolu'ya bağlı bir 
bucak durumundadır. İlk Bucak Müdürü de Faik Şahap Bey'dir. 


96 http://www.kibriscik.gov.tr/ 
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Geriş köyü ilçeye 9 km uzaklıktadır 97 . 1530 
yılma ait Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri kayıtlarında Kıbrus Kazası’nm Kiriş Karyesi adına rastlanan köy ilçenin en eski köylerinden birisidir. 
Osmanlılar döneminde Çivril Deresi’nde Medrese ve Çivril Divanı adıyla bir yerleşim yeri bulunduğu bilinmektedir. Köyün ortasından geçen Hacap Deresi’nin iki yakasına yay biçiminde engebeli, yamaç bir arazi üzerine yerleşmiştir. Köy halkının nereden geldiği ve adının ne anlama geldiği bilinmemekle birlikte, rivayete göre Trabzon, Kastamonu, İstanbul ve Uruş yörelerinden gelen ayrı ayrı sülalelerin yerleştiği söylenmektedir. 
1921-1925 Bolu Salnamesinde Kirişmar ve Alpagut adıyla 70 hanede 367 nüfusa sahip olarak görülmektedir. 
Köy çevresinde Dede Türbesi, Oğlan Mezarı, Bayrak Dede Türbesi, Manasur Türbesi adı altında eski mezarlar bulunmaktadır. 


97 http://www.kibriscik.bel.tr/ 
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Mengen Evliyaları 


Bolu Livası 1921-1925 Senesi yıllarına ait salnamesinde Mengen hakkında şunlar kaydedilir. “On iki odadan mürekkep bir medrese mevcud ve medrese için bir hane ile beş dükkan bir mağaza bir de salhane meşruttur. Dahil-i nahiyede ve hemen karyede yirmi kadar cami ile üç mescid vardır.” 

1870 yılında Bolu’ya bağlı beş kazadan biri olan 
Gerede’nin nahiyesi olan Mengen, Cumhuriyetin ilk yıllarında köy iken, 1948 yılında Gökçesu ve Pazarköy 
bucağını da içine alarak ilçe haline getirilir 98 . Halen 21 
köyü, Gökçesu bucağının 16 köyü, Pazarköy bucağının 
18 köyü vardır. Mengen Belediyesi 1948 yılında 
kurulmuştur. 

İlçe sınırları içinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarından bir kısmı şunlardır 99 . Ahşap Mescit, Bölükören köyü Camii, Divan Camii, Eski (Karacalar) köyü Camisi, Gökçesu Güney köyü Camii, Hazire, Kayabükü köyü Camii’dir. 

XVI. Yüzyılda Mengen’de şu zaviyeler bulunmakta idi. Aşıklu Şeyh Zaviyesi, Durak Şeyh 


98 Mesut Doğan. Mengen Havzası’nın Beşeri ve İktisadi 
Coğrafyası. Erbain Yayınları. İstanbul, 2011 

99 Bolu İli Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri 
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Zaviyesi, Salih Şeyh Zaviyesi, Şeyh Şehriyar Zaviyesi, Tur Ali Şeyhoğlu Zaviyesi. 

Babahızır Türbesi Babahızır köyünde bulunmaktadır. Babahızır Köyü Sarıkızlar köyüne 2 km. 
mesafede bulunmaktadır. Babahızır’m asıl isminin Saidi Yetkin olduğu söylenir. Anlatıldığına göre türbe, bir cami olarak inşa edilmiş. Bu camii inşa eden kişi ise Babahızır veya oğlu imiş. Cami inşası sırasında kereste bitmiş ve Baba oğlundan kereste getirmesini isteyince oğul anında, “Baba, hazır!”, demiş. Babahızır ismi de bu olaydan kaynaklanmış. Daha sonraki yıllarda Babahızır’m mezarı cami içerisine alındıktan sonra caminin ismi Babahızır olarak değişmiş. Babahızır’ın tarihi kişiliği tam olarak bilinmemekle birlikte onun Rum asıllı olduğu da söylenmektedir. Türbede, Babahızır’a ait olduğu söylenen bir kılıç, tespih ve şamdanlık bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Baba Hızır köyünde, Baba Hızır Camii’nin bahçesinde “Üç Kı z lar” ve “Gelincik Türbesi” de bulunmaktadır. Gelincik Türbesi Gelincik hastalığı olan çocuklar için ziyaret edilmektedir. 

Sarıkızlar türbesi ilçeye 8 km. mesafede bulunan Ağacalar köyü Sarıkızlar Mahallesinde bulunmaktadır. 
İlçeye 11 km. mesafede bulunan Gökçesu nahiyesine bağlı Küplüce köyünde Ali Paşa (v. 1827) bir cami inşa ettirir. 
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Hacı Ayvaz ve Ese Dede türbeleri ilçeye 11 km. 
mesafede bulunan D üz köy 'dedir. Genellikle sara hastaları tarafından Cuma ve Pazar günleri ziyaret edilmektedir. 
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Mudurnu Evliyaları 


İlçede yer alan taşınmaz kültür varlıklarından bazıları şunlardır 100 . Abdurrahman Haziresi, Ağaçlarbaşı Camii, Asilbey Camii, Eski Cami, Eski Kaplıca Hamamı, Hamam, Hatice Hatun Camii, Kanuni Sultan Süleyman Camii ve Haziresi, Kaplıca Hamamı, kilise, köprü, mescit, Samsa Çavuş Camii, Şeyh İrnran Veli Haziresi, Tirsi Baba Haziresi, türbe, Yıldırım Beyazıd Camii ve Hamamı’dır. 

Giiveytepe köyündeki Cuma mescidi niteliği taşıyan Samsa Çavuş Camii yanındaki hamamla birlikte birkaç köye hizmet vermiş olan ilk Osmanlı eserlerindendir 101 . Caminin Samsa Çavuş tarafından yaptırıldığı kuvvetle kabul edilmektedir 102 . Moloz taşlarla aralara ahşap hatıl konmak suretiyle inşa edilen caminin köşelerinde kesme taşlar kullanılmıştır. Caminin ahşap çatısı alaturka kiremitle örtülüdür. 


100 Bolu İli Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri 

101 Mustafa Y. Güneş. Bolıı’nıın Tarihçesi, Kültürel ve Doğal 
Varlıkları 

102 https://www.kulturportali.gov.tr 
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Türklerin Anadolu’da ilk yerleştiği yerlerden biri olan ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında Bizans hududunu gözetlemekle görevlendirildiği anlaşılan Samsa Çavuş’un da medfiın bulunduğu köy Giiveytepe köyüdür. Samsa Çavuş’un aslında Güveytepe köyü Yeni Mahallede, tarihi caminin yanında medfun bulunduğu; bugün Güveytepe Köyünün komşusu olan Samsaçavuş köyünde bulunan ve Samsaçavuş Türbesi olarak adlandırılmış bulunan makamın ise yakın geçmişe kadar “Kızlar Türbesi” ve “Karabaşlar Türbesi” olarak bilindiği nakledilir. İki komşu köy olan Çavuşderesi ile Samsaçavuş köyleri, isimlerini Gazi Samsa’dan almışlardır. Ömrünü Sakarya Nehri boyunu tutmakla geçirmiş olan Gazi Samsa, Osmanlı Devletinde çavuş ünvanmı ilk taşıyan kişi olarak anılır. Aşık Paşazade’ye göre Samsa Çavuş, Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi ile birlikte Anadolu’ya gelmiştir. Ayrıca yanlarında Akçakoca, Konur Alp, Aykut Alp, Haşan Alp, Abdurrahman Alp, Akbaş, Karamürsel ve kendi kardeşi Sülemiş ile birlikte Kayı Aşireti de bulunmaktadır 103 . 

Köydeki Samsa Çavuş Hamamı XIV. Yüzyıl başlarına tarihlenir. 

Karaaslan Veli Hazretleri Anma Günü Karaarslan Mevkiinde her yıl etkinliklerle kutlanır. 


103 Aşıkpaşazade. Osmanoğııllannın Tarihi. Sh. 332/3 
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Selçuklu fetihleri sırasında başı kesildiği halde savaşa devam eden bir kahraman olduğuna inanılan zatın kabri Mudurnu Deresi girişinde bulunmaktadır. 

XIV. yüzyılda Şehzade Bayezid Mudurnu’ya cami, medrese ve hamamdan oluşan bir külliye inşa ettirir 104 . Hamamın erkekler bölümünün giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeler ve özel taş vakfiye önemli bilgiler içerir. En üst seviyede yer alan vakfiye, gelirin nasıl paylaşılacağını belirtir. Onun altındaki Arapça sülüs yazılı inşa kitabesi ise baninin adını, ünvanlarım ve tarihi vermektedir. Üçüncü sırada vakfiyenin bir özeti, onun altında da kilit taşında mimarın ismi yazılıdır. 

Cami kareye yakın ibadet mekanı, üç bölümlü son cemaat yeri ve minareden oluşur. 1.60 m kalınlığındaki duvarları 19.65 m kubbe açıklığı ile yapı 
muhtelif tarihlerde onarım görür. Son onarım 1999 
depreminden sonra yapılarak 2001’de yeniden ibadete açılmıştır. 

Caminin kuzey doğusunda ve aşağı kot seviyesinde yer alan hamam yapılan onaranlarla cephede orijinalliğini kısmen kaybetmiştir. Yakın tarihte etrafı açılan hamam çevresinde pazar kurulur. 


104 Fatih Miiderrisoğlu. Erken Osmanlı Döneminde Bir 
Şehzade Yerleşimi Mudurnu 
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XX. yüzyılın başlarında ortadan kalktığı kaydedilen medresenin caminin kuzeyinde ya da kuzey doğusunda olduğu kabul edilir. 

XVI. Yüzyılda Mudurnu zaviye bakımından oldukça zengindir 105 . Adil Şeyh Zaviyesi, Alucık Zaviyesi, Ahi Durabegi Zaviyesi, Ali Şeyh Zaviyesi, Asılbegi Zaviyesi, Erbegi Zaviyesi, Gelen Şeyhoğlu Zaviyesi, Hacı Şeyh Paşa Zaviyesi, Hızır İlyas Zaviyesi, Karamusbükü Zaviyesi, Kurd Şeyh Zaviyesi, Özü Şeyh Zaviyesi, Sevindik Seyyid Zaviyesi, Şuayboğlu Zaviyesi, Ümid Şeyh Zaviyesi, Yazıcı Muhiddin Zaviyesi, Yusuf Fakih Zaviyesi. 

Evliya Çelebi XVII. Yüzyılın ortalarında şehri 
Kale ve Aşağı Kasaba olarak ikiye ayırır 106 . 17 
mahallesi, 13 okulu, üç hanı, hamam ve halveti zaviyesi ve türbesi olduğundan söz eder. 

XIX. yüzyıl ve XX. Yüzyıl başlarında Mudurnu’da Molla Haşan Medresesi, Sultan Yıldırım Han Medresesi, Hakkı Efendi Medresesi, El-Hac İsmail Efendi Medresesi, Kuyumcu Medresesi, Kazgan Medresesi, Keskinli Medresesi, Güzelcik Medresesi, Deveviran Medresesi, Bazice Medresesi 


105 Kenan Ziya TAŞ.16. Yüzyılda Bolu Sancağı'nda Zaviyeler 
ve Ulaşım Ağı 

106 Evliya Çelebi. Seyahatname 
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bulunmaktadır 107 . Mudurnu’da, 1888-1906 tarihleri arasında dört yangın meydana gelir 108 . Bunlar, Hükümet Konağı yangını (1888), Keçikıran köyü yangını (1902), Çetin (1904) ve İmaret (1906) mahalleleri yangınlarıdır. 
Yangınların tamamı kazaen ortaya çıkmış ve hiçbirinde can kaybı meydana gelmemiştir. Ancak yangınlar, bölgede yaşayan insanlara ekonomik bakımdan büyük sıkıntılar yaşatmıştır. Bunlardan Çetin Mahallesi yangınının çıkış noktası olan Çetin Mahallesi’nde 45, Akkadı (Akgazi) Mahallesi’nde 10, Cami-i Kebir Mahallesi’nde 8 hane yanmıştır. Ayrıca 2 mescit, 1 türbe, 
1 ambar, 1 çeşme, 1 saat kulesi de yanarak zarar 
görmüştür. Yangının kontrol altına alınabilmesi için zorunluluk neticesinde 10 hane yıkılmak durumunda kalmıştır. Yanan evlerde bulunan eşyanın hemen hemen tamamına yakını yanmış, kurtarılanlar ise o esnada yıpranarak zarar görmüştür. Sekiz saat süren yangında herhangi bir can kaybı olmamıştır. İmaret Mahallesi yangını hızlı bir şekilde etrafa yayılmış ve ilk belirlemelere göre çarşı, telgrafhane, gazhane, İmaret Mahallesi, Cami-i Kebir ve Orta mahallelerinin kısmen 


107 Fahri Kılıç-Murat Tarhan. Tanzimattan Cumhuriyete 
Bolu’da Eğitim Uygulamaları 

108 Talip AYAR. Arşiv Belgelerinde Mudurnu Yangınları 
(1888-1906) 
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yanmasına neden olmuştur. Yangında, 100 hane, 270 
dükkan, 2 cami-i şerif ile Sultan Yıldırım Bayezid Han’ın yaptırmış olduğu ve Şeyh Fahreddin Hazretlerinin kabri karşısında bulunan caminin iki tarafındaki tavanıyla birlikte kubbesi ve hamam yanmıştır. Ayrıca belediye telgrafhanesi, reji idaresi, ziraat bankası ve orman idaresi binalarından oluşan kamu binaları da yanmıştır. 

Filibeli Hoca Hafız Türbesi Mudurnu ilçesi yakınındaki en yüksek tepede bulunmaktadır. Filibeli Hoca Hafız’m tam ismi Filibeli Hoca Hafız Tevfık Efendi (1841-1929)’dir. Doğduğu yer olan Filibe’den İstanbul’a öğrenimi için gelmiş, din eğitimi görmüş ve hafız olmuştur. Saraya imam alınmak için açılan sınava girmiş, başarılı olmuş, ancak köse olduğu için saraya alınmamıştır. Bu olaydan sonra saraya giremese de saray çevresiyle iletişimi başlar. Günün birinde Mudurnu eşrafından sözü geçen birisi Mudurnu için iyi bir imam arayınca onun ismini verirler. Bunun üzerine Filibeli Hoca Hafız öneriyi kabul eder ve ölümüne kadar Mudurnu’da Yıldırım Beyazıt Camiinde imamlık yapar. 
Nakşibendi tarikatı mensubu olduğu söylenen Filibeli Hoca Hafız’m ölümünden sonra vasiyeti üzerine oldukça sarp olan Şehriman Tepesine gömülmesi için cenazesini taşıyan kişiler sanki boş bir tabut taşıyormuşçasma ağırlık hissetmediklerini söylemişler. Nakledilir ki, cenazesi ise oldukça taşlık olan bu tepede mendillerle taşman toprakla gömülmüş. 
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Sağlığında da keramet sahibi olduğuna inanılan Filibeli Hoca Hafız’dan siftah yapmak amacıyla esnaf sabahları onun dü kk anlarının yanından geçmesini beklerlermiş. Filibeli Hoca Hafız’m Türbesinin 1950’li yıllarda yaptırıldığı, geçmişte burada mum yakma gibi geleneksel uygulamaların olduğu, ancak günümüzde bu gibi alışkanlıkların yok olduğu söylenmektedir. Bunun yanında her yıl Temmuz ayının ilk haftası içerisinde burada Şeyhü’l Ümran Veli Vakfınca düzenlenen kutlamalar yapılmakta ve kurbanlar kesilmektedir 109 . 

Davud el-Halvetî, Muhammed Nasûhî Efendi, Abdullah Rüşdü Efendi, Halil Rahmi Efendi, Mehmed Tului Efendi ve daha birçok Halveti büyüğünün Mudurnu’da faaliyetlerde bulunduğu görülür 110 . 
Halvetîliğin dışında Kadiri tarikatı ile Zeyniyye tarikatı gibi iki büyük tarikatın da önemli temsilcileri vardır. 
Zeyniyye tarikatından Fahreddîn-i Rûmî ile Kadiri tarikatından Abdurrahim Tırsî hazretlerinin kabirleri de Mudurnu’dadır. 

Halveti tarikatı şeyhi Davud-i Halveti (ö. 1507) Mudurnu kazasında doğdu 111 . Bağdat’ta tahsil gördükten 


109 Güıay Önal. Mudurnu’yu Aydınlatan Din Alimlerimizden 
Filibeli Hoca (1841-1929) 

110 Serdar Uğurlu. Mudurnu’da Tasavvuf 

111 Davûd-i Halveti. Recep Uslu. TDV İslam Ansiklopedisi 


Cilt 9 
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sonra Amasya’ya giderek Seyyid Yahya-yı Şirvanî’nin halifelerinden Habîb Karamanî’ye (ö. 1497) intisap etti. 
Bir süre sonra şeyhi tarafından Halvetîliği yaymak üzere Mudurnu’ya gönderildi ve orada vefat etti. Davûd-i Halveti’nin İsfendiyaroğulları nezdinde büyük itibarı vardı. Nitekim İsfendiyaroğulları Hükümdarı İsmail Bey’in kardeşi ve rakibi olup Kızıl Ahmed diye bilinen Emir Ahmed’in kendisinden bazı tasavvufî meselelerin izahını yapan bir eser yazmasını istemesi bunu açıkça göstermektedir. Eser, Davûd-i Halveti’nin vefat tarihi olan 1507’de istinsah edilmiştir. 

Davûd el-Halvetî alim bir kişilik olmasının yanında devrinin önemli şeyhlerinden de biridir. 
Şiirlerinde “Halveti” mahlasını kullanmıştır. Kaynaklarda Mudumulu oluşu hususunda ittifak bulunmakla birlikte doğum tarihi konusunda hiçbir bilgi yer almaz. Davûd-ı Halveti “Uzun Davûd” olarak da tanınır. Mürşidi kendisinden memleketine dönmesini ve orada irşad ile meşgul olmasını istemiş, bunun üzerine Davûd-ı Halveti Mudurnu’ya gitmiştir. İsfendiyaroğulları nezdinde büyük itibarı vardır. Nitekim İsfendiyaroğulları Hükümdarı İsmail Bey'in kardeşi ve rakibi olup Kızıl Ahmed diye bilinen Emir Ahmed'in kendisinden bazı tasavvufî meselelerin izahını yapan bir eser yazmasını istemesi bunu açıkça göstermektedir. Kızıl Ahmed'in Davûd-i Halvetî'ye bir mektup göndererek ondan "devair-i hams" hakkında bilgi istediği, şeyhin de buna cevap olarak 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Gülşen-i Tevhîd adını verdiği büyük bir kitap yazdığı, Türkçe ve Arapça ile karışık olarak telif edilen bu eserin tarikat ehli arasında çok rağbet gördüğü kaydedilir. 
Kaynaklarda her ne kadar Mudurnu’da vefat etmiş olarak gösterilse de mezarının Mudurnu’nun neresinde olduğuna dair bir vesikaya ya da adının yazılı olduğu bir mezar taşma rastlanılmamıştır. 

Davûd-ı Halvetî’nin oğlu Mehmed Efendi’den başka kendisi gibi şair olan Kaşifi mahlaslı bir halifesi bulunmaktadır. Şehristanî’nin Milel ve’n-Nihal isimli eseri tarzında Tehzîbü ’l-akaid ve Müfîdetü ’l-fevaid isimli bir eser yazmış olan Kaşifi mehdilik iddiası sebebiyle idam edilmiştir 112 . 

Mudurnu’da medfun bulunan Halveti şeyhlerinden bir diğeri Mudumulu Halil Rahmi 


112 Şeyh Kaşifi Efendi aslen Mudumuludur. Aynı dönemde 
yaşayan Latifi, Kaşifi'nin görüşleri ve ifadelerinin zamanla onda mehdilik iddiasına sebep olduğunu belirtir. Dönemindeki ulema Kaşifi'nin fikirlerinin bozulduğu ve istikamet noktasında sıkıntılı bir hal içerisine girdiğini belirtirler. Kendisine düşüncelerinden vazgeçmesi söylenir. Kaşifi mehdi olduğu fikrinde ısrar edince, idam edilir. - Muhammed ERGİN. 
Davûd-ı Halveti Muduınî Hayatı, Eserleri Ve Tasavvufi Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi. Çorum. 
2017- 
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Efendi’dir. Halil Rahmi Efendi’nin mezarı Kanuni Sultan Süleyman Cami önündeki türbededir. Halil Rahmi Efendi, Halveti terbiyesini önce Bolu merkezde Aktaş Dergahı’nda Mustafa Safî-i Amedî Efendi’den ve daha sonra onun ölümü üzerine halifesi olan Geredeli Abdullah Efendi’den alır. Geredeli Abdullah Efendi bir müddet eğitimine devam ettiği Mudurnulu Halil Rahmi Efendi’ye itmam-ı sülük eylediklerinden ötürü hilafet tacını giydirip kendisini vazifeli olarak Mudurnu’ya post sermeye gönderir. Halil Rahmi Efendi Mudurnu’ya geldikten sonra Sultan Süleyman Cami yanında irşada başlar. Halil Rahmi Efendi burada Muhammed Necib Efendi (v. 1890)’yi yetiştirmiştir. 

Halil Rahmi Efendi kaynaklarda tasavvufi hakikatlere aşina bir zat olarak anlatılmaktadır. İbrahim Hilmi Bey yazdığı menakıbnamede Halil Rahmi Efendi’yi Mudurnu’da tıpkı hocaları gibi tarîk-ı Halvetîyye yolunda iyi yetişmiş ve kemale ulaşmış bir zat olarak tarif eder. 

Halil Rahmi Efendi 1853 senesindeki Osmanlı-Rus Harbine devlet-i aliye tarafından gitmekle vazifelendirilince yolculuk esnasında bu durumdan haylice üzüntülü olduğu ve bir gece peygamber efendimizin silahlı oldukları halde rüyasına girerek, “Oğlum niçin teessüf edersin? Biz de seninle beraber 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gidiyoruz”, diyerek kendisini teselli buyurdukları da menakıpnamede geçmektedir. 

Sefîne-i Evliya’ya göre Halil Rahmi Efendi’nin Mudurnu’da yetiştirdiği halîfeleri Şeyh Necib Efendi (1889-90), Şeyh İbrahim Efendi (1886-87), Şeyh Salih Efendi, Şeyh Nasrullah Efendi, Şeyh İbrahim Hilmi Bey (1879), Şeyh Salih Efendi, şeklinde geçmektedir. Halil Rahmi Efendi’nin Hamamcı Mehmed Efendi’den başka post serebilecek beş halîfesi daha bulunmaktadır. 

Aziz Safî Efendi’nin iki halifesinden biri olan Devrekli Kemali Yusuf Efendi’nin talebelerinden Ereğlili Hafız İsmail Efendi, Devrekli Kemali Yusuf Efendi’nin ölümünden sonra Halîl Rahmi Efendi’ye intisab edip, hilafet alarak Ereğli Kazası’nda Cündi Dergahı’na post serer. Kemali Yusuf Efendi, Aziz Safî Efendi’nin irtihallerinden on altı gün önce kırk üç yaşlarında iken vefat eder. 

Mudurnulu Abdullah Rüşdi Efendi (ö. 1734), 

Halvetîlikte Nasûhiyye’nin kurucusu olan Nasûhî Muhammed Efendi’nin (öl. 1718) en sevdiği ve gözdesi olan halifesidir. Nasûhîlik kolu, Halvetîliğin Cemaliyye koluna bağlı şeyh Şaban-ı Velî’nin kurduğu Şabaniye Şubesinden ayrılan Karabaşiyye kolundan çıkmadır. 
Sadık Vicdani’nin aktardığına göre şeyh Nasûhî’nin en değerlisi ve halifelerinin reisi Mudurnulu Abdullah Rüşdü Efendi idi. Bu zat kol kurucusu olacak derecede 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üstün bir mevkiye sahip Halvetîlerden olup, şeyhinden aldığı feyzi, değerli halifelerinden Zoralı Hacı Mehmed Efendi vasıtası ile Çerkeşli şeyh Hacı Mustafa Efendi’ye ulaştırmıştır. 

Mudumulu Abdullah Rüşdi Efendi hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Muhammed Nasûhî Efendi daha sonra mürşidi Karabaş-ı Velî hazretlerinin emriyle Mudurnu’ya giderek Sunullah Efendi Zaviyesi’nde irşad faaliyetlerine başlar. 
Muhammed Nasûhî Efendi burada on bir sene kalır. Bu esnada Mudurnulu Abdullah Rüşdi Efendi ile Zoravî Muhammed Efendi hazretlerini de yetiştirir. Abdullah Rüşdi Efendi hocasından hilafet aldıktan sonra posta geçmiş ve Nasûhiyye adabını Mudurnu’daki Şeyh Sunullah Tekkesinde sürdürmüştür. Hocası Nasûhî Efendi ise Mudurnu’dan ayrılarak önce İstanbul’a oradan da mürşidi Karabaş-ı Veli Efendiyi ziyaret etmek için sürgünde bulundukları Limni adasına geçmişlerdir. Bu esnada Limni’de sürgünde olan bir diğer zat da Niyaz-ı Mısrî hazretleridir. Her ikisinin de hizmetlerinde bulunmuş ve dualarını almıştır. 

Abdullah Rüşdî Efendi ebedi aleme irtihallerinden sonra Mudurnu’da Şeyh Sunullah Efendi Dergahı’na gömülmüştür. Ancak Şeyhin kabri bugün 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Kanûnî Sultan Süleyman Camii yanındaki türbede soldan birinci sırada yer almaktadır 113 . 

Abdullah Rüşdî Efendi’nin oğlu Hüseyin Efendi (v. 1767-68) Üsküdar İnadiye’deki Nalçacı Te kk esi’nde beşinci postnişin olarak görev yapmıştır. Hüseyin Efendi te kk enin dördüncü postnişini olan Mudumulu Mehmed Tului Efendi’nin de (v. 1757) damadıdır. Abdullah Rüşdî Efendi birçok halîfe yetiştirmiştir. İçlerinden Mudurnulu olanları Şeyh Haşan Efendi, Şeyh Mustafa Efendi ve Şeyh Osman Efendi’dir. 

Mehmed Tului Efendi (1689-1757) Mudurnu’da doğmuştur. Şeyh Muhammed Nasûhî Efendi’nin dervişlerindendir ve Abdullah Rüşdî Efendi ile de pîrdaştır. Muhammed Nasûhî Efendi’den hilafet alamadan Nasûhî Efendi’nin ölmesi üzerine oğlu Şeyh Alaeddin Ali Efendi’den hilafet almıştır. Üsküdar’da Nalçacı Halil Efendi Te kk esi Şeyhi Mehmed Efendi’nin 1742’de vefatı üzerine aynı tekkeye şeyh tayin edilir ve burada on beş yıl kadar şeyhlik yapar. Memleketi Mudurnu’ya gittiği bir sırada orada hastalanarak vefat eder. Mezarı Kanuni Sultan Camii haziresinde Halil Rahmi Efendi sandukası ile hemen yan yanadır. 


113 Güı ay Önal. Mudurnu’da Tasavvuf Musikisi 
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Mehmed Tului Efendi hattat Sarı Yahya Efendi’nin talebesi olmuş, sülüs ve nesihte ondan icazet almıştır 114 . Yazdığı Şiirlerde Tului mahlasını kullanmıştır. Mehmed Tului Efendi’nin çok sayıda durak, ilahi, vb. bestelediği bildirilmekteyse de bestelediği eserlerden günümüze ancak pek azı gelebilmiştir. 

Mudurnu’da Kadiri tarikatı ile ilgili olarak ilk dikkati çeken isim Abdürrahim Tirsi Hazretleridir. 
Abdürrahim Tirsi Efendinin Kadirîlik ile ilk tanışması Eşrefoğlu Rûmî sayesindedir. Abdürrahim Tırsî hazretleri her ne kadar İznik’in Tirşe köyünde doğmuş olarak kayıtlarda geçiyor olsa da kökeni Mudurnu’ya dayanmaktadır. 

Kâdiriyye tarikatına bağlı Eşrefıyye kolunun ikinci piri, mutasavvıf-şair ve musikişinas Abdürrahim Tirsi (ö. 926/1520) İznik yakınlarındaki Tirşe köyünde 


114 Sarı Yahya Fahreddîn Efendi (v. 1755) ömrü boyunca 
resmî bir vazifede bulunmamış, tasavvuf yolunda kalarak tekkenin hizmetine müdavim olmuştur. Sa’ir zamanında da yazı ve hiisn-i hat ta’limi ile meşgul olup onbeş Kur‘an-ı Kerîm ve miite’addid murakka’ ve kıt‘a kaleme almıştır. Eyiip’de, Şeyh Muıad Buharî Tekkesi’nin karşısındaki hazîreye defnedilmişse de, mezarı bugün mevcut değildir. Bir hayli hattat yetiştirmiş olduğu bilinen Sarı Yahya Fahreddîn Efendi’nin en meşhur öğrencileri arasında Mehmed Tahir Efendi, Şeyh Mehmed Tulû’î Efendi, Sinobî Hüseyin Efendi, Süleyman bin Mehmed, Mehmed Sadık Efendi, Mehmed Fa’iz Efendi ve Kon evi Seyyid Osman Efendi’nin isimleri zikredilir. 
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dünyaya gelir. 115 Çocukluk yıllarında babasıyla birlikte İznik’e giderek Eşrefoğlu Rûmî'nin sohbetlerine katılır. 
Eşrefoğlu'nun, "Bu çocuğu bize veriniz, talim ve terbiyesiyle meşgul olalım" demesi üzerine, babasının da rızası ile Şeyhin himayesine girer ve onun tarafından büyütülüp yetiştirilir. Bir müddet sonra Şeyhinin kızı Züleyha Hatun'la evlendirilir. Eşrefoğlu'nun vefatından (1469) sonra vasiyeti gereğince dergaha postnişin olur. 
İznik’te vefat eder ve şeyhinin yanma defnedilir. Yerine önce Muslihuddin Efendi, daha sonra da oğlu Pir Hamdi Efendi geçer. Ancak mezarının asıl yerinin Mudurnu’da Sultan Süleyman Camisinin 200 metre ilerisinde ırmak kenarında bulunmakta olduğu ileri sürülür. 

Mudurnu’nun Büyük Cami Mahallesinde ırmağın kenarında bir evin bahçesinde bulunan ve mezar taşının üzerinde “Kutbü’l Arifin tarikat-ı Kadiriyyeden Abdürrahim Tirsi Hazretlerinin merkad-i şerifidir” yazılı olan kabrin bir makam mezar olduğu görülmektedir 116 . 
Eskiden kapalı mekanı olan türbe bugün açık haldedir 117 . 

Abdürrahim Tırsî hazretleri şairlik yönü oldukça güçlü bir Kadiri Şeyhidir. Onda Yunus Emre’nin etkilerini görmek mümkündür. Ayrıca Eşrefoğlu Rumi 


115 Abdürrahim Tirsi. NURİ ÖZCAN. TDV İslam 
Ansiklopedisi Cilt. 1 

116 Müjgan Cumbur. Abdürrahim Tirsi 

117 Giiı ay Önal. Mudurnu’da Tasavvuf Musikisi 
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Hazretlerinin de tesirinde kaldığı yazmış olduğu ilahilerinden anlaşılmaktadır. Dili sade ve kullandığı vezin hece veznidir. Güftesi Abdürrahim Tirsî'ye ait olan ilahiler, uzun yıllar Kadiri dergahlarında okunmuştur. 

Fahreddin Rumi hazretlerinin kabri bugün Mudurnu’da Sultan Süleyman Camisi haziresindeki diğer mezarlarla beraberdir. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre bu kabir daha önceleri Mudurnu Yıldırım Bayezid Camisinin hemen yanında iken te kk e ve zaviyelerin kapatılmasından sonra başka pek çok mezarla birlikte bu yeni yerine taşınmıştır. Mezarın orijinal bir kitabesinin olmaması da bu nedenle olmalıdır. 

Fahreddin Rûmî mezar taşında Zeyniyye tarikatının bir mensubu olarak gösterilir. Fahreddin Rûmî’nin 1. Murad Han’dan itibaren Yıldırım Bayezid dönemine kadar yaşamış güçlü bir fakih ve şeyh olduğudur. Hatta 1. Murad Han onu kendisine vezir yapmak istemiş ama o kabul etmemiş, uzlete çekilmeyi, dini ilimlerle uğraşıp ibadet etmeyi, zühd ve vera sahibi olmayı tercih etmiştir. Yazdığı önemli eserlerden bazıları Müştemilü’l-Ahkam ve Feraidü’l-Leairdir. Öldükten sonra kabri Mudurnu’da Yıldırım Bayezid Camisinin hemen yanma defnedilmiştir. Sicilli Osmanî’nin aktardığına göre ise Abdulkadir-i Geylani soyundandır ve Kadiri tarikatı mensubudur. Selefin “ücret mekruhtur” 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fikrine dayanarak ücretli imamlara uymadığı da mevcut bilgiler arasındadır. 

Mudurnu merkezde ve tepelerde dizili olan türbeler de mevcuttur. Yeşil türbe. Doruk Baba türbesi ve Arslan Baba türbesi bunlardan sadece üçüdür. 
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Seben Evliyaları 


Seben ilçe olarak her ne kadar yeni olsa da bölgede eski bir kaza merkezinin bulunduğu Osmanlı kayıtlarıyla da sabittir 118 . 18. yüzyılın ilk yarısı itibariyle, Bolu Sancağının 19 kazası bulunuyordu. Bu bölgeler içinde günümüzde Seben sınırları içinde yer alan ve Kesenözii köyü yakınında bulunan Pavlı, kaza olarak bu 
19 mıntıkadan biri sayılıyordu. 

Seben bugünkü yerinde önce 1911 yılında Çeharşenbe (Çarşamba) adıyla ortaya çıkar. Günümüzde Keskinli Mahallesi’nin bulunduğu yerde kurulan Çeharşenbe daha sonraları Çarşamba ismini alır. Nahiye, Mudurnu’ya bağlı bir bucak konumundadır. 

İlçe sınırları içinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarından bazıları şunlardır 119 Bizans Kilisesi, Cami, Cuma Camii, Çarşı Camii’dir. 

Cumhuriyet döneminde Bolu ili Mudurnu ilçesine bağlı Çarşamba nahiyesi olarak yönetilen Seben'in çarşı içindeki caminin olduğu yerde 20 odalı ve iki katlı medrese ile bir su değirmeni vardı 120 . Nahiye 


118 https://seben.bel.tr/ 

119 Bolu İli Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri 

120 https://seben.meb.gov.tr/ 
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Müdürü Keskinli Mahallesinde kalmakta iken, 1914 
yılında hükümet ve karakolun Keskinli'den ayrılıp medrese binasına yerleşmesiyle ilçe merkezinin yeri bugünkü şeklini alır. 1923 yılında ilçede ilk defa fırın ve kahve açılır. Çarşamba günleri alışveriş yapmak için dere kenarına portatif dükkanlar kurulmuş, çevre köylerden gelen köylüler buralardan ihtiyaçlarını takas şeklinde karşılamışlardır. Zamanla alışveriş yapılan bu yerleşim yerine önce satıcılar daha sonra halk yerleşmeye başlar. 
Şehirleşmeye uygun ve merkezi bir yer olduğundan zamanla bu yöre gelişir. 1924 yılında yatılı bölge ilkokulu (şimdiki ilköğretim okulu bahçesinde) açılmış, yeni yeni binalar yapılmaya başlanmıştır. Her köye, ilçe merkezine bir ev yaptırılmış, böylece memur lojmanı sorunu çözülmüş, ilçenin büyümesi sağlanmıştır. Bu yıl ayrıca Kızık, Tepe ve Kozyaka mektepleri açılmıştır. 

Seben 1946 yılında kuzeyinde yer alan dağlara atfen bu adı alarak ilçe olur. 

Çeltikdere köyü yakınında bulunan orta Bizans döneminin (842-1204) klasik dini mimarisine uygun olarak haç biçiminde kesme taş ve tuğladan yapılmış Bizans Kilisesi bir yamaçta inşa edilmiştir 121 . Kilisenin batısında narteksi, doğusunda da dışa taşkın üç bölümlü apsisi bulunmaktadır. Ancak ortadaki kubbeyi taşıyan dört sütundan hiçbirisi günümüze gelememiştir. 1950’li 


121 http://www.sebendernegi.org.tr/ 
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yıllara kadar cami olarak kullanıldığı belirtilen kilise daha sonra kaderine terkedilmiş, çatısı da söküldüğünden tahrip olmaya başlamıştır. Muntazam kesme taş ve tuğladan inşa edilmiş gösterişli ve temiz bir işçilik gösteren yapının boyu 13 metre genişliği ise 9 metredir. 

Kızık köyü Yayla Camii 1854 yılında yapılmıştır 122 . Caminin yapılış tarihi kıble tarafındaki ağaçta balta ile kertilerek yazılmıştır. Dipten doruğa kadar, çatısı da dahil olmak üzere tamamen ağaçtan yapılmıştır. Örtüsü nacak tahtasmdandır. 

İlçede Dedeler (Şıhlar) türbesi, Güneyce türbesi, Kozyaka türbesi, Gökhaliller türbesi, Değirmenkaya türbesi bulunmaktadır. 


122 http://www.kizikkoyu.com/ 
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Yeniçağa Evliyaları 


İlçe sınırları içinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarından bazıları şunlardır 123 . Cuma Camii, Eski Belediye Hamamı, Köprü, Yıldırım Beyazıt Camii ve Hamamı, Yukarı Cami. 

Yeniçağa vakıfları arasında, Süleyman Dede Vakfı (Şeydi Süeyman Vakfı), Abdullah İmamoğlu Vakfı, Haşan Dede Vakfı, Osman Dede Vakfı, Hafız Hacı Bayram Vakfı ve Ali Baba vakıfları yer almaktadır 124 . 
Yeniçağa’da Asilbey Zaviyesi ile Mahrnud Zaviyesi ve bir medrese bulunmakta idi. İlçede, Osmanlılar döneminde inşa edilmiş Eskiçağa Köyü’nde üç, Sarayköy Ibrıcak arasında bir olmak üzere dört tane kemer köprü bulunmaktadır. 

Eski Çağa Yıldırım Camii ve Hamamı Yeniçağ 
ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde yer almaktadır 125 . 13 8 8 


123 Bolu İli Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri 

124 Çağa ve Köylerinin Tarihi. İdıis Keleş. Yeniçağa 
Belediyesi. Ankara. 2007 

125 Eski Çağa Yıldırım Camii ve Hamamı. Ahilik 
Ansiklopedisi 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yılında Yıldırım Bayezid adına yaptırılan cami, bütünüyle yemlenmekle birlikte özgün plan şemasını korumaktadır. Dikdörtgen planlı cami, kırma çatı ile örtülü sade bir yapıdır. Caminin kuzeydoğusunda yer alan hamam cami ile aynı tarihte inşa edilmiştir. Eski hamam yanında Yıldırım Bayezid zamanından kalmış olduğu söylenen bir türbe bulunmaktadır. Burada yatan zatın Halveti Tarikatının Şabaniye kolundan olan Hayreddin Efendi isimli bir zat olduğu sanılmaktadır. 

Şeydi Süleyman Türbesi Kemaller köyü Cevekeller (Cefakarlar) Mahalles indedir. Şeydi Süleyman Candaroğlu Beyliği'nin sultanlarından Süeyman Paşa’dır 126 . Ayrıca Yeniçeri ağalarına ait olduğu söylenen mezarlar da bulunmaktadır. 

Eroğlu türbesi ilçeye yedi km. mesafede bulunan Sarayköy’' dedir. Köyde Osmanlı döemine ait bir türbe bulunmaktadır. Bu türbeye Eroğlıı Türbesi adı verilmiştir Türbede iki erkek bir de kadın mezarı vardır. 
Burada yatan kişi hakkında şu anlatılır: Ünımi Kemal, Mengen/Babahızır köyündeki Said Yetkin Hazretlerinin çağdaşıdır. Anadolu'ya ilk gelen gönül erenlerinden oldukları sanılmaktadır. 


126 Keleş, agt 
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BolıTda Halvctilik 

15. yüzyıldan itibaren Halvetiyye temsilcilerinin Bolu ve çevresinde faaliyetlerde bulunduklarını görülür 127 . Habib Karamanî’nin yanında yetişen Davûd-ı Halveti, Cemal-i Halvetî’nin müridi olan ve Şabaniyye’nin kurucusu Şeyh Şaban-ı Velî’yi yetiştiren Hayreddin Konrapavî tarikatın ilk temsilciler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1921-1922 tarihli Bolu Livası Salnamesine göre Bolu Livası’nda Şabaniyye’ye ait Gölyüzü adıyla iki dergah bulunmaktadır ve ikisi de aynı mahallededir. Bir tanesi Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış ve diğerinden ayırt edilmesi için Aşağı Gölyüzü diye anılmıştır. Diğeri ise Gölyüzü Hisaraltı Tekkesi olup Muhasebeci Rasih Efendi tarafından 1888 yılında inşa edilmiştir. Tekkenin ilk şeyhi Kabadayızade Şeyh İbrahim Efendi’dir. Daha sonra ise oğlu Salih Efendi posta geçmiştir. 

Bolu’da Gölyüzü türbesi de her ne zaman yapıldığı bilinmese de içerisinde yatan şahıslar 


127 Bedriye REİS. Bolıı’da Halvetîliğin Temsilcileri 
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Halveti/Şabanî’dir. Bu zatlar Şeyh Haramani, Şeyh Tah ir ve Şeyh Kamili’dir 128 . 

Bolu’daki Şabanî tekkelerinden bir diğeri olan Aktaş Dergahı’nm banisi ve ilk şeyhi Diyarbakırlı Mustafa Safıyüddin Efendi’dir. Şemsi Paşa’nm kızı Hafıze Hanım Aktaş mevkiinde dergah yapılması için beş dönümlük tarla hediye etmiş, bu arsa üzerine de bir cami, dergah ve ev inşa edilmiştir. Safı Efendi’nin 1846 yılında vefat etmesi üzerine yerine oğlu Şeyh Hacı Nasrullah Efendi (v. 1897) geçmiş, onun vefatıyla da Safî 

Efendi’nin kardeşi İbrahim Edhem Efendi posta geçmiştir. Ayrıca Gerede’de Aşağı Tekke ve Yukarı Tekke, Mudurnu’da Şeyh Sunullah Efendi Dergahı kaynaklarda ismi geçen diğer Şabanî dergahlarıdır. 
Sunullah Efendi zaviyesi Kanuni Sultan Süleyman Camii yakınındaki türbe bitişiğinde bulunan küçük tekkedir 129 . 
Sunullah Efendi’nin kabri muhtemelen türbe içindeki dördüncü kabirdir. 

Bolu’da Halvetiyye tarikatının yayılmasında tesiri olan ve te’lif etmiş olduğu mesnevi tarzındaki eseri ile tasavvuf edebiyatında dikkat çeken şair sûfîlerden biri de Davûd-ı Halveti (v.l509)’dir. Mudurnu’da Davûd-ı Halvetî’ye ait bir kabir tespit edilememiştir. 


128 Sabih Erken, Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler II, 
Vakıflar Genel Müd. Yay. 1977, s. 331. 

129 Giiray Önal. Mudurnu’da Tasavvuf Musikisi 
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Hayreddin Konrapalı Efendi’nin Bolu’nun Konuralp beldesinden olması kuvvetle muhtemeldir. 
Hayreddin Efendi, İstanbul’a gelip Koca Mustafa Paşa Te kk esi’nde Halvetiyye’nin dört ana kolundan biri olan Cemaliyye kolunun piri Şeyh Cemal-i Halvetî’ye intisab etmiştir. Daha sonra Amasya’ya gitmiş, II. Bayezid devrinde bir müddet Mahmut Çelebi Te kk esi’nde faaliyet göstermiştir. Amasya’dan da Bolu’ya geçmiş, Düzce ile Bolu arasında Dutaş mevkiinde bulunan dergahında irşad faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Hayreddin Efendi’nin Bolu’da icra ettiği devran ve zikrullahm son derece tesirli ve büyük kalabalıkların toplanmasına vesile olduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Şeyh Şaban-ı Velî Bolu’da Hayreddin Konrapavî ile görüşmüş ve manevi eğitimini onun yanında tamamlamıştır Konrapalı Muslihuddin Efendi de Hayreddin Efendi’ye intisab etmiştir. 
Hayreddin Konrapavî Muslihuddin Efendi’ye daha sonra hilafet vererek memleketine göndermiş, Şaban-ı Velî de bu yolculuk esnasında arkadaşının yanında bulunmuştur. 
Şaban-ı Velî kendisine 1519’da intisab edip on iki yıl hizmetinde bulunduğuna ve 1530 veya 1531 yılında halife olarak Kastamonu’ya gönderildiğine göre Hayreddin Efendi’nin 1532’den sonraki bir tarihte vefat ettiği ortaya çıkmaktadır. Günümüzde Bolu’ya 13 km. 
mesafedeki Elmalık Köyü’nde Hayreddin Efendi’ye ait bir kabir bulunmaktadır. Her yıl temmuz ayının ilk 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Cumartesi günü geleneksel olarak türbe ziyaret edilerek ziyaretçilere yemek ikram edilir ve mevlit okutulur. 

Mudurnulu Abdullah Rüşdi (v. 1734) 

Şabaniyye’nin Karabaşiyye şubesinden doğan Nasûhiyye’nin kurucusu Muhammed Nasûhî’nin (öl. 
1718) halifesidir. 

Karabaşiyye’nin Nasûhiye kolu kurucusu Şeyh Muhammed Nasûhî Efendi’nin müntesiplerinden olan Mehmed Tului Efendi (1689-1757), Mudurnu’da dünyaya gelir. Kanûnî Sultan Süleyman Camii yanındaki türbede medfundur. 

Geredeli Aziz diye bilinen Halil Efendi Geredeli Halil Efendi (v. 1785-1843) Şabaniyye-i Halvetiyye’den Çerkeşiyye’nin kurucusu Şeyh Mustafa Çerkeşî Efendi’nin (v. 1814) halifesidir. Halil Efendi Gerede’de doğmuştur. Gerede’nin Balcılar ve Ah Fakih adlarıyla anılan köyünden Emiroğulları’ndan Abdullah’ın oğludur. 
İlk tahsilini köyünde tamamlamıştır. Mehmed Murad Efendi Terceme-i Ahval-i Beyzade Mustafa Efendi isimli eserinde Halil Efendi’nin Nakşibendiyye’den Murad Molla Tekkesi şeyhi Beyzade Mustafa Efendi’nin halifelerinden olduğunu kaydeder. Bu durum Halil Efendi’nin bir süre Beyzade Mustafa Efendi’nin sohbetinde bulunduğunu gösterir. Ali Rıza Ünlü de başlangıçta Nakşibendiyye’ye intisap eden Halil Efendi’nin, bir arkadaşı ile seyahate çıktığını, Ankara’nın Çubuk ilçesine geldiklerinde arkadaşından ayrılarak 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Çerkeş’e gittiğini ve burada Çerkeşî Mustafa Efendi’ye intisap ettiğini ifade etmiştir. Buna göre Halil Efendi önce Nakşibendiyye sonra Halvetiyye yoluna girmiştir. 
Geredeli Halil Çerkeş iyye’nin iki kolundan biri olan Haliliyye/Geredeviyye kolunun kurucusu olarak kabul edilir. Hacı Halil Efendi’den devam eden silsileye Şabanilerce orta kol denilmekte bu zat bir kol kurucusu gibi kabul edilmektedir. Oğlu Mustafa Rûmî’nin Dîvan’mda yer alan bir şiirden hareketle 36 yıl irşad görevini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bazı kaynaklarda belirtildiğine göre Sultan II. Mahmud’un daveti üzerine İstanbul’a gitmiş, ümmi olduğu halde “ameller niyetlere göredir” hadisine vermiş olduğu arifane cevaplar hem sultan hem de İstanbul ulemasının hayretini celb etmiş, takdir ve hürmet görmüş, sultan tarafından kendisine bazı hediyeler de takdim edilmiştir. Şeyh Halil Efendi’nin Osman (v. ?), Mustafa (v. 1877), Mesud (v. 1268/1851) ve Hamdi (v. ?) isimli dört oğlu vardır. Bunlardan ilk üç isim dergahta şeyhlik yapmıştır. 

Mustafa Rumi Efendi mahalli imkanlar çerçevesinde tahsil ettiği ilim ve irfan sayesinde, hem aruz, hem de hece vezni ile şiirler kaleme almış ve bunları bir divanda toplamayı başarmıştır. Şiirleri, tasavvuf umdeleri ihtiva etmekte olup aşıkanedir 130 . 


130 Bilge Kaya Yiğit. Bolulu Divan ve Tasavvuf Şairleri 
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Halil Efendi’nin türbesi Gerede’de Aşağı Tekke Camii haziresindedir. Bu türbeyi Maliye Nazırı Gazi Ahmet Muhtar Paşa yaptırmış, iki ocaklı bir su değirmeni vakfetmiştir. Söz konusu tarihte vakfın mütevellisi, zaviyenin postnişini ve Hacı Halil Efendi’nin mahdumu olan Seyyit Şeyh Mustafa Efendi’dir. Türbe girişinde ta’lik hattıyla yazılmış kitabede Halil Efendi’nin vefatına düşülen tarih yer almaktadır. 

Aşağı Tekke’nin bulunduğu yerdeki caminin adı mahalle adına bağlı olarak Selviler Camii veya Aşağı Te kk e Camii’dir. Caminin yanında bulunan türbede Halil Efendi, oğulları Mustafa Rûmî ve Mesud Efendi ( v. 
1851) ile Mesud Efendinin oğlu Hafız Halil Efendi (v. 
1902) medfundur. Hafız Halil Efendi Nevrekoplu Ahmed Rifat Efendi’den hilafet almış, babası Mesud Efendi’nin vefatından sonra Aşağı Tekke’de postnişin olmuştur. 
Hazirede ise “Cebil Hoca” lakaplı Şeyh İbrahim Efendi’nin mezarı vardır. İbrahim Efendi bu camide kırk yıl imamlık yapmış ve yüzlerce hafız yetiştirmiştir. 

Geredeli Halil Efendi’nin halifesi Safranbolu-Yazıköylü Mehmed Emin Efendi ( v. 1867), tasavvufı eğitiminin tamamlanmasının ardından mürşidi tarafından memleketi Safranbolu’ya gönderilmiş, Mescid Mahallesi’nde bulunan caminin bitişiğindeki tekkesinde irşad ile meşgul olmuştur. 

İstanbul’da Sofular Ekmel Dergahı’nda uzun yıllar şeyhlik görevinde bulunan Ömer Fuadî-i Sanî (v. 
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1274/1858)’nin de Geredeli Halil Efendi’nin halifesi olduğu belirtilmektedir. 

Diyarbakırlı Mustafa Safî Efendi (1784-1847) Diyarbakır müftüsü Salih Efendi’nin oğludur. 
Diyarbakır’da doğmuştur. İstanbul’da şer’i ilimleri tahsil eden Mustafa Safî Efendi, bu esnada rüyasında Çerkeş! 
Mustafa Efendi tarafından davet edilmesi üzerine Çerkeş’e giderek Mustafa Efendi’ye intisap etmiştir. On yıl süreyle Çerkeş’te mürşidinin hizmetinde bulunur. 
Daha sonra Diyarbakır’a giden Mustafa Safî Efendi, bu esnada şeyhinin vefat etmesi üzerine Bolu’ya giderek şeyhinin diğer halifesi Geredeli Halil Efendi’den hilafet alır. Bolu’da Semerkand Medresesi’nde irşad faaliyetlerinde bulunmuş, Semerkand Camii’nde de mukabele icra etmiştir. Mustafa Safî Efendi daha sonra Aktaş Mahallesi’nde bir cami, dergah ve ev inşa ettirir. 
Bolu’da 33 yıl irşad ile meşgul olmuş, Yusuf Efendi ve Geredeli Abdullah Efendi’yi halife olarak yetiştirmiştir. 
Yusuf Efendi Devrek’te postnişin olmuştur. Mustafa Safî Efendi’nin şöhreti İstanbul’a kadar ulaşmış, Sultan II. 
Mahmut’un meşayıhı saraya davet etmesi üzerine davete icabet ederek saraya gitmiş, sultanın huzuruna girerken resmi merasime iltifat etmeyip “selamün aleyküm” deyip bir kenara oturmuştur. Bu davranışı sultanın hoşuna gidince kendisine yüz bin kuruş hediye edilmiş, o da bu paranın tamamını İstanbul’daki fakirlere dağıtmıştır. 
Kaynaklarda 63 yaşındayken vefat eden Mustafa Safî 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Efendi’nin Bolu’da Aktaş Dergahı’nda medfun bulunduğu ve vefatından sonra Bolu kaymakamı Mîr-i Mîran Tahir Paşa tarafından kabrinin üzerine türbe yaptırıldığı belirtilir. Ancak günümüzde dergah mevcut olmayıp türbe Aktaş Camii bitişiğinde bulunmaktadır. 
Diyarbakır'lı Şeyh Hacı Mustafa tarafından yaptırılan cami yıkılmış, 1948 yılında bugünkü cami yaptırılmıştır. 

Gerede’nin Ahmedler Köyü’nde doğan Abdullah Efendi (1790-1850), Diyarbakırlı Mustafa Safî Efendi’nin halifesidir. Saatçilikle meşgul olduğundan kaynaklarda saatçi Abdullah Efendi şeklinde bahsi geçmektedir. Önce Geredeli Halil Efendi’ye intisab etmiş, daha sonra Bolu’da Halil Efendi’nin halifesi Mustafa Safî Efendi’den hilafet almıştır. Bir süre sonra Gerede’ye dönerek Kabiller Mahallesi mescidini zaviyeye dönüştürerek irşad faaliyetlerine başlamıştır. 
Daha sonra bu tekke Yukarı Tekke adıyla anılmıştır. 
Mustafa Safî Efendi hakkında bir menakıbname yazan İbrahim Hilmi Efendi, Geredeli Abdullah Efendi’den de bahsetmiştir. Onun verdiği bilgilere göre Abdullah Efendi ümmiydi. Fakat hangi ilimden bahis açılsa, o hususta bilgi verir, sorulan soruları cevaplandırırdı. 
Zamanının meşhur müderrislerinden Çankırılı Muhammed Efendi bir gün Abdullah Efendi ile İlmî münazaraya girişmiş, bildiği her mevzudan bahis açmış, Abdullah Efendi de ona konuşulan bütün konulara dair izahlar yapmıştır. Bunun üzerine müderris, derhal ona 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intisab edip talebesi olmuş ve sonraları daima; "Bizim ilmimiz birkaç cevaplık imiş." cümlesini sarf etmiştir. 
Mustafa Safî Efendi vefatından on gün önce halifesi Abdullah Efendi’yi huzuruna çağırıp, bütün müridlerinin yanında şöyle vasiyet etmiştir: "Bundan sonra işte bu Abdullah Efendi sizin şeyhinizdir. Kendisi arif, kamil ve mükemmildir. İlm-i zahirde ümmîdir. Fakat ilm-i batında benzeri yoktur. Ben size ilm-i hakayıkda nasıl isem, o da öyledir." Bu vasiyeti üzerine bütün müridleri ona intisab etmiştir. Hatta Safî Efendi’nin vefatından itibaren altı ay müddetle biat için gelenlerin arkası kesilmemiş, dört binden ziyade kimse ona intisab etmiştir. Mustafa Safî Efendi pek çok müridi bulunmasına rağmen Abdullah Efendi ve Yusuf Efendi’den başkasına icazet vermemiştir. 

Abdullah Efendi daha önce Geredeli Şeyh Hacı Halil Efendi’nin dervişlerinden biri olup tasavvufta belli bir mertebe kat’ etmiş, ancak mürşidi vefat edince, istiğrak halinde kalmış ve Bolu'ya gidip Hacı Mustafa Safî Efendi’ye intisab etmiştir. Halil Efendi onu mürid olarak kabul edip, halvete girmesini istemiş, Abdullah Efendi halvete girince önceki hallerinin tamamen kaybolduğunu ve tasavvufa yeni başlamış bir salik gibi olduğunu müşahede etmiştir. Bu duruma çok üzülen Abdullah Efendi, bu şekilde otuz beş gün geçirdikten sonra halvetten çıkıp dergahtan ayrılmak istemiş, talebelerden bazıları durumun farkına varıp onu bu 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kararından vazgeçirmelerdir. Otuz dokuzuncu günü sırasıyla tecellî-i ef al, tecellî-i sıfat ve tecellî-i zat zuhur edip, adeta bir güneş gibi olan lem’aları müşahede edince Safî Efendi’nin huzuruna gidip halini anlatmış, bunun üzerine Safî Efendi; "Oğlum biz adamı hem soyarız, hem de giydiririz. Önceki halinde kalsaydm daha sonra irşatta zahmet çekip hal-i dervişana vakıf olamazdın. Şimdi elhamdülillah tertib üzere zuhûr etti." diyerek durumu izah etmiş ve onu teselli etmiştir. Birkaç halvet daha yaptırdıktan sonra da hilafet vermiştir. 

Abdullah Efendi Gerede’de vefat etmiştir. 
Kaynaklarda herhangi bir eserine rastlanmamıştır. 
Vefatından sonra irşad makamına Halil Rahmi Efendi geçmiştir. Menakıbname’ye göre Abdullah Efendi Halil Rahmi Efendi’yi yetiştirdikten sonra memleketi olan Mudurnu’ya gönderip irşad ile vazifelendirmiştir. Buna göre Halil Rahmi Efendi’nin mürşidinin vefatından sonra bir müddet irşad makamına oturduğu, daha sonra Mudurnu’ya gittiği anlaşılmaktadır. 

Abdullah Efendi irşad makamında bulunduğu esnada Sultan Abdülmecid tarafından te kk e için ayda beş lira yemek parası tahsis edilmiştir. Cami bitişiğindeki mahalle mektebini satın alarak yerine türbe yaptırmış, cami karşısında bulunan küçük bir arsayı satın alarak da yerine mektep inşa ettirmiştir. Tekkenin bulunduğu yerde günümüzde Kabiller (Yukarı Tekke) Camii bulunmaktadır. Camie bitişik olan türbedeki iki 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sandukadan biri Abdullah Efendi’ye diğeri de oğlu 
Seyyid Ahmed Efendi’ye aittir. Ahmed Efendi 1835 
senesinde Kabiller Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. 
Medrese tahsilinin ardından Kastamonu’ya giderek “Bolulu Kabadayı” lakaplı Şeyh İbrahim Şevki Efendi’ye hizmet etmiştir. 1893’te hilafet alarak babasının dergahında irşad faaliyetlerinde bulunmuştur. Ahmed Efendi’nin yazmış olduğu Dîvan basılmıştır. Abdullah Efendi’nin vefatından sonra Halil Rahmi Efendi (v. 
1853), Abdullah Efendi’nin oğlu Seyyid Ahmed Efendi (v. 1915), Ahmed Efendi’nin oğlu Abdülbakî Efendi (?) 
irşad görevini sürdürmüşlerdir. 

Geredeli Abdullah Efendi’nin halifesi olan Mudumulu Halil Rahmi Efendi (v. 1867-68) mürşidinin yanında seyr u sülûkunu tamamladıktan sonra mürşidinin emriyle memleketi Mudurnu'ya giderek Sultan Süleyman Camiinde tarikat faaliyetlerini yürütmüştür. Halil Rahmi Efendi uzun yıllar Dîvan-ı Hümayun Kalemi’nde görev yapan Muhammed Necib Efendi’nin şeyhidir. Halil Rahmi Efendi 1853 senesinde Osmanlı-Rus savaşma katılmış, Silistre kuşatması sırasında Deliorman'da kaybolmuştur. Ancak bu kaybolmadan sonra ne olduğu ve Mudurnu’ya ne zaman döndüğü hususunda gerek menakıbnamede gerekse diğer kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Halil Rahmi Efendi’nin kabri Mudurnu’da Kanuni Sultan Süleyman Camii yanındaki türbede bulunmaktadır. 
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Halil Rahmi Efendi’nin halifeleri şöyle kaydedilmiştir: Necib Efendi (v. 1890), İbrahim Efendi ( v. 1886-87), Şeyh Salih Efendi (v.?), Şeyh Nasrullah Efendi (v.?), İbrahim Hilmi Efendi (v. 1879), Şeyh Salih Efendi (v. ?) Başka bazı kaynaklarda da halifeleri olarak şu isimlere yer verilmiştir: 1) Mudurnu'da postnişin Şeyh İbrahim Efendi. 2) Bolu'da Şeyh Zuhûrî Dergahının mürşidi Şeyh Muhammed Efendi. Hilafetinden üç sene sonra vefat edip. Şeyh Zuhûrî Dergahı’nm yanında defnedilmiş ve kabri üzerine türbe yapılmıştır. 3) Şeyh Hafız Osman, İzmit Sancağında Yeni Camide mürşidlik yapmıştır. 4) Şeyh Hafız İsmail Efendi, Erikli kazasında Cüda dergahında rehberlik yapmıştır. 5) Muhammed Zühdü Bey. Menakıbnameyi yazan İbrahim Hilmi Efendi’nin kardeşidir. Bolu'da Hayreddîn Tokadî hazretlerinin dergahı olan İmaret Camiinde postnişinlik yapmıştır. Bu kişiler Mustafa Safî Efendi’nin sohbetlerinde bulunmuşlar, Halil Rahmi Efendi’den de icazet almışlardır. 

Halil Rahmi Efendi’nin müritlerinden olan Mimar Tal’at Efendi de Haliliyye’yi İstanbul’da temsil edenlerdendir. 

Geredeli Aziz Halil Efendi’nin dört oğlundan biri olan Mustafa Rûmî (v. 1877)’nin hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Mustafa, Mustafa Rûmî, Kemter Mustafa, Rûmî ve Şeyh Mustafa mahlaslarıyla şiirler yazmıştır. Ailesinde kendisinden başka hiç kimsenin 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kullanmadığı Rûmî nisbesini neden kullandığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Babasının halifesi Yazıköylü Şeyh Emin Efendi’ye intisap ederek seyr u sülûkunu tamamlamış ve hilafet almıştır. İki farklı şiirinde yer alan Şükrü mahlasıyla manzûmeler yazan Emin Efendi’nin dervişi olduğunu beyan etmiştir. 

Şiirlerinde hem hece hem de aruz veznini kullanan Mustafa Rûmî’nin Dîvan’ı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda 245 şiir vardır. İkinci kısım ise sonradan eklediği şiirleri içine almaktadır. 
Manzûmelerde tasavvufı konular hakim olup İlahî aşk ve vecdin terennüm edildiği coşkun ifadeler göze çarpmakta, pek çok tasavvufı terim yer almaktadır. Bunun yanı sıra melamet vurgusunun dikkati çektiği, Ehl-i Beyt sevgisinin ön plana çıktığı ve “Vak’a-i Kerbela-yı İmam Hüseyn” başlıklı bir manzumenin de yer aldığı Dîvan’da mürşide bağlılığın önemi, dünyaya aldanmamak gerektiği, nefsanî arzuları terk vb. konuları ele alan Mustafa Rûmî, “arife riyazet ve mücahede gerekmez” şeklinde hezeyanlar ileri süren sözde dervişleri tenkit etmiş, ilimsiz amel ve amelsiz ilmin faydasızlığım ve bu ikisinin de ancak ihlas ile bir mana ifade edeceğini ifade etmiştir. Mustafa Rûmî Efendi’nin kabri Gerede’de Seviller (Aşağı Tekke) Camii yanındaki türbede bulunmaktadır. 
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Bolu’da Nakşibendilik 


Bolu’ya Nakşibendiliği Halidî meşayihinden Seydişehirli Abdullah Efendi’nin medresesinde yetişen ve ondan hilafet alan Şeyh Zuhuri Efendi (1869) getirmiştir. Yerine geçen oğlu Hacı Ahmed Efendi (1901) de babasının şeyhi Seydişehirli Abdullah Efendi’den tarikat icazeti almış, Bolu Hamzabey Medresesinde eğitimle ilgilenmiş birincisinde 18, İkincisinde 24 kişiye icazet vermiştir. 

Şeyh Bedreddin Dergahı şehrin ortasında Karamanlı Mahallesinde Hıdırlık bölgesindedir. Fatih Sultan Mehmed, şehrin zabtında gösterdiği yararlılıklardan dolayı kendisine bu tekkeyi yaptırmıştır. 
Cehri Nakşibendi usulüyla icra-yı ayin edilmektedir. 
Burada Şeyh Bedreddin’den sonra halîfesi Şeyh Habîb Dede, Şeyh Ahmed Efendi, Şeyh Kamil Efendi, 20 asrın başlarında ise Şeyh Nureddin Efendi postnişinlik 

nı 

yapmıştır . 


131 Hür Mahmut Yiicer. 19. Asırda Bolu Şehir Hayatında 
Şabanilik: Mustafa Safı Efendi Ve Aktaş Dergahı 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Filibeli Hoca Hafız Türbesi Mudurnu ilçesi yakınındaki en yüksek tepede bulunmaktadır. Filibeli Hoca Hafız’m tam ismi Filibeli Hoca Hafız Tevfık Efendi’dir. Doğduğu yer olan Filibe’den İstanbul’a öğrenimi için gelmiş, din eğitimi görmüş ve hafız olmuştur. Saraya imam almak için açılan sınava girmiş, başarılı olmuş ancak köse olduğu için saraya alınmamıştır. Bu olaydan sonra saraya giremese de saray çevresiyle iletişimi başlar. Günün birinde Mudurnu eşrafından sözü geçen birisi Mudurnu için iyi bir imam arayınca onun ismini verirler. Bunun üzerine Filibeli Hoca Hafız öneriyi kabul eder ve ölümüne kadar Mudurnu’da Yıldırım Beyazıt Camiinde imamlık yapar. 
Nakşibendi tarikatı mensubu olduğu söylenen Filibeli Hoca Hafız’n ölümünden sonra vasiyeti üzerine oldukça sarp olan Şehriman Tepesine gömülmesi için cenazesini taşıyan kişiler sanki boş bir tabut taşıyormuşçasma ağırlık hissetmediklerini söylemişler. Cenazesi ise oldukça taşlık olan bu tepede mendillerle taşman toprakla gömülmüş. 

Sağlığında da keramet sahibi olduğuna inanılan Filibeli Hoca Hafız’dan siftah yapmak amacıyla esnaf sabahları onun dü kk anlarının yanından geçmesini beklerlermiş. Filibeli Hoca Hafız’m Türbesinin 1950’li yıllarda yaptırıldığı söylenmekte geçmişte burada mum yakma gibi geleneksel uygulamaların olduğu; ancak 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günümüzde bu gibi alışkanlıkların yok olduğu söylenmektedir. Bunun yanında her yıl Temmuz ayının ilk haftası içerisinde burada bayram yapılmakta ve kurbanlar kesilmektedir. 

Muhammed Muhyiddin Efendi hazretleri (1871- 1976), Bolu’da dünyaya geldi. Çocukluğu, Rufailiğin yaygın olduğu bir ortamda geçti. Babasının adı Muharrem Efendi, annesinin adı ise Ayşe Elanım’dır. 
Tarikata ilk intisabı,1871 yılında Bolu-Mudumu’da doğup, 1925 yılında Bolu-Akçakoca’da vefat eden Muhammed Haki hazretlerinedir. Bu zat, Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi Hazretlerinin halifesidir. Daha sonra da şeyhi ile birlikte Muhammed Es’ad Efendi hazretlerinin ziyaretine giderek birlikte teslim olup inabe alırlar. Muhammed Muhyiddin Efendi hazretleri, seyr-i sülukünü Erbilli Muhammed Es’ad Efendi hazretlerinden tamamlar. Menemen olayı patlak vermiş, Es'ad Efendi Hazretleri ile birlikte derdest edilerek İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilmiş, önce idama mahkûm edilmiş ise de daha sonra bu hüküm on senelik hapis cezasına indirilmiştir. Muhammed Muhyiddin Efendi Hazretleri mahkûmiyetini tamamlamak üzere bir müddet sonra Ankara'ya nakledilmiş, Ankara cezaevinde, romatizmadan muzdarip hale gelmiştir. Daha sonra da cezasının geriye kalan kısmını tamamlamak üzere Bolu'ya nakledilmiştir. Cumhuriyetin onuncu yılında çıkarılan umumî aftan yararlanarak tahliye edilmiştir. 
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Muhyiddin Efendi Hazretleri, talebeleri ile birlikte katıldığı Balkan Savaşı'nda bacağından yaralanmış, yaralı olarak trenle Selanik'e gönderilmiş, oradan da İzmir'e gelmiştir. Bu sırada yakalandığı basur hastalığı hayatının sonuna kadar rahatsızlığında önemli rol oynamıştır. 
Bolu'da Hayreddin Tokadi Hazretlerinin ayakuçlarmda medfıın bulunmaktadırlar. 
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